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LEVENT SİNİRLİOĞLU İLE ROPORTAJ 


Son haftalarda Alman kamuoyunu derinden etkileyen bir kitap yayınlandı. Kitabın adı: "Ganz Unten", yazarı: Günter Wallraff. 

Günter Wallraff, spektaküler ropörtajları nedeniyle Alman kamuoyunun yakından tanıdığı bir yazar. Wallraff'ın stili hayli ilginç. Gerçek kimliğini gizleyerek, arastıracağı alana giriyor. Örneğin daha önce Bild gazetesine girmiş ve orada kamuoyunun nasıl manüple edildiğini "Bericht vom Mittelpunkt der Welt" (Dünyanın Merkezinden Haberler) başlığı altında belgeleriyle teşhir etmişti. 

Wallraff, bu sefer de, bir Türk işçisi hüviyetine girerek, iki yıl boyunca yaşadıklarını belgeleriyle anlatıyor. Wallraff, yaptığı işi tanımlarken:"Toplumun maskesini düşürmek için maske taktım" diyor. Bu 'maske" de Levent (Ali) Sinirlioğlu. 

Bu günlerde tüm yayın organlarında Wallraff'ın kitabı tartışılıyor, Wallraff'la à görüşmeler yapılıyor. 

Peki, Wallraff'a hüviyetini veren ve aynı zamada Wallraff'a bu çalışmasında yardımcı olan Levent Sinirlioğlu ne diyor? Biz, Wallraff'a hüviyetini veren Türk işçisinin de görüşlerinin bilinmesi gerektiğini düşündük. Bu amaçla da Levent Sinirlioğlu ile bir ropörtaj yaptık. Aşağıda bu ropörtajı okuyacaksınız. 

NE YAPMALI 


Ne Yapmal ı- Levent, bize önce nereli olduğunu, niçin Almanya'ya geldiğini, daha doğrusu kısaca hayat hikayeni anlatır mısın? 

Levent- İsmim Levent Sinirlioğlu. Almanya' ya 1974 başlarında geldim. 1955 yılında Gire- BU SAYIDA sur.'un Görele ilçesinde doğdum. İlkokulu Trab -okuyuculara Mektup zon'da okudum. Liseyi de İstanbulda. Sonra ü- -Levent Sinirlioğlu İla Ropörtaj niversite öğrenimi yarmak için Almanya'ya gel dim. İşletme bölümünde ön-lisans yaptıktan sonra, birçok nedenlerden dolayı üniversiteyi 


yarıda bırakmak zorunda kaldım. 1979'da evlen -KPD-GIM Birleşmesine İlişkin Belgeler 

dim. Eşim Alman. İki çocuğum var. İsimleri Ab -Birleşme Platform Taslağı (GIM'in Tekliti) dullah ve Deniz. 1978-79-80 yıllarında genç- KED Merkez Komitesi'nin Program Taslağı 

lerle ilgili sosyal çalışmalar yaptım. Hem -KFD Merkez Komitesi'nin 17.08.1985 Tarihli kendi, hem de biz yabancıların sorunlarına i- Plenum Raporu 

lişkin olarak elimden geldiğince birşeyler -KPD Merkez Komitesi'nin "Program Tasarısı'nın yarmaya çalıştım. Daha sonra taksi ehliyeti Olağanüstü Parti Kongresi'nde Görüşülmesi üze alarak geçimimi sağlamak için taksiciliğe kaş rine" Kararı a 


ladın. -KPD-GIM Birleşmesine Karşı Çıkarak KPD'den Ay rılanların “Açık Mektup"u 


(Devamı 3. sayfada) 


SAYFA:2 


Okuyuculara Mektup 


Bu sayımız biraz gecikti.Ne denini açıklayalım. 

Bu ikinci sayıyı başlangıçta bambaşka bir içerikle planlamıstık ve yazıları da ona gö re hazırlıyorduk. Ne var ki, hızla gelişen olaylar yayın 
: planımızı değiştirmemizi gerek 

tirdi. Biraz geciksek de, sıca 
11 sıcağına bu olaylara ağır- 
¿lık vermemizin daha doğru ola- 
-ağını düşündük. 

İki önemli gelişmeden birin sisi, iki vesileyle yabancı is ziler sorununun Alman kamu oyu 

‚nun gündemine gelmesiydi. Bu 

į vesilelerden biri, Günter Wall raff'ın kitabı, diğeri, DGB gençliğinin başlattığı "Arkadaşıma Dokunma!" kampanyası. 

İkinci gelişme KPD ve GIM'- in birleşmesi yolunda önemli bir adımın atılmış olması, KPD Kongresi'nin birleşme yolunda karar almasıydı. 

Her iki gelişme de Almanya' 
daki Kürt ve Türk işçilerini yakından ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle, olayların sıcaklığı henüz geçmeden, ikinci sayı nın biraz geciksede, bu iki konu üzerinde yoğunlaşmasının daha doğru olduğunu düşünerek yayın planını değiştirdik. 

X X x 

Simdiden haber verelim ki, ücüncü sayımız da biraz gecike cek. Cünkü, bu ayın sonunda da GIM'in kongresi var. Bu kongre nin sonuçlarını okuyucuya duyurmak istiyoruz. 

Bunun yanı sıra, yetistirebilirsek, üçüncü sayımızda gazetenizi daha güzel ve yeni bir biçim altında sunmaya calışacağız. 

X X X 

Almanya'da bir Eşit Haklar Hareketini yaratma görevi tüm göçmen işçilerin önünde duruyor. Böyle bir hareketi yaratmak için nereden başlamak gere kiyor? Bu hareket nasıl bir st rateji izlemeli? Hangi örgüt ve mücadele biçimleri izlenme- li? 

Önümüzdeki sayıdan itibaren bu sorunlar etrafında bir açık tartışma açacağız. Tüm okuyucularımızın görüşlerini iletmelerini diliyoruz. 


Ne Yapmalı 


NESNELİKTEN ÖZNELİĞE 


Geçtiğimiz haftalarda Alman ya'da, kamuoyunun dikkatini göçmen işçilerin, ama özellikle de "en altta"ki Türk ve 
Kürt işçilerin üzerine çeken iki önemli gelişme oldu. 

Birinci gelişme, Günter 
Wallraff'ın "Ganz unten" (En Alttakiler) adıyla yayınladığı kitavtır. 

G.Wallraff, Alman kamuoyu- 


nun yabancı olmadığı bir yazar. 


Wallraff, daha öhce de Bild ad lı paçavranın, kamuoyunun manüplaslonlarında nasıl kullanıldığını afişe eden spektaküler bir ropörtajla âdını duyur muştu. 

Wallraff, bu sefer de 2,5 yıl bir Türk işçisi kılığına girerek yaşadıklarını belgesel olarak kitabında anlatıyor. Yazar: "Bu kitabı, Almanya'da ya şayan Türk işçilerinin akıl al maz dramını kamuoyunun geniş kesimlerine duyurmak için yazdım" diyor. 

Öyle görülüyor ki, yazar amacına ulaşmıştır. Kitap onbin 


lerce sattı ve halada satıyor. 


Olay üzerine tartışmalar sürüyor. 

İkinci Gelişme, DGB Gençliği'nin, Almanya'da başlattığı 
"Mach' meinen Kumpel nicht an" (Arkadaşıma dokunma) kampanyasıdır. DGB gençliği, bu kampan yayı başlatırken, geçen yıl Fransa'da kendiliğinden başlayan, gençler arasında kitlesel bir katılım bulan "Touche pas a non pote -s.o.s. racisme" (Arkadaşıma dokunma) kampanyasından ilham almaktadır. 


j 

Bu hareket Fransa'da öncele ri savunmacı bir hareket olarak başladı. Sonra giderek kit leselleşti ve Paris'de Concorde alanında 300.000 kişinin katıl dığı bir gösteriye ulaştı. 

Şimdi DGB Gençliği de, Almanya'daki yabancı düşmarılığı— na karşı, özellikle gençleri benzer bir hareket yaratmaya çağırıyor. 

Bu iki gelişme de son dere ce önemli olup, yabancıların eşit haklar için bir mücadeleye girmeleri halınde, Alran iş çi ve devrimcileri arasında na sıl güçlü müttefiklere sahip olacaklarının bir göstergesidir. Ama bütün bunlar aynı za manda, göçmenlerin kafalarını iki elleri arasına alıp iyice bir düşünmeleri gerektiğini de göstermektedir. 

Dikkat edilirse, iki önemli gelişmede de, yabancılar korunan ya da korkunş durumları sergilenerek korunmaya çalışılan durumdadırlar. Alman ileri cileri, genç işçileri görevlerini yapıyorlar. Ama biz görevimizi yapıyor muyuz? Sorun bu dur. Hem kendimize, hem de Alman işçi ve ilerici kardeşleri mize karşı onların bize göster diği dayanışmanın yüzde birini gösteriyor muyuz? Hayır. 

Bu güzel dayanışma kanpanya larının nesnesi olan göçmen iş çiler, gençler Alman gericiliğine karşı mücadelenin aktif bir öznesi olmadıkça, bizler- den bir ses gelmedikçe, uzun vadede bu gibi kampanyaların soluğu yavaş yavaş tükenecek 


(Devamı 7. sayfada) 
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(Baş tarafı 1. sayfada) 


Bu sıralarda Almanya'da yabancı düşmanlığı devlet politikası tarafından da açıkça destek leniyordu. İşsizlik oranı artmaya başlanmıştı. 
"Yabancılar geri dönmelidir" diye Alman Hükümetinin resmi demeçleri oluyordu. Bu devlet desteğiyle de birlikte, yabancı düşmanlığının tam yaygınlaştığı dönemlerde taksicilik gibi bir iş yaptım. Öyle bir is ki, örneğin günde yirmi çeşit insanla ilişkin oluyor. Toplumun her kesiminden insanlarla karşılaşıyorsun. Bu nedenle çok değişik ve ilginç olaylar basım- dan geçiyordu. Bu benim için çok büyük bir de neyim oldu. Bu, takside yaşadıklarımı arkadaş çevrelerinde anlattığımda hepsi şaşkınlıkla dinliyorlardı. Bu anlattıklarımı dinleyenler- den bir arkadaş, anlattıklarım O sırada yabancılarla ilgili çalışmaya başlayan Günter Wallraff'a anlatmış. Bunun üzerine Wallraff beni bulup, takside yaşadıklarıma ilişkin olarak benimle bir ropörtaj yaptı. Daha sonra da, yaptığı işle ilgili olarak kendisine yar dımcı olup olanayacağımı sordu. Kabul ettim. 
Ve işte son bir yıldır, Günter Wallraff'ın bir yabancı kılığına girerek çıkardığı kitabın hazırlanmasında kendisine yardıncı olmaya çalıştım. Yakında tekrar taksiciliğe başlayacağım. 

Ne Yapmalı- Takside çalışırken başından il ginç olaylar geçtiğini söyledin. Bunlar arkadaşlarının ve Wallraff'ın da ilgisini çektiği ne göre çok ilginç olsalar gerek. Bunlardan, senin açından ilginç ya da Önemli gördüklerin den şindi burada bize anlatacağın yok mu? 

Levent- O kadar çok şey yaşadım ki, şuan hiç biri aklıma gelmiyor. Hatta şimdi,keşke ben de, Wallraff'ın yaptığı gibi, yanımda sürekli bir teyp bulundursaydım da anında sapta saydım diye düşünüyorum. Olayı, o anda olduğu gibi, kelimesi kelimesine vermek sonradan müm kün olmuyor. Şu anda aklıma bir şey gelmiyor. 
En iyisi genel olarak anlatayım, o arada aklı ma gelirse anlatırım. Genel olarak şu var: iki insan kanşılaştığında, iki insan arasında insanca, normal bir ilişki olur. Ama burada, bu insani ilişkinin önünde bir şey var. Alman 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lar çoğunlukla, seninle ilişki kurarken yukarıdan bakıyor. Her davranışında “ben Alnanım, sen yabancısın" diyor gibi. Tabii bunu yüzde yüz genelleştirmek istemiyorum. Takide insanla 10-20 dakikalık bir ilişkiye girersin. Çok uzun da değil. Ama bu ilişkide daha başlangıç tan sakat bir yan oluyor. Kimisi çok kaba dav ranıyor, kimisi seni adam yerine koymuyor, ki misi sana laf atıyor. Tabii bazan cevap veriyorsun. Ben genellikle, basketboldaki pres taktiğinde olduğu gibi bir taktiği kendime be nimsemiştim. Anında tepki gösteriyordum. Yani söyledikleri herhangi bir lafın altında kalma mak istiyordum. Fakat bu her zaman da olmuyor Bir noktadan sonra gına geliyor. İnsan o kadar çok karşılaşıyor ki... Hah, şimdi hatırladım. Bir gün üç tane Alman bindi. Hepsi gençten. Bir diskoteğin önünden bindiler, baş ka bir diskoteğe gidiyorlardı. Önde oturan ba na baktı, "Sen nerden geliyorsun?" dedi. Ben de "Türkiye'den" dedim. Bunun üzerine,"Eh. O zaman sana bu fıkrayı anlatmayalım" dedi. Ve hepsi başladılar kahkahalarla gülmeye. Eski- den Naziler döneminde Yahudiler hakkında çıkarılmıs fıkraları günümüzde Türklere uyarlı yarak devam ettiriyorlar. Çok tehlikeli ve ilginç bir gelişmenin başlangıcı olarak ele alınabilir bunlar. Ben de bunun üzerine arabayı sağa çektim. Yanımda bulundurduğum bir tornavidayı diyelim, öndekine dayadım “Anlat ulan bakayım" dedim. Arkamda oturan, hemen arabanın kapısını açıp atladı gitti. Yanda oturan “ya işte şaka yapıyoruz" falan diye alt tan almaya başladı. Neyse, "İnin aşağı" dedim ve parayı alıp indirdim. Şimdi bu örnekte, a damın başlangıçtaki rahatlığı sonra kayboluyor ve bu sefer iyice alttan almaya başlıyor. 
Esasında bir insanı zorla adam etmeye kalkmak hiç sevmediğim bir harekettir. Ama adamlar üç kişiler. Mecburen böyle davranmak zorundayım. 
Esasında insanları zor yoluyla terbiye etmeye karşıyım. Ama davranışları bana Öyle dokunmuş tu ki, gayri ihtiyari bunu yaptım. Ve adamların birden bire 180 derece geri döndüğünü gör düm. Gerçekten, bir insanın zor kullanılarak eğitilmesine karşıyım, fakat acı bir durum. 
Ama böyle işte, karşılığını verdiğin zaman gü lünç durumlara da düşüyorlar. Mesela böyle bir olay geçti. 

Bir gün yolda giderken başıma bir şey geldi. 15 kişilik bir grup, bir kahvenin önünde oturuyorlardı. Bunları gördüm, ırkçı bir grup oldukları kıyafetlerinden belli oluyordu. Ama gururuna yedirip yolum da değiştirmedim. Tam yanlarından geçerken, bir tanesi tükürdü ve "Pis yabancı, dedi, dolaşma buralarda:" O anda hiç bir şey yapamadım. Olayın acısı hala içimde. Adamlar çok kalabalıktı. Mecburen yoluma devam etmek zorunda kaldım. Yüz metre gittikten sonra düşündüm "ne yapsam" diye. Elimizde hiç bir şey yok. İçimize attık ve yola devam ettik. 

İşte böyle şeyler. Keza günlük ilişkilerde de. Mesela, sabah ekmek alırken ekmeği göste- 


(Devamı 4. sayfada) 
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riyorum. Kadın hemen "elini çek ordan" falan gibi laflar ediyor. Elimiz belki biraz fazla ileri gitti ama, bağırmaya ne gerek var. Yani insani davranışlar yok. Elbet her zaman doğru yaptığımı da iddia etmiyorum. Ama nedeni insa ni. Fakat, "sen zaten yabancı olduğun için böyle davranıyorsun" gibilerden bir anlayışı, yirminci yüzyılda en gelişmiş sanayi ülkesi olduğunu iddia eden ve gerçekten de öyle olan bir ülkede gördüğümde üzülüyorum. Gerçi fazla la bir şey beklemiyorum ama insani bakımdan ‚ek gelişilmemiş olduğunu düşünüyorum. Geliş e eğer böyle olacaksa, böyle sırf sanayi o- 
.arak, övünülecek bir toplum olmuyor. Gerçi „Jütün bunları toplumsal bir sorun olarak görü orum. Alman halkına karşı bir önyargım da ok. Bütün bu olayların benzerleri, değişik »icimlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşanıyor. Örneğin İngiltere'de,Fransa'da vs.. 

İşte böyle, takside ve günlük yaşamda oldukça kötü davranışlarla karşılaştım. Ve elim den geldiğince kendimi savunmaya, onurunu savunmaya çalıştım. Bir yabancının her şeyin al tında kalmayacağını göstermeye çalıştım. İnanı yorum ki, Türkiye'lilerin hiç biri, hiç bir lafın altında kalmak istemez. Ama yaşama kavgası veriyorlar, 10-15 kişiye bakıyorlar. Her hangi bir olayda, yurt dışı edilme gibi şeylerden çekinip, sineye çekiyorlar. 

Bir de aşağılama sadece küfür türünden değil. Bazan bize bakışları, acıma, "zavallı ya bancı" türünden oluyor. Bu da yanlış bir yaklaşım yabancılara. Bak bir örnek aklıma geldi. Bu Alman NDR radyosundan bir kadın bindi arabaya bir gün. Kültürlü, radyoda konuşmacı bir kadın. Arabaya bindi, arkadan böyle eğile rek, böyle acırmışcasına, bana karşı hiç bir önyargısı olmadığını belli edercesine, aşırı bir nezaketle "Türk müsünüz?" diye sordu. Biz de "Evet efendim, Türküz" falan gibilerden ce vap verdik. Duruma göre tabii. Sonra "Mutlu musunuz burada?" diye sordu. Yani aklı sıra iyi niyetini göstermek için bir şeyler soruyor. Tabii insan burdaki ince aşağılananın farkına varıyor biraz tecrübesi olduğu için. 
Ben o zaman kadına şöyle bir cevap vermiştim: "Burası ve mutluluk." , Soru işareti. Kadın, “Aman yanlış anlamayın, yabancılarla ilgili bir program yapacağım" falan dedi. Bende bir kaç olay anlattım. Tabii olayları anlatırken kendi tepkilerimi de anlattım. Telefonumu aldı. Kadın "ay ne kadar da tepkisel birisi" fa lan diye düşünmüş olsa gerek. Benle radyoda ropörtaj yapacaktı. Fakat arayıp sormadı. Daha sonra, radyodan, tesadüfen, yaptığı progra m dinledim. Bir aileye gitmiş, bizim bir işçi ailesine. İşte bizimkiler de yemek yapmışlar. "Ay ne güzel yemekler yaptılar, ayneka dar misafirperver insanlar" falan diye bir ro pörtajdı. Yani sorunun odak noktasına yaklaşılmıyordu. 

Tekrar kitaba dönecek olursak. Wallraff ça lışmasıyla, zannediyorum ki, sorunu yakaladı. 
Gittiği yerler ve verdiği bir takım örnekler- 


EEE a m a ma a 


NE YAPMALI 


le bir resim ortaya çıkıyor. Almanların yaban cılara karşı nasıl davrandığı ve sönürdükleri konusunda. Kitabında yazıyor mesela, Alman is çisi nasıl davranıyor oradaki Türk işçiye. 
Söylediği laflar, yahudilerden kalma hikayeler anlatıyor. İşte bir arabaya 20 Türk nasıl binermiş? Biri öne gerisi kül tablasına falan gibi. Bunlar zamanında yahudilere anlatılmış hikayeler. Yakarsın kül olur. 

Kırk yıl önce faşizmi yaşamış bir toplumun insanlarının bizlere böyle davranışları onlar açısından üzüntü verici bir olay.Ama bizim de düşünüp kendi yerimizi belirlememiz gerekiyor. 
Genel olarak, yabancıların, hiç bir davranışın altında kalmayacağına inanıyorum. Ama hiç bir hakları yok, işsizlik bir yandan. Elin ko lun bağlı. Yasal olarak, çevre olarak, politik olarak bağlı. Eğer bir azınlık olarak, Al manlar gibi bizim de her hakkınız olsaydı, kendimizi çok daha iyi savunur bir durumda olurduk. 

Ne Yapmalı - Bir çok müşterin oluyordu. Çe şitli yaşlardan, çeşitli sınıf ve meslekler- den. Bunların davranışlarını sınıflama olanağı var m? Ya da sen kendi gözlemlerine göre bir sınıflama yapabilir misin? 

Levent — Doğrusunu söylemek gerekirse en çok kötü davranışı işçi ve işsizlerden gördüm. 
Bir de yaşlı ve yüksek sınıftan olanlardan. 
İşçilerde bize karşı korkunç bir kin var. Sizin yüzünüzden biz işsiz kaldık gibilerden. 
Adam işsiz, arabaya biniyor. Son model bir Mersedes'de bir Türk oturnuş, taksi kullanıyor. İşin doğrusu, taksicilikte de pek fena 
para kazanılmıyor. İyi çalışırsan ayda 2000 
Mark net para alıyorsun. Tabii adam kızıyor. 
Sonra mesela "sen bu caddenin nerde olduğunu bilir misin? Ben sana anlatayım." falan diyor. 
Ama bazan iyileri de oluyor. Bunların iyileri de çok iyi oluyor. Bazan çok babacan insanlar biniyor. Seni kendisi gibi bir insan görüp in sanca sohbet ediyor. 

Sonuç olarak sınıflama olanağı pek yok. 
Gençlerde pek ön yargı yok. Özellikle genç ba yanlarda da bir ön yargı yok. Bize kafayı takanlar, özellikle akşam birahaneden çıkan işsizler ve işçiler. Genel olarak yaşlılar çok çekingen oluyor. Bana kötü muamele etseler de yaşlılara ve kadınlara karşı pek cevap vermiyordum.Ben bir insana önce bir insan olarak bakmak isterim. Ama ayırmak gerekirse, acı bir gerçek, işçiler ve işsizler bu konuda en kötü davrananlar. Her türlü bilgilenmeden yoksun bir görüş darlıkları var. Etraf biraha neyle dolu. Birahanelerde konuşulanlar, özellikle yabancılar hakkında, korkunç. Wallraff' la birahaneleri birlikte geziyorduk, bu kısım lar kitapta yayınlanmadı. 

Fakat bir şey açık. Bu sorun artık belli. 
Wallraff'ın kitabıyla birlikte belli bir yere de geldi. Bu iş böyle böyle oluyor. Artık bunu kimse reddetmiyor. Bundan sonra nasıl olacak? Fakat bizler, buradaki yabancılar olarak, genel olarak tüm yabancıları kastediyorum, bizlerin de biraz üzerimize düşünmemiz gerekiyor. Bizde de hatalar var. Biz de zaman zaman Almanlar hakkında atıp tutuyoruz. Bu tepkisel bir olay tabi, ama yanlış. 

Ne Yapmalı- Biraz önce sosyal çalışmalar yaptığını söylemiştin. Bu çalışmalar ne mahiyette idi? 

Levent- Türk gençlerinin de gittiği bir gençlik merkezinde, tabiri yerindeyse gençlere "ağabeylik" yaptık. Aslında ben "ağabeylik" lere karşıyım. Bence gençlere bir ağabey gerekmez. Akıl hocası falan gerekmez. Gençler kendi başlarına bir şeyler üretebilneli, yapabilmeli. Onlara fırsat verilmeli. İşim benim anlayışıma ters düşüyordu. O çocuklar kendileri bir şey yepebilmeli. İlle de dört dörtlük davranmaları gerekmez. Yanlış da yaparlar, doğru da yaparlar. Yanlışıyla doğrusuyla o insanlar kendileri bir şeyler üretebilmeli. Kendilerine güven kazanmaları gerekiyor. Bizim Türkiye'li gençler kendilerine güvensiz. Evde ayrı bir dünya, dışarsı ayrı, Türkiye'ye gitse gene öyle. Bu işte calısanlar kendilerini bu işin odak noktasına koymamalı. Yani, radyocu kadın gibi "bir bilen" havasına girmemeli. 

Ne Yarmalı- Şimdi de Wallraff'la ilişkinizin nasıl başladığını, bu işte senin ne gibi yardımların olduğunu, olayları, bize kısaca anlatır mısın? 

Levent- Tanışmayı daha önce anlatmıştım. 
Benim başlangıçtaki görevim şuydu: Wallraff çeşitli işler arıyordu, benim de gerek Hanburg'da gerek Almanya'nın başka yerlerinde bir çok tanıdığım varda. Bu.ilişkilerim vasıtasıyla araştırmaya başladım. Ayrıca kahvelere gidiyordum. İnsanlarla arkadaş olup iş arıyordum. Kaçak iş, ne olursa olsun çalışırız diyordum. Tanıdıklarıma da "bir üniversite a- 


raştırması var'deyip kısa açıklama yapıyordum. 


Sonunda bu kitapta ana bölüm olan işi bulduk. 
Wallraff da oraya girdi. Bunun dışında birahanelere gidiyorduk. Bazan Türkçe konuşma durumu oluyor. Karşına bir Türk çıkıyor. Wallraff Türkçe bilmiyor.Bu nedenle ben devreye giriyorum. 

Ne Yapmalı- Wallraff bu işi yaparken Türkçe öğrendi mi? | 

Levent- Yok, oğrenmedi. Pek öğrenmeye de vakti yok herhalde... İşin örgütlenmesinde yardımı oluyordum. Bazen de neler yapılacağı üzerine tartışıyorduk, ben de fikirlerimi söy lüyordum. Daha sonra bu kitaptaki Vogel'in ya nında çalıştım. Kitabın ekim ayında çıkması gerekiyordu. Ağustos ve Eylül aylarında işi 


ben devam ettirdim, araştırmaya devam ettim. 


Bu arada Wallraff kitabı yazıyordu. İşte ben de iki ay bu köle satıcısına soförlük yaptım. 
Oradan bilgileri Wallraff'a aktardım. Sonra kitap yayınlandı. Benim dışımda da olaya katkısı olanlar var. Gerek Türkiye'li gerek Alman Olsun. Bir ekip çalışmasıydı. Herkes de görevini yaptı. Özellikle Türk arkadaşlar da ellerinden geleni yaptılar. Bir çoğunun bir 


æ 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takım yasal sorunları olmasına rağmen. Bu kitapta, Türkiye'liler olarak bizim de tuzumuz var diyebiliriz. 

Ne Yapmalı- Wallraff m senin hüviyetini istedi, sen mi teklif ettim? 

Levent- Wallraff bana "hüviyetini bana verir misin?" dedi, bende "al" dedim. Ehliyetimle birlikte verdim. Bundan dolayı su ana kadar bir sorun çıkmadı. Çıkabilir faket prob lem değil. Yapılan işe değer. Bu, bizimde so runumuz clduğu için, hiç bir fedakarlıktan ka çınmam. 


Ne Yapmalı- Wallraff'ın kitabına almadığı, senin de şahit olduğun ve anlatılmasında mahsur olmayan, işin arka planına ilişkin söyleyeceklerin var mı? 

Levent- Wallraff'ın kitabına almadığı bira hane gezileri var. Oradaki almanların bize karşı tepkilerini yaşadık. Bu kitabın hazırlanması esnasında bir de kamera kullanıldı. 
Sanıyorum yakında bunun filimi de piyasaya çıkacak. Anlatılmayan bazı konular da herhalde o filimde yer alacak. Bazı yarım kalan araştırmalar oldu. Bir de anlatamayacaklarım var tabii. Heyecanlı bir çalışma oluyordu. Sü rekli yakalanma korkusu oluyordu. O zaman iş patlayacak. Bazan polis kontrolüne düşüyorsun mesela. Adam Türk kıyafetli, bir yakalanırsa bütün olay patlayacak 


Bir gün Vogel'e şoförlük yaparken, sınır geçmek gerekti. Benim üzerimde kendi hüviyetim vardı. Hudutta "Sizin adınız Levent mi?" 
diye sorsalar bütün iş patlayacaktı. Çünkü, Wallraff, Vogel'in yanında Levent adını kul lanmıstı ve ben de kardeşi Abdullah olarak işe girmiştim. Keza cebimde şu Kahveci'nin teybinden de vardı. Sınırda arama olsaydı, ki Hollanda sınırında olur ara sıra, iş patlardı. Fakat Vogel, kafası paradan başka şeye çalışmayan bir adamdı. Herhalde durumu idare ederdik. Adamın kafası paradan başka şeye calışmyordu. Türklere bakışı da öyle. Onun için,Türkler çok iyi idi. Tabii adam yabancı düşmanlığını başka bir boyutta uyguluyordu, onları satarak. Herif "gelsin çalışsınlar, diyor, saatine 5-6 mark veriyorum". İkide bir Türk Lirası'nın kurunu soruyordu. İşte 200 li ra mesela. 200 x 5 — 1000 lira eder. "Eh. 
zaten Türkiye'de günde 1000 lira kazanamaz" diyordu. Biz de tabii rol yapıyoru::"Evet abi kazanamaz" gibilerden konuşuyorduk. Çok pinti biriydi. Arabasını biraz hızlı kullandım m, "Bu araba eve akşam sağlam gitmeli" falan diyordu. "Ben de "Arabayı falan boş verin ama sizin sağlam gitmeniz Önemli" falan fiyordum. 
Beş Mark saat ücreti veriyor, ve hiç bir şey yapmadan kazandığı para 60 Mark'a kadar çıkıyordu. Korkunç bir sömürü söz konusuydu. 

Ne Yamalı- Peki Levent, kitap yayınlandı, Alman kamuoyunda epey ilgi uyandırdı. Kitabın yankılarını sen nasıl değerlerdiriyorsun. Bun dan yabancılar ne gibi sonuçlar çıkarmalı? 
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Levent- Kitabın etkileri gerçekten kimse- nin beklemediği boyutta. Bunu herhalde Wallraff da beklememişti. Valla ben böyle bir ba şarıyı izah edemiyorum. İnsan şöyle düşünüyor: "Almanlar bu olay hakkında hiç bir bilgiye sa hip değillerdi ki bu kadar çok aldılar." Bu 
bir dergi değil. Kalın bir kitap. Kitap 14 
günde 700.000 satmış durumda. Galiba bu dünya tarihinde üçüncüymüş. Almanların kitapta anla tılanları bilmemeleri imkansız. Çünkü anlatılan kendileri. Kendileri bizzat bu olayın yaratıcıları. İnsan kendi yaptığını nasıl bilmez. 

Herhalde on yıldır biz sesimizi duyuramıyoruz. Yoksa bunlar hep yaşadığımız şeyler. 
Şahsen ben anlatmaktan bıkmış vaziyetteyim. 
Ama sonuç olarak bir şey söylenebilir. Bir şey sergilendi. Biz Türkiye'liler açısından muhakkak olumlu. 

Fakat burada bir barış hareketi olmuştu. 
Bir milyon kişi Bonn'da toplanmıştı. Daha bir iki sene önce. Sonra bu hareket söndü. Bugün. 
Mesela biraz evvel radyoda dinledim, Alman or dusunun 30. kuruluş yıldönümü gayet rahat törenlerle kutlanıyor. Şimdi, bu sorunun da böy le bir balon gibi sönmemesi için, herhalde gö rev bizlere düşüyor. Bunu Wallraff'ın kendisi de belirtti. Hep Wallraff gibilerin bizim sorunlarımızı kanu oyunun önüne çıkartmasını bekleyemeyiz. Bu olayı da değerlendirip, artık bizim bir takım adımlar atmamız gerek. 
Ama ne yapılabilir? İnanıyorum ki, biz Türkiye'lilerin olaya sahip çıkmaları gerek. Zor bir şey ama, biz kendi sorunumuza sahip çıkma dığımz müddetçe bunlar hep gelip geçici olay lar olarak kalabilirler. Bu konuda, Fabrik'- teki toplantıda Wallraff'la da tartıştık. 

Wallraff, "Sendikalara üye olun" dedi. Yahu bu olaylar on senedir fabrikalarda yaşanıyor. Türklerin çoğu zaten sendika üyesi. Fabrikadaki gazlara karşı Türklerin maskesiz çalıştığı Wallraff'ın kitabında var. Veya benze ri şeyler. Bu olayları sendikalar bunca yıldır açığa çıkartamanış m? Bu sendikalar için çok utandırıcı bir olay. Sendikalar da deşifre edilmiş olmadı mı bu kitapta? Hem dünyanın en büyük sendikalarından biri, hem burnunun dibindekileri görmüyür. Aslında göz yumuyor. 
Wallraff bu öneriyi belki iyi niyetle yapıyor. 
Yani sendikaları aşağıdan baskı altına almak için. Ama yine de ben şimdi sendikaya üye olma konusunda düşünürüm. Sorunun çözümü bence oradan geçmiyor. Bence biz birilerinden birşeyler beklemek yerine, kendi sorunlarımıza kendimiz sahip çıkmalıyız. Ancak böyle bir anlayışa sahip olursak orta veya uzun vadede bir yerlere ulaşabiliriz. 


Ne Yapmalı- Peki sen ne düşünüyorsun? Bizler burada, en azından eşit haklara ulaşmak için neler yapmalıyız? Nereden başlamalıyız? 
Elbet bu konulara kafa yormuşsundur. 

Levent- Valla bizim neler yapmamız gerekti ği konusunda öncelikle bir şeyi vurgulamak is tiyorum. Biz belli bir takım haklardan yoksunuz. Adam gelir oturmanı uzatmıyorum der. Ada 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mn insafına kalmış. En temel haklarımız yok. 
Yeni bir yabancılar paketi var,ki daha çıkmadı, O zaman durum daha da kötü olacak. Durumu mız iyileşeceğine kötüleşiyor. Üzerimizden at mamız gereken şu: bu durumu normal görmek. 
Ben insanım, benim haklarım vardır, diye düşünmek gerekiyor. Haklarımızın var olduğunu ama gaspedildiğini kabul ederek olaya yaklaşmalıyız. Ben şahsen böylesi bir anlayışı benimsiyorum. "Benim hakkım var" diye düsünüyorum. Önce böylesi bir anlayışta olmamız lazım. On senedir tanıdığım bir sürü işçi var. 
Hiç biri öyle her şeye eyvallah diyecek adamlar değil. Ama illallah deyip evlerine kapanmıslar. He yapsın, videonun başına kapanmış. 
Yahut ilişkiyi kesmiş. Nasıl anlatayım? Sesimizi yükseltmeniz gerekiyor. Bunun yöntemi, biçimi nasıl olur? Bilmiyorum. Herkes kendisinden, çevresinden başlamalı. 

Bir de, bizler bir araya geldiğimizde, hemen sorunları unutup başka şeylere dalıyoruz. 
Bu bizim geleneğimizde de var. Aslında bir po tansiyel var. Artık olay da yeteri kadar belirlenmiş vaziyette. Herkez kendisinden başlayarak harekete geçmeli. Son derece haklı bir konumdayız. Aslında ortada harekete geçmememiz için bir neden de yok. Fakat öyle görünüyor ki, daha bir müddet böyle devam edecek. Ama sesimizi yükselteceğimizin de ip uçları var. Adamın Ömrü burada geçmiş,"yeter artık!" diyor. Gençler ne yapacaklarını bilemiyorlar. Birkaç seneye kadar, onlar da "yeter artık!" diyecekler. Ne istediğini iyi saptayıp, istediklerimizi almak zamanı geldi geçiyor. 


Ne Yapmalı- Kitap yayınlandı. Bundan sonra herhalde birçok Türkle konuşmuşsundur. 
Türklerin hu kitap hakkında bilgileri var m? 
Ne diyorlar? Yankıları hakkında bir bilgileri vax m: Hatta böyle bir olaydan haberleri var nı? 

Levent- Valla Türkiye'dekiler okurlarsa "Kuş Alamancı" diye baktıkları insanların ne şartlar altında yaşadığını Öğrenirler. Wallraff, kitabının yayın haklarımı Milliyet'e sattı. Şimdi tefrika ediliyor. sonra kitap olarak da basılacak. O zaman Türkiye'dekiler burası hakkında bir bilgi edinmiş olurlar. 

Buradaki Türklere gelince, bunlar kitabı açıp Okuduklarında "ya bu da bir şey mi?" 
diyeceklerdir. Yani kitabın anlattıkları bizler için yeni değil. Kitap belki Türkiye'de yaşayanlar için ilginç olabilir.Bizim burda: ki insanlar ise, bu kitabı okuduklarında "Ah, bu yazar niye bana gelmedi? Ben anlatsaydım" diyeceklerdir. Zaten Wallraff'a şimdi her gün yüzlerce mektup geliyormuş. Wallraff:"Benim bildiklerim ve yazdıklarımdan çok daha ilginç şeyler geliyor" diyor. Bu kitap aslında Türki ye'li insanların kafasında var ve yazılmış. 
Wallraff bunu kitap olarak üretti, bizler ise Almanya'da politik-sosyal varlık olarak yeniden üretmeliyiz. 
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Ne Yapmalı- Bu kitabı okumuş hiç Türk'le karşılaştın m? Türkler Almanlarda bu kadar etki yapmasını nasıl karşılıyorlar? 

Levent- Bu soru, dün akşam otururken benim de aklıma geldi. Kalkıp tek tek Türklerle bir ropörtaj yapmalı diye düşündüm. Ben de çok me rak ediyorum. Kitabın Türkçesi çıktıktan son ra böyle bir şey yapmaya niyetim var. Ben de özellikle, bu çalışma süresi içinde bu işe bilmeden yardım eden insanlarla konuşacağım. 

Kitabı okuyan bazı aydın arkadaşlarla konuştum. Onlar da kitap için "O kadar da yeni ve enteresan bir şey değil" diyorlar. Demek ki Almanlar için çok yeni bir şey. Gerçekten şaşkınım. 


Ne Yapmalı- Bu popörtajı bir Türk yapsa ya da anlatsaydı... 

Levent- Bu soruyu Fabrik'de Wallraff'a da sordular. O, orada, hatırladığım kadarıyla: "Malesef bu topluda öyle bir anlayış var ki, kendilerinden biri böyle bir şey yaptığı zaman daha çok etkileniyorlar"dedi. 

Kanımca Wallraff'ın adı da çok etkili. Bu adam Bild dolayısıyla zaten çok meşhurdu. Adam iki senedir görünmüyor. "Bu adam gene ne yapıyor?" diye herkes merak ediyordu. Buda etkili oldu. 

Bence sorunu şöyle koymalı:Bir Türk'ün de sorunu Wallraff gibi ciddiyetle ele alması ge rekirdi. Bu yok. Bu Almanların iyi bir özelli ği var:bir konuyu temeline kadar derinlemesi- ne araştırıyorlar. Bizde bu yok. 
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Ne Yapmalı- Sen olsaydın kendine ne sorardın? 

Levent- Valla en zor soru bu herhalde. Ken dime sormak istediğim bir soru yok. Tabii ken dime bir sürü soru soruyorum da, bu ayrı. Ya da söşle diyelim:Kendimize soru sormaya devam edelim. 


Ne Yapmalı- Teşekkürler. 
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(Baş tarafı 2. sayfada) 


moral bozukluğu ve umutsuzluk ortalığı kaplayacaktır. O zaman mücadeleye girsek de, artık yabancıları destekleyecek pek az insan kalmış olacaktır. 

Dayanışma eylemlerinin bir nesnesi olmaktan çıkıp, eşit haklar uğruna bir yığın hareke tinin öznesi olmanızın zamanı çoktan geldi ve geçiyor. 

İşi kökünden bitirmenin tek yolu: milyonlarca yabancı işçi nin bir Eşit Haklar Hareketi yaratmasıdır. Böyle bir hareket başladığında, bugünkü bölünmüşlüğü ortadan kaldıracak devasa adımlar atılmış olacaktır. 

Bir eşit haklar hareketine girişmek, sadece biz yabancıla rın kendisi için değil, bizzat 
Alman işçisine, ilericisine destek olmak için de gereklidir. 
Örneğin, yaklaşan secimler- de, Almanya'daki devrinci ve bazı solcu partiler "yabancılar için oy hakkı" slogamnı öne çıkartmak istiyorlar. Ama bunun için, yabancıların kendi sinden bir ses gelmedikçe, ta- 


şıma suyla değirmen dönmeyece— ği gibi, bu girişimler uzayın sağır boşluklarında yitip gitmeye mahkum olur. Unutmayalım, 
"çok naz aşık usandırır". Al- 


man ilericileri, bizlerin hakkını korumak için, bizden fazla gayret ediyorlar. Ama bizden bir ses gelmezse, tüm bu girişimler cansızlaşacaktır. 

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diye bir söz var dır. Biz Alman kardeşlerimizin eline el vermezsek, hiç bir ses çıkmayacaktır. 

İkinci kuşak Türk ve Kürt çocuklarının bir sözü, bir yazarın kitabına ad olmuştu: 
"Wir haben unsere Stinme noch 


nicht laut gemacht" ( Daha se- 


simizi duyurmadık). Ama artık 

sesımizi duyurmanın zamanı gel di. Yeni parolamız şu olmalı: 

"Artık Sesimizi Duyuralım:" 


BİR EŞİT HAKLAR HAREKETİ 
NİÇİN GEREKLİDİR? 


Bir hastalığın giderilmesi, her şeyden önce o hastalığa yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasını gerektirir.Bunun için de, herşeyden önce, hastalığın ve nedenlerinin doğru bir tesbiti gerekir. 

Toplumsal bir sorun söz konusu olduğunda ise işler iyice karışır. Toplumda, çıkarları ve durumları birbirine zıt insan kümeleri (sınıflar) ve bu gruplar arasında da hir mücade le vardır. Bunun sonucu olarak da, her türlü sorunun nedenleri ve ortadan kaldırılması yolunda değişik görüşler vardır ve bu görüşler arasında da bir mücadele sürer gider. Buna "ideolojik mücadele" denir. Bizzat bu mücadele de sınıf mücadelesinin bir ortaya çıkış biçimidir. 

Herhangi bir sorunu ele ala lım, örneğin Pahalılık gibi. 
İşverenlere göre, pahalılığın 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nedeni işçi ücretlerinin yüksekliğidir.Böylece burjuvazi, işçileri kafadan silahsızlandı rıp, ücretlerini düşük tutarak kârlarına kâr katmak ister. İş çilere göre ise, devlet harcamalarının gelirlerden yüksek clmasıdır. Silahlanmaya ve kapitalistlerin desteklenmesine ayrılan milyarlarca Mark (Dolar veya Lira) olmasa, pahalılık da olmayacaktır. Örneğin vuradan hareketle emekçiler, 
-alışan milyonlarca emekçinin zerinde yükselmeyen, aksine nlara hizmet eden, kırtasiye- 
:i, bürokratik ve militer olma an, ucuz, basit bir devlet ci azını savunurlar. Yine bu çer ‚evede, düzenli ordu yerine, cüm emekçilerin silahlanmasına dayanan bir milis sistemini sa vunurlar. 

Hemen her toplumsal sorunda durum böyledir.Ve bu zıt görüş ler içinde, işçilerin görüşünü kapitalistlerin görüşünden ayı ran temel nokta: işçilerin görüşünün hem bilimsel olması, hem de sorunu gidermenin yolunu gerçekten göstermesidir. 
Burjuvaların görüşü bilimsel değildir ve pratikte hiç bir zaman problemleri ortadan kaldırmaz. 

Örneğin, pahalılığın nedeni ne ilişkin olarak patronların tezini göz önüne getirelim. 
Nisbeten yakından bildiğimiz örnek, Türkiye'dir. Türkiye'de patronlar, pahalılığın nedeni olarak işçi ücretlerinin yüksekliğini gösteriyorlardı ve 
hala da gösteriyorlar. 1980 
öncesinden beri, Türkiye'de işçi ücretleri gerçekte yarı- dan fazla düştü. Buna rağmen yine de hayat pahalılığı azalmadı. Bu gerçek durum bile, burjuvaların görüşünün ne kadar yanlış olduğunu kanıtlamaya yeter. 

Demek ki, işçiler, her toplumsal problemi ele alırken, bu problemlerin nedeni olarak kim ne diyor ve nasıl bir teda 


vi Öneriyor diye sormalıdırlar. 


Bu yazıda konunuz: göçmen işçilerin durumları. Göçmen iş çilerin içinde yaşadıkları problemler saymakla bitmez. 

problemlerin nedenleri hakkında kim ne diyor ve nasıl bir tedavi öneriyor? Gerçek nedenler nelerdir? Şimdi bu ko nular üzerine birez kafa yoralım. 


Elbette göçmen işçiler de işçi oldukları için, Alman işçisinin problemleri aynen göçmen işçilerde de vardır. Ve bu problemlerin çözümü, kapitaliz min Ortadan kaldırılmasından geçer. Ama bizim şimdi burada konumuz bu değil, göçmen işçi lerin göçmen olmaktan doğan problemleridir. 

Önce, göcmenlerin en bilinen problemlerinden birini ele ala lım. Örneğin göçmen işçiler ve bunlar içinde de özellikle 
Türkler ve Kürtler gettolarda yaşıyorlar. Bu bir gerçek. 
Kimse bu gerçeğin varlığını ar tık inkar etmiyor. O halde bu gettolaşmanın nedeni olarak söylenenlere bir bakalım. 

Burjuvaziye göre, bu gettolasmanın nedeni: Kürt ve Türk- 


lerin kültürünün Alman kültü- 


ründen farklı olması; Türk ve Kürtlerin geleneklerinden kopmayı istememeleri; Alman toplu muna uymaya çalışmamaları vs. 
dir, 

Kaba bir gözlemle, bu görüş doğru gibi de görünebilir. Ancak öz ve görünüş aynı olsaydı bütün bilim gereksiz bir şey olurdu. Görünüşte Güneş dünyanın etrafında döner, ama bilim göstermiştir ki, gerçekte dünya güneşin etrafında dönmektedir. 


Türk ve Kürtlerin gelenekle rinden kopmamaları, Alman toplumuyla kaynaşmamaları nedendir? Aynı Kürt ve Türk işçisi, köyden İstanbul'a gelince 10- 
15 yılda köyünün tüm geleneklerini unutup ruhça da bir işçi, bir modern insan haline ge liyor da, Niçin çok daha geliş miş Almanya'ya gelince öyle ol muyor? Burjuvazinin söyledikle rini bir an için geçerli kabul etsek bile, bunlar, Türk ve 
Kürt işçilerin niçin "geleneklerinden kopmayı istemediklerini", niçin " Alman toplumu- na uymaya calısmadıklarını" açıklamamaktadır. 

Burjuvazinin, problemin nedeni olarak, böyle anlaşılmaz şeyleri göstermesinin anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Burju vazi problemin gerçek nedenlerini gizlemekte, kendi suçunu 
Kürt ve Türk işçilerinin "isteksizliğine", "geleneklerine bağlılığına" yüklemektedir. 
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Evet, burjuvazinin böyle düşünmesi ve davranmasında an laşılmayacak bir şey yok. Ama gel gör ki, en değme, yanına varılmaz devrimcilerin bile, benzer görüşleri zaman zaman savundukları görülüyor. Bir örnek verelim. Devrimci İşçi dergisinin 1983 Temmuz tarihli 
21. sayısında "Dernek çalışmaları ve Kültürel Değerler" baş lıklı makalede şunlar yazılabi liyor: 

"Ve doğaldır ki sayıları iki buçuk milyonun üzerindeki bu insanlar, çalışmak zorunda oldukları ülkelere, kendi gele nek göreneklerini, kendi yaşam biçimlerini, kültürlerini de beraberlerinde taşıdılar. Ve uzun zamandır kendi yaşam biçimlerini sürdürdüler, sürdürmekteler. Ne var ki kendi kültürleriyle, yaşadıkları ülkenin kültürü arasındaki derin uçurum onları, o ülke insanlarıyla birlikte yaşamaktan önem li ölçüde alıkoymuştur. Birlik te yaşamanın koşullarının yara tılamamış olmasında ısrarla kendi geleneksel yaşam biçimle rini de dayatan Türkiye'lilerin rolünün yanında yaşadıkları ülkenin egemen güçlerinin engelleyici tutumunu gözardı etmemek gerek..." 

Demek ki, bu arkadaşa göre, gettolasmanın nedeni şunlar: 
a) "Önemli ölçüde (...) kültürel uçurum". b) "Türkiyelilerin kendi geleneksel yaşam bi çimlerini dayatmaları". c)Almanya'nın "egenen güçlerinin engelleyici tutumu". 

Bu söylenenlerin, burjuvala rın söylediklerinden pek farklı yanı yoktur. Problemi böyle koyan bir insan nasıl davranacaktır? Önce "önemli ölçüde"ki "kültürel ucurum"u daraltmaya çalışacaktır. Bu da göçmenlere ve Almanlara yönelik bir kültü rel faaliyet olacaktır. Türkiye'lileri, "kendi geleneksel yaşam biçimlerini" dayatmamaya ikna etmeye çalışacaktır. Veni hayet "egemen güçlerin engelle yici tutumuyla" da biraz mücadele edecektir. 

Bütün bu faaliyetler, örneğin gettolaşma probleminin çözümünde sahte hayaller yaymaktan öteye gitmez. 

Peki, bu görüşler, hangi sı mf, Zümre veya tabakanın görüşeridir? Bu görüşler, Alman 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toplumuyla "entegre" olmuş, ti pik Türkiye'li küçük burjuva- nın görüşleridir. Burjuvazinin kendi zafer arabasına bağladığı küçük burjuva aydın bu tür sakızları her yerde her gün çiğnemektedir. 

Biz ne diyoruz peki? Biz di yoruz ki, "kültürel uçurumu giderek arttıran, "Türkiyelile rin kendi geleneksel yaşam biçimlerini dayatmalarına" yol açan, göçmenlerin eşit sosyal, politik ve hukuki haklara sahip olmamasıdır. Yabancı işçi lerin özgül problemlerinin kay nağında eşit haklara sahip olmama bulunmaktadır. Bu eşit hak yoksunluğu, göçmenlerin, yaşamlarına ilişkin olarak, bu rada ileriye dönük bir plan yapmalarına olanak tanımamakta dır. 

Neden gibi görünenlerin hemen hepsi, gercekte, esit haklara sahip olmamanın sonugları dır.Su halde göcmen iscilerin, göçmenlikten doğan özgül problemlerinin çözümü, eşit sosyal politik ve hukuki haklara sahip olmaktan geçer. O halde, bir eşit haklar mücadelesi, göçmen işçilerin yakalaması ge reken ana halkadır. 

Ve bu sadece yabancı işçilerin sorunu değildir, tüm Alman ya proletaryasının sorunudur. 
Bugünkü bölürmüşlüğe son verme nin yolu da buradan gecmektedir. 

Geçenlerde bir işçi arkadaş la, göçmen işçilerin, eşit hak lara yönelik yığınsal bir hare ketinin örgütlenmesinin gereği üzerine konuşurken, arkadaş her zaman duyduğunuz şöyle bir itirazda bulundu: "Türk ve 
Kürt işçiler, burada, böyle bir mücadeleye girmezler. Bizimkiler Türkiye'de bir is, ev arsa sahibi olmanın hayaliyle yaşıyorlar." 

Bu itirazın haklı olan bir yanı bulunmakla birlikte yanlış olan bir yanı da vardır: 
Türk ve Kürt işçilerin Türki ye'de bir iş, ev, arsa hayaliyle yaşaması ve çalışması, tam da eşit hakları olmaması nedeniyle burada ileriye yönelik hiç bir plan yapamamaların dandır. "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar" demiş şair. Göçmen işçilere sadece bu yönde bir hayal görme olanağı bırakılmıştır.Eşit haklar dan yoksunluktur ki, göçmen iş çilerin, geçmişin küçük burjuva hayallerine dört elle sarıl masına yol açmaktadır. = 


İtirazın haklı olan yanı da şudur: eşit haklar olmaması so nucu, Türkiye'ye yönelik küçük burjuva hayaller, göçmen işçilerin burada eşit haklar için mücadeleye girmesini zorlaştırıcı bir etki yapmaktadır.Yani sonuç, neden üzerinde karşı bir etki yapmakta ve daire kapanmaktadır. Tıpkı, alt yapı- nın üst yapıyı son duruşmada belirlemesi gibi. Göçmen işçi, küçük burjuva hayalleri olduğu için eşit haklardan yoksun değildir, aksine, eşit hakları olmadığı için küçük burjuva hayallerine kapılanmaktadır. 

Eşit sosyal, politik,hukuki hakların olmamasının ilk sonucu: göçmen işçilerin bu ülkeye ilişkin, geleceğe yönelik hiç bir plan yapamanalarıdır.Esit haklar olmaması, bu mekanizmay la göçmenlerin sayısız özgül problemlerine yol açmaktadır. 
Bu mekanizmanın çok açık olarak kavranması gerekmektedir. 
Evet, evet "hayaller", yada başka bir deyişle, bu topluma ilişkin bir hayal görme, bir plan yarma olanağının olmaması 


dır bugünkü gerçekliği yaratan. 


Birkaç tipik olguyu örnek clarak ele alalım.Alman işçisi ile Türk ve Kürt işçisi birbirine düşmandır. Alman işçiler arasındaki yabancı ve Türk düş manlığı Alman aydınında olduğğundan çok daha yaygın ve şiddetlidir. Peki bunun nedeni ne dir? 

Birincisi, yabancı işçi, işgücünü meta olarak sunan bir işçi olarak dieğer işçiyle rekabet içindedir. Bu kadarı açık. Ama yabancı işçinin hiç bir hakkı olmaması, onun çok daha kötü koşullarda isrücünü satmasına, ve Alman işçinin işgücünün fiyatının düşmesine yol açmaktadır. Yabancı işçi, geleceğine ilişkin olarak bu toplumda hiç bir plan yapamadı ğı ve hiç bir garanti göremedi ği için, dolayısıyla geleceği- ni hiç olmazsa Türkiye'de garantiye almak amacıyla daha fazla çalışmakta, daha fazla akort ve fazla mesai yapmaktadır. Bu da Alman işçisinin mi cadelesini baltalamaktadır. 
Demek ki, yerli-yabancı olarak son vermenin ilk adımı, eşit haklar mücadelesinden geçer. 
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Gettolaşmanın da temelinde bu vardır. Gettolaşma, her şey den önce, buradaki çok kötü ya şam koşullarına razı olmaktır. 
Türkiye'de bir ev, bir tarla vs. almak için, burada son derece kötü yaşam koşullarına katlanılmaktadır. 

Bu durumda, buradaki göçmen işçinin, buraya "uymaya" çalış ması gibi bir amacının olması nasıl beklenebilir? Bunu bekle mek, burjuvazinin suçunu işçilere yüklemek olur. 

Elbette, "eşit haklar" derken, sadece eşit hakları değil ama aynı zamanda, pratikte dai ma yabancı işçilerin aleyhine dönecek olan koşulların, göçmen işçilerin lehine bir agırlıkla eşitlermesinden söz ediyoruz. Örneğin bir Alman'ın Almanca bilme gibi bir derdi yok tur. Ama yabancı işçinin bu derdi vardır. Yabancı işçi, tüm sosyal, politik, hukuki eşit haklara sahip olmakla kalmamalı, bunun yanı sıra, iş sa atları dahilinde, ücretinde hiç bir kesinti olmadan Almanca kurslarına ve diğer kurslara gidebilmeli. Tamamen göçmen işçilerin kendilerinin seçecek leri tercümanlar, bütün işyeri devlet ve belediye daireleri, sendikalarda vs. bulunmalı.Ancak bu gibi ek haklarla birlik te eşit haklardan söz edilebilir; 

Bir an için bu haklara ulaşıldığını düşünelim. O zaman işçiler arasında gerçekten hız lı ve müthiş bir gelişme görülecektir.Bugün ortada hiç bir hak yokken bile Türkiye'ye dönenler pişman iken, O zaman milyonlarca işçi hızla almanca Öğrenecek, haklarını daha iyi savunacak, burjuvazinin saldırılarına daha iyi göğüs gerecek, bölünme büyük ölçüde orta dan kalkâcaktır. 

Demek ki, milyonlarca yaban cı işçinin; ikinci, üçüncü kuşak gençliğin yakalaması gereken ana halka; bugünkü mücadelenin acil hedefi sosyal, poli tik, hukuki eşit haklara sahip olma mücadelesidir. Ancak böylece işçilerin özgül sorunları na çözüm bulunabilir, işçi sırilebilir. 

Kaldı ki, mücadelenin bizzat kendi iç dinamiği, mücadelenin akışı içinde, proletarya nın birliğini sağlayarak, Almanya'da devrim sorununu gündeme getirebilir. Eğer bu mücadele başarıya yaklaşırsa- 

ki çok keskin bir mücadele olacaktır - işçiler, mücadele içinde eğitilmiş olarak, güclerinin bilincine varış olarak: "Madem ki eşit hakları alacak güçteyiz, niye siyasi ik tidarı da almayalım" diye kendilerine sorabilirler. 

Bir paradoks gibi gelebilir ama şunu iyi kavramak gerekiyor. Bugün Alman işçisinin yabancı işçiye düşmanlığının temelinde, yabancı işçinin Alman işçi kardeşiyle eşit haklara sahip olmak için bir mücadele- ve girmemesi yatmaktadır. Keza bunun tersi de doğrudur. Evet çok uysal olduğunuz için Alnan xardeslerimiz bize düşmandır. 
in sağlam yoldaşlıklar, an cid di kavgalar içinde kazanılabiiir. 


Bir eşit haklar hareketi yaratmak için nesnel koşulların varlığı yetmez, psikolojik koşullar da uygun olmalıdır. Peki bugün bu koşullar var mıdır? 
Bu soruya cevabımız :Evet. 

İki önemli gelişme bu psiko lojik koşulları yaratmıstır ve yaratmaktadır. 

Birinci gelişm , son yıllarda onbinlerce Türk ve Kürt işçisi Ülkelerine kesin dönüş yaptı. Gidenlerin çok büyük bir bölümü pişmandır. Bu pişmanlık, binlerce kanaldan burada kalan işçilerce duyulmakta ve Öğrenilmektedir.Bunun so nucu olarak, burada kalanlarda, yavaş yavaş burada ne yapılabi leceği sorusu uyarmaktadır. 
Yani artık kaçacak delik yoktur. Türkiye'ye ilişkin hayaller de giderek yıkılmaktadır. 


devrimci 


marksist 


tartışma dejtenleri 
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İkinci gelişme, binlerce politik mülteci, buradaki işçile rin buradaki sınıf mücadelesine girme sorununu tartışmaktadır. Bu tartışma etrafında bir çok sol hareket bile bölürmektedir. Böylece, buradaki işçilerin problemleri temelinde, buradaki sınıflar savaşına gir me perspektifi binlerce devrim ciyi ciddi ciddi düşündürmekte dir. Böylece, buradaki göçmen işçileri etkileyebilecek, sosyalist entelijansiya oluşmakta dır. 

Bu iki gelişimin adeta zamandaş olarak gerçekleşmesi tarihin bizlere sunduğu büyük bir fırsattır. Bunu değerlendirmek gerekiyor. 

Peki, bir eşit haklar hareketi, hangi örgüt ve mücadele biçimlerine yaslarmalı, bunu başlatmak için nereden başlama lı? Bu mücadelenin güçleri ne~ lerdir? Bu gibi soruların cevapları henüz ortada durmakta dır. Tüm okuyucularımızı, sayfalarımızda bu sorunları tartışmaya davet ediyoruz. 
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Paris'te Tartışma Toplantıları 
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VE GİM 


BİRLEŞME YOLUNDA 


Geçen yılın sonbaharından beri KPD ve GIM yönetimleri birleşme müzakerelerini yürütüyor lar. Yeni yıla girmeden önce, bir birleşmenin olup olmayacağı ya da olursa hangi temelde olacağı kesinleşecek gibi görünüyor. Bu nedenle, bu sayımızda ağırlığı KPD ve GIM birleşme sine ayırdık. 


KPD Maocu gelenekten gelen bir parti, GM ` 


ise Troçkist ve IV.Enternasyonal'in Almanya seksiyonu. Bu iki zıt gelenek farklılığı bile bir birleşmenin ne kadar zor olduğunu; önünde çok ciddi problemler bulunduğunu gösterir.Fakat yine aynı gerçeklik, birbirine zıt geleneklerden gelen bu iki partinin, birleşmeyi bir günden konusu yapmalarının bile ne kadar önemli bir gelişme olduğunu kanıtlar. 

Her iki örgütün, bir birleşme olasılığına yönelmelerinin çıkış noktası, genellikle görülenlerin aksine, öncelikle teorik tartışma lar değil, somut toplumsal sorunlarda her iki örgütün ortak eylemiydi. 

Alman proletaryası, uzun yıllar süren uyku sundan 35 saatlik iş haftası direnişleriyle yavaş yavaş uyanırken, işçilerin eyleme geçirilmesi ve mücadelenin yönetimi sorunlarında KPD ve GIM arasında ilk olarak işbirliği filizlendi ve belli bir yakınlaşma oluştu. 

Daha sonra Irkçılığa ve Yabancı Düşmanlığı na Karşı Yürüyüş'de her iki örgüt de aktif bir rol oynadı ve işbirliğinden olumlu deneyler kazandılar. 

Elbette, önemli mücadeleler içinde de olsa bir iş ve eylem birliği, bir ittifak, iki ayrı politik partinin birliği için bir temel olamaz. Programatik ve örgüt anlayışına ilişkin sorunlar önemlerini korurlar. 

Bu gelişmeler olurken, KPD kendi programı üzerine bir tartışma süreci içinde bulunuyor du. Bu tartışmaların yürütüldüğü temeli oluşturan yeni program taslağı önemli değişiklikler içeriyordu. Örneğin önceleri KPD kadın so rununun Özgül karakterini görmezden gelirken, yeni program tasarısı bunlara açıktı. 

Ama, Program Taslağı'nda en göz alıcı yeni lik, sosyalist hedeflere ilişkin yeni tanımla malardı. KPD klasik stalinci anlayıştan farklı olarak, proletarya diktatörlüğünde bir sos yalist demokrasi anlayışını kabul ediyordu: sendika özgürlüğü; grev hakkı; örgüt, toplanma ve basın Özgürlüğü; çok partili bir sistem ve sovyetler gibi. 

Keza, Mao'cu gelenekten gelen diğerlerine karşılık, KPD, programatik amaçlar bakımından devrimci bir yolun gerekliliğini ve devrimi gerçekleştirecek özne olarak işçi sınıfının rolünü tartışma konusu yapmamaktadır. Bu, Özellikle, 1968'in devrimcilerinin sosyalizm amacından ve işçi sınıfından uzaklaştıkları 


Alman solunun değişimi bakımından son derece önemli bir farklılıktır. 


Gerek KPD'nin yeni Program Taslağı, gerek somut mücadeleler içinde yapıları işbirliğinin yol açtığı yakınlaşmalar, hep birlikte, KPD ve GİM'i birleşme olanakları ve program tartışması sorununu gündeme almaya zorladı. GIM' in bu yöndeki önerisi, KPD yönetiminden olurlu bir yankı buldu. 

Birleşme tartışmalarının hedefi: KPL ve GIM'in bir çatı altında toplanması değil, yeni bir örgüttür. Zıt geleneklerden gelen, yak lasık aynı güçteki bu iki örgüt arasındaki tartışmaları, bir gelenekten gelen örgütü Öbür tarafa çekme kaygısı yönetmiyor. 

Son aylarda birleşme yolunda oldukça önemli adımlar atıldı. Bu adımlar kısaca şöyle özetlenebilir. KPD ve GIM ortaklaşa yayınladık ları bir broşürle, Program Taslaklarını, bu taslaklara karşılıklı olarak yönelttikleri eleştirileri, örgütlenme anlayışlarını kamuoyu na açıkladılar. Her iki örgüt birbirlerinin toplantılarına temsilcilerini yolladı. Böylece, her iki örgüt, diğer örgütün işleyişi hak kında daha doğrudan bir gözlemde bulunabildiği gibi, bu temsilciler, doğrudan doğruya diğer örgütün üyelerinin sorularına cevap verip tartışmaları doğrudan yürütebildiler. 

Bunların yanı sıra, DGB'nin sonbahar eylem lerinde her iki örgüt birlikte davrandı. Ortaklaşa çıkarılan bir gazete, 40.000 cıvarın- da bu mitinglerde dağıtıldı.Yine ortaklaşa o~ larak, burjuvazinin pespaye BİLD gazetesiyle alaycı bir çağrışımı içeren, popüler ve mizahi BLİND (KÖR) gazetesi ve binlerce bildiri ortaklaşa çıkarılıp dağıtıldı. Keza Eylem Haf tası sonunda, ortaklaşa yapılan toplantılarda direnişin perspektifleri tartışıldı. 

Bu arada GIM, birleşmenin temeli olacak program için, üzerinde tartışmaların yürütüle ceği metin olarak, KPD'nin Program Taslağı'nı önerdi. Şimdi GM değişiklik önerilerini bu Program Taslağı üzerinden yapmaktadır. 

Her iki örgütün ortak noktaları ve ayrılık noktaları şöyle özetlenebilir: 

1) Her iki örgüt de FAC'ni sınıflı bir toplum olarak analiz ediyorlar, 

2)Her iki örgüt de, proletarya ve müttefik leri tarafından sermaye egemenliğinin tasfiye sini, insanların büyük çoğunluğunun problemle rini çözmek için temel şart olarak görüyorlar. 

3)Her iki örgüt de sosyalist bir demokrasi yi amaçlıyorlar. 

4) Her iki örgüt de, devrinci bir partinin gerekliliğinde anlaşıyorlar. 

Ayrılıklar ya da tartışma noktaları ise Özellikle şu konularda yoğunlaşmaktadır: 

1) Sovyetler Birliği'nin karakteri. 

2) IV.Enternasyonal'e üyelik. 

3) Yeşillere karşı tavır. 

Fakat, bu sorunlar, birleşmiş bir örgüt içinde tartışılabilecek sorunlardır. 
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KPD Program TAslağı'na, bu taslak üzerinden yapılan GIM'in değişiklik önerileri şu dört noktada toplarmaktadır: 

1) Varşova Paktı ülkeleri, 

2) Kadınların desteklenmesi, 

3) İşçi hareketinin politik stratejisi, 

4)Devrimci bir partinin inşası. 

X x x 

Son haftalarda KPD cephesinde olan gelisme ler şunlardır: KPD üyelerinin üçte bire yakını, gerek yeni program tartışmalarına ve gerekse de KPD-GIM yakınlaşmasına karşıydı. Bun lar eski sekter çizginin devamından yanaydılar. Bu grup, KPD Kongresi'ni beklemeden, Mer kez Komitesi'ni troçkistlikle suçlayarak KPD' den ayrılnuşlardır. Bu grup kendilerinin gerçek KPD olduğunu söylemekte ve bağımsız yayın lar yapmaktadır. (Bu ayrılan grubun bir "Açık Mektup"unu, sayfalarımızda bir belge olarak sunuyoruz.) 

Bu arada şunu belirtelim ki, bizzat kendilerinin söylediğine göre, KPD'nin Kürt ve Türk üyelerinin hemen hemen tamanu birleşmeye karşı çıkmışlar ve KPD'den ayrılan grup içinde yer almışlardır. 

Bu gelişmelerden sonra 1-3 Kasım tarihlerinde Dotmund'da KPD kongresi yapılmıştır. Bu Kongre'ye 100 oy hakkı olan delege katılmıştır. Kongre'de KPD'nin 1977 program yürürlükten kaldırıldı ve yeni program taslağı, ba zı değişikliklerle, üzerinde tartışmaların yü rütüleceği yeni taslak olarak (yeni program olarak değil) kabul edildi. İkinci gündem mad desi GIM'le birleşme idi. Önce GIM'den bir 


kişi konuştu, tartışmalardan sonra da 3 karşı, 


4 çekimser oyla GIM'le birleşme kabul edildi. 
Daha sonra da yeni tüzük kabul edildi. 


bütün ülkelerin işçileri, birleşin: 


ENTERNASYONAL 


devrimci- marksist dergi 


SAYI: 13 EKİM 1985 


Neuer Kurs 
Zülpi cher Str. 39, 5000 Köln 1 


İŞÇİ SINIFI HAREKETİ VE 
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Kongreden sonra yayınlanan KPD'nin Merkez Organı Roter Morgen (Kızıl Şafak) artık, Stalin'in resmini kaldırmıştı. 

Şimdi sıra GIM'de. 30Kasım/l Aralık tarihlerinde GIM Kongresi toplanacak. Gündemin esas maddesi KPD ile birleşme. Birleşme yolunda GIM'in de karar alacağına kesin olarak bakılabilir çünkü GIM içinde birleşmeye karşı olan herhangi bir eğilim bulunmamaktadır. 

Bu son derece umut verici gelişme, dileriz ki başarıyla sonuçlanır. Elbet iki ayrı gelenekten gelen örgütün birleşnesi ve kaynaşması çok zordur. Her iki taraf da bunun bilincinde dir. Ama zorluk olanaksızlık değildir. 

Krizin yükseldiği, proletaryanın önünde ta yin edici kavgaların bulunduğu, Alman proletaryasının uzun yıllar süren uykusundan yavaş yavaş uyandığı şu dönemde bu birleşme tarihsel bir anlam taşıyabilir. Alman Proletaryasının 35 saat direnişlerinin bu birleşmenin ilhamnı vermesi bir raslantı olmasa gerek. 


x 


KAPITALIZMIN 
CAN ÇEKİŞMESİ VE 
DÖRDÜNCÜ 
ENTERNASYONALİN 
GÖREVLERİ 


(GEÇİŞ PROGRAMI) 


FAŞİZME KARŞI MÜCADELE leon Trocki 


İHANETE UĞRAYAN DEVRİM 


Sovyetler Birliği Nedir ve Nereye Gidiyor? 


/eon Troçki 


BÜROKRASİ ernest Mandel 


ENTERNASYONAL YAYINLARI 
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“zel Yemi alu ee doby An, 


Die nette Zeichnung verdanken \ u N wir den Genossinnen und Genossen bellerkomor do 4 ye des , Arbeiterkamp” donlanmıza Tesekku die sich noch nicht entschieden haben, ob sie nun ur raluunz. Omer hala zur Vermählung Blümchen streuen wollen, enme Ve veni À çicek Mi 


oder aber beleidigt den Feierlichkeiten 


fernbleiben werden. gp NS, Apa dününe Nisi Yala usuk A ue AYS 


AP 


KPD-GIM BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN BELGELER 


Aşağıda KPD ve GIM birleşmesiyle ilgili olarak şu belgeleri sunuyoruz: 

1) GIM'in "Birleşme Platformu Taslağı". Bu Taslak, KPD ve GIM'in ortaklaşa yayınladıkları broşürdeki metnin tercümesidir. 

2) KPD Merkez Komitesi'nin Program Taslağı. Bu da aynı broşürdeki metnin çevirisidir. 
Bu taslağı bizzat KPD'li arkadaşlar çevirtmişler. Yayınladığımız metin KPD'nin Türkçe'ye çevirttiği metindir. Ne var ki, bu metnin Türçesi çok kötüdür ve birçok yerde ne dendiği tam olarak anlaşılamamaktadır. Yetkimiz olmadığından herhangi bir düzeltme yapmadık. Sadece çok bariz bazı hataları düzeltmekle yetindik. Örneğin orijinal metinde "Trostların ve Bangaların" denmiş, biz bu gibi yanlışlıkları "Tröstlerin ve bankaların" biçiminde yazdık. Keza birçok yerde de "dahi" anlamına gelen "de" bağlacı ayrı yazılmamış. Biz ayrı yazdık. 

Bu metin Kongre'de kabul edilen metnin temelidir. Ne var ki, Kongre'de yapılan bazı değişiklikleri içermemektedir. 

3JKPD Merkez Komitesi'nin 17.08.1985 Tarihli Plenum Raporu. Bu raporu Kızıl Şafak'tan aynen iktibas ediyoruz. 

4) Yine KPD Merkez Komitesi'nin "Program Tasarısının Olağanüstü Parti Kongresinde Görüşülmesi Üzerine" kararı. 

5)KPD-GIM birleşmesine karşı çıkarak KPD'den ayrılanların "Açık Mektup"u. 

Gönül isterdi ki Kongre'de kabul edilen KPD Program Taslağı metnini ve GİM'in KPD'nin metni üzerine değişiklik önerilerini, her iki örgütün birbirlerinin program taslaklarına yaptıkları eleştirileri de yayınlayalım. Ancak gerek zamanın kısıtlılığı gerekse tercüme kapasitemizin azlığı nedeniyle bunu gerçekleştiremiyoruz. Ancak sunduğumuz metinler, dik katlice okunursa her iki örgütün hengi konularda ayrı ve birlikte düşündüğü kolayca görülebilir. 
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Auto Yerlar 
< Gi Mm‘ ` 
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DREAM Map ya) 
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BİRLEŞME PLATFORM TASLAĞI 


l. Kapitalist Toplum Düzeni'nin Bunalımı 


Yüksek derecede sanayileşmiş emperyalist ülkelerin toplumları, içine düştükleri bunalımdan bir çıkış yolunu yıllardır bulamamakta dırlar. 

Bir taraftan bütün maddi varlık az sayıda kapitalistin (bankalar, büyük şirketler) elin de toplanırken, diğer taraftan dünyanın en varsıl ülkelerini - ABD ve Federal Almanya'- nın da içinde bulunduğu - yeni bir yoksulluk sarmaktadır. Milyonlarca işsiz ortadan kaldı rılamayacak durunda ve ekonomik gerileyişin her döneminde de artmaktadır. Henüz üretici durumuna geçmemiş veya artık geçemeyecek durunda olanlar, durdurulamayacak bir hızla as gari yaşam standartlarına düşmektedirler. En 

. merkezlerdeki bu bunalım, 3. Dünya Ülkeleri olarak nitelenen ülkeleri de düşünü lemeyecek ölçüde bir yoksulluğa ve açlığa it mektedir. Emperyalist merkezlerdeki işçi sınıfı, her ne kadar emperyalizme bağlı ülkele rin halklarından, göreli olarak yüksek bir ya şam düzeyine sahipseler de, bu, emperyalist merkezlerdeki işçi sınıfının bunalımdan korun duğu anlamına gelmez. Her iki işçi sınıfı da aynı berbat şeyin kurbanıdırlar. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından durgunlaşan kapitalist ekonami, kâra yönelik her ekonomide olduğu gibi, uyguladığı doğa-yıkım ekonomisi, büyük bir çevre kirliliği bunalımına dönüştü. Burada araba üretimi, ekonomik yükselişte başı çektiği gibi, çevre yıkımının, hava kirliliğinin ve orman ölümlerinin de baş sorumlusudur. Kadınların devamlı artan bir şekilde sanayi üretimine geçirilmeleri, onların üzerindeki büyük baskıyı azaltmadı, tam tersine iki katına çıkardı: erkek ve aile tarafından yapı lan baskıya, bir de işyerindeki Özel sönürü eklendi. Son birkaç on yılki sürekli silahlan ma, kâr makinasının iyi işlemesini sağladı. 
Bir dönemdir süren ekonomik bunalımlara giril mesi, bütün bu gelişmeyi durdurmak bir yana, tam tersine daha da ağırlaştırdı. 

Gerçek, kapitalizmin bunalımsız, herkese yükselen bir yaşam seviyesi sunabilecek bir şekilde örgütlenebileceğini savunan bütün ya lancıları cezalandırıyor. Kapitalist ekonomi nin yükseliş dönemlerinde bile, toplumun uzlaşmaz sınıflara bölünüşünün engellenemediği artık herkesin bildiği bir gerçektir. Çalışan ların büyük çoğunluğunun ücretliler konumuna kaymaları ve onları saran yeni yoksulluk ile burjuvazinin, sözde kapitalizmin yerini alan “orta halliler toplumu" kuramı arasında çok kaba bir çelişki vardır. Bu aynı zamanda sermaye ile işgücü arasında bir dostluk kurulabileceğinin savunan Sosyal-Demokrat ideolojiyi de yıkmaktadır. Sosyal Devlet, sınıf savaşıyla, egemen sınıflar tarafından sistemli olarak ortadan kaldırılmaktadır. Sendikaların 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söz hakkı onbinlerce işyerinin ortadan kaldırılmasını engelleyememiştir. Burada bunalımı, “sanayi toplumu" ve "nicel ekonamik gelişme modeli"ne mal edip, üretim araçlarındaki kapitalist özel mülkiyete hiç dokunmadan, üretimin ekolojik bir değişimini isteyenler de yanılmaktadırlar. Uzun dönemde nicel ekonamik gelişmenin de gerileyeceği, toplumu varsılyoksul diye kutuplaştıracağı ve ekonomik yaşam seviyeleri düşürülen ücretlilerin ekolojik bunalımdan da en çok zarar görenler olduk ları bir gerçektir. Bunalımın her zaman daha açık olarak ortaya çıkardığı şey: kâr oranı 

- her kapıyı açan altın anahtar - insanın ve doğanın aşırı sömürülmesine karşın düşen, bu yüzden bunalıma düşmüş, üretimi, üretim araçlarındaki özel mülkiyetle elde edilen kârın belirlediği bir toplumda yaşıyoruz. Bu, bizce değiş-tokuş mallarının aşırı üretiminden ve sermayenin aşırı yığılması sonucu, insanların aç kaldığı, kapitalist üretimin klasik bir bu nalımıdır. 

Bu bunalıma, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete dokunmadan getirilebilecek bir çözüm, ancak, kâr oranının uzun vadeli olarak yeniden arttırılmasıyla olabilir. Ancak,buda sömürünün katmerleşmesine, Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin bağımlılığının ve borçlanmasının kat merlenmesine, buna bağlı olarak da uluslarara sı finans sisteminin alt-üst olmasına, dolayı sıyla emperyalist ülkelerdeki kitle işsizliği nin daha da yukarı sıçramasına, emperyalist ülkelerdeki sömürü oranının yükseltilmesi için: üretim sürecine insan gücü yerine tam o~ tomatik makinaların yerleştirilmesine, işyerlerindeki çalışmanın yogunlastırılmasıra, ça lışma koşullarının sermayenin arzusuna bırakılmasına, ücretlerin sürekli düşmesi sonucu kapitalizmin ilk dönemlerindeki en ucuz işyeri rekabetine dönelecektir. Toplum, endüstriyel üretimin gelişmesiyle işten kurtulmuyor; bunun sonucu olarak, sunulacak işyeri sa yısı insan gücünün makinalardan daha ucuz olmasına bağlanıyor. 

Bunalıma bağlı sonuçlar tekrar ortaya çık maktalar: işçi sınınfının, işliler - işsizler, Almanlar - yabancılar, az kazananlar - çok kazananlar, sendikal örgütlü - sendikal örgütsüz, kadın - erkek, genç - yaşlı diye bö lünüşü daha artmakta, sovenizmin ve ırkçılığın yabancı yurttaşlara karşı yaygınlaşması, kadınların maddi bağımsızlık ve kendi hakkında kendi karar verebilme yolunda attıkları bir adım olan hakların tekrar geriye alınması; emperyalistler arası rekabetin artması ve buna bağlı olarak da milliyetçiliğin yaygınlaştırılması; emperyalist, hammadde ve pazar isteklerinin saldırganca savunulması; buna bağlı olarak da ele geçirilenin gerektiğinde askeri güçle "savunulması" için silahlanma. 
Nihayet, kapitalizmin bunalımı derinleştikçe, bütün dünyada kapitalist olmayan ülkelerin, kapitalist dünya pazarı için, gerektiğinde as keri yöntemlerle geriye alınması yolundaki is tekler de artacaktır. 
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İşçi hareketinin bugün, Birinci Dünya Sava şı öncesindeki gibi, iki seçeneği vardır. Ro- sa Luxemburg'un sözleriyle: Ya Sosyalizm, Ya Barbarlık. O zamandan bu güne tek fark: henüz başlangıç dönemini yaşadığımız bugünkü bunalım, eğer işçi sınıfı kendi çözümünü gerçekleştiremezse, insanlığın yok oluşuyla ve sosyalist gelişim için gerekli bütün temel etmen lerin yıkımıyla sonuçlanabilir. 

Günümüzde, ücretli memurların büyük bir kısmını ve devlet memurlarının da bir bölümünü içine alan işçi sınıfı, üretimle olan iliş kisi, sosyal gücü ve örgütlü tavır alma yeteneği ile, insanlığın gerçek ilerlemesini iste yen herkesle birleştiğinde, toplumunuzun kapi talizmi yıkacak sınıfıdır. Bunun için, toplumumuzdaki bütün ilerici istemler, son duruşma da işçi sınıfı hareketinin ilerlemesine bağlı dır. 

Kendisini sämürü ve baskıdan kurtaran işçi sınıfı; nihayet insanların, devlet, ekonomik zorlama olmaksızın bilinçli, kollektif tavırlı, gereksinimlerine göre üreten, doğa ile uyum içinde yaşayan, kadınlar üzerindeki binlerce yıllık baskıya son veren, birlikte yaşamanın yeni biçimlerini geliştiren bir toplu mun temellerini atmaktadır. 


2. Hedefimiz: Sosyalist Demokrasi 


Günümüzde sosyalizm, yanlış olarak, kapita lizm-sonrası toplumların birçoğunda varolan şekle denk görülmektedir. Bunalıma karşı sunu lan sosyalist bir çözüm, gün geçtikçe artarak bu engele çarpmaktadır. Sosyalizm düşüncesi, önce Sovyetler Birliği'ndeki gelişimle; tarı- nın zorla kollektifleştirilmesi, Moskova Durusmaları, Hitler-Stalin Paktı, daha sonra 
1953 Doğu Berlin, 1956 Macaristan ve Polonya, 
1968 Prag, 1970, 1976, 1980-81 Polonya işçi 
ayaklanmalarının bastırılması, demokratik ëzgürlüklerin sistematik olarak baskı altında tutulmasıyla büyük ölçüde gözden düşürülmüştür. 

Almanya gibi iki ayrı toplum sistemi olan bir ülkede, FAC Burjuvazisi gücünün bir bölümünü, sosyalizmin DAC'ndeki durumundan almaktadır. FAC işçi sınıfı ancak, bunalıma getiri len sosyalist çözüm, varolan zorba yönetime bir seçenek ise ve DAC işçi sınıfı kurtuluşu- na bir perspektif getiriyorsa, bu sosyalist çözüme kazandırılabilir. 

Kapitalizm sonrası toplumların çoğunda işçi sınıfının hakları kısıtlanmış ve elinden alınmıştır. Halktan kopmuş, onun etkisinden tamamen çıkmış bir devlet'mekanizması, toplum sal yaşamın her yanını kontrol etmekte ve dev let içinde, partide, ekonomide çeşitli ayrıca lıkları olan bu zümenin baskı aracı, dolayısıyla iktidar gücü işlevi görmektedir. 

Bu, Marks'ın Paris Komünü'nün verdiği tecrübelere dayanarak, proleter bir devletin özünde gördüğü şeylerle büyük bir çelişki için dedir: "emeğin ekonomik özgürlüğünün kaldıracı, üreticilerin özyönetimleri ve ulus karşısında daha güçlü ve bağımsız olmak isteyen devlet egemenliğinin yok edilmesidir." Çalışanların ekonmik ve politik iktidardan dışlanmaları, ayrıcalıklı zümrenin toplumdan kopukluğu, ekoncminin insanların gereksinimleri ne göre planlanmasını olanaksız kılmaktadır. 
Ekonomik planın çeşitli egemen kliklerin çıkarlarına göre yapılması bir dizi ülkede (Polonya, Yugoslavya, Sovyetler Birliği), ekonomik gelişmenin gerilediği ve üretimin durgunlaştığı derin bir bunalıma neden olmuştur. 

Burada kötülüklerin sorumlusu planlama değildir. Serbest piyasa ekonomisinin sınırlarının genişletildiği, fabrikalarda fazla üretim yapanların özel çıkarlarının arttırıldığı ekonomik reformlarla bunalıma aranan çözüm, yukarıdan gelen irrasyonel planlamaya bir de serbest piyasa ekonomisi üretim biçiminin anarşisini eklemektedir. Ame sosyalist bir ekoncmirin gizi demokrasidir. Ekoncmik ve toplursal planlamarın kasarısı; halkın en yüksek etken katılımı ve özyönetimine bağlıdır: Bunlar olmaksızın ne halkın gerçek gereksinimleri ortaya çıkarılabilir, ne de ekonomik olarak öncelik verilecek olanlar hakkında gerekli kararlar demokratik olarak verilip, ortak uğraşla bunlar gerçekleştirilebilir. Bu bakım dan, demokrasi, sadece politik ve insancıl bir istem değildir, aynı zamanda, üretimin ka mulastırılması ve her alanı kapsayan bir Öz yönetimin vazgeçilmez bir koşuludur. 

1980-81 Polonya Devrimi tecrübeleri onaylamıştır ki, bunalımın çözümünün anahtarı, kapsamlı bir sosyalist demokrasinin gerçekleş tirilmesi ve küçük bir azınlığın ayrıcalıklarına bağlı toplumsal eşitsizliğin ortadan kal dırılmasıdır. Polonya Devrimi'nin basarısızlı ga uğraması aynı zamanda göstermiştir ki, bu ayrıcalıklı sınıf kendi isteğiyle ayrıcalık larından vazgeçmiyecektir. Onların egemen oldukları sistem, reformlarla kapsamlı bir özyö netim sistemine dönüstürülemez. Bu sistem yıkılmalıdır; Jaruzelski'ninki gibi askeri bir darbeyi önlemek için, gerekirse si lahlı işçi milisleriyle. 

Ve nihayet, polonya devrimi, özgür, kendi kendini yöneten sosyalist bir toplumun ilkele rinin neler olduğunu bir kez daha göstermiştir: 

a) Kapsamlı toplumsal eşitlik: herkese iş hakkı, toplum tarafından verilmiş sosyal güvence, eşit işe eşit ücret; 

b) Devlet kuruluşlarından bağımsız olarak; komünlerin her alanda özyönetim organlarıyla esaslı olarak örgütlenmesi. Onlar, kendi alar larına düşen görevleri kendileri düzenlemeli, üst düzeydeki görevlerin düzeniennesi için kendi aralarında bölgesel ve merkezi olarak, ülke sınırlarını aşarak uluslararası ölçüde koordine olmalıdırlar. Bu özyönetim organları, aynı zamanda yasama ve yürütme gücüne sahip olmalıdırlar; 


c) Özyönetimin bütün organları ve bütün toplumsal görevler için, özgür, doğrudan doğruya ve gizli seçim ilkesi, her ödev ve organ da görev yapanların her an seçimle görevden alınabilmeleri ve hesap verme zorunluluğu ilkesi. Devlet memurluğu mesleğinin kaldırılması, bağımsız mahkemelerin seçilmesi; 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d) Ekonomik ve toplumsal gelişmede öncelik verilecek alanlar üzerinde, herkese açık ekonomik enformasyonlarla yapılacak herkese açık tartışmalarla, üretimin gerçek anlamda kamulaştırılması. Özgür olarak seçilmiş kurulların her alanda demokratik kararlar vermesi; planlama üzerinde en yüksek karar organı merkezi işçi sovyetidir. Fabrikalarda işçilerin Öözyönetimi; 

e) Demokratik hakların tamamen hayata geçi rilmesi ve azami ölçüde genişletilmesi, halkın büyük çoğunluğunun toplumsal, ekonomik ve politik iktidarının koşuludur: çok partili sistem; sınırsız düşünce, basın, bilgilendirxoalısyon ve grev hakkı; sınırsız kültürel, „ilimsel ve dinsel özgürlük; ulusal ve toplum sal azınlıkların özel korunmaları. 

Özyönetimli bir ekonomide de sendikaların görevi, işçileri yanlış kararlardan, olumsuz durumlardan korumaktır. Sendikalar devletten -amamen bağımsız olmalıdırlar. 

Kadınlar üzerindeki binlerce yıllık katmer li baskının kaldırılması, sosyalist bir yönetimden öncelikle beklenen bir istemdir. Bu, yeni kurulacak toplumda kadınların politik, ckonamik, toplumsal ve kültürel haklarını tam alabilmeleri için özel bir çaba gerektirmekte dir. 

İşçi sımfı kendi içinde homojen, monolog bir blok değildir; çalışma hayatına katılanla rın toplamı hiç değildir. Çalışanlar kendi aralarında çeşitli ilgi ve özel durumlu grupla ra ayrılırlar. 

Yeni bir sosyalist toplumun kurulması için 


bitirilmiş bir taslak yoktur. Bu, toplumun bü- 


tün kesimlerinin yaratıcı katılımından ve varolan çatışmasından doğacaktır. 

Nihayet sosyalist toplumda, proletarya devrimiyle kendiliğinden ortadan kalkmayacak olan, temelleri - kadınlar üzerindeki baskı gi bi - kapitalist toplumdan çok eskilere dayanan, burjuva toplumunun bazı benlerini (olum suzluklarını) üzerinde taşıyacaktır. 

En geniş anlamda demokrasi olmadan, toplum da kendi görüşünü savunup, ona destekleyici örgütleme hakkı olmadan, örneğin kadınlar için bağımsız bir kadın hareketinde örgütlenme hakkı olmadan, insancıl gereksinimlerin karşı lanması ve gerçek anlamda bir toplumsal ilerleme sağlamak olası değildir. Sosyalist demok rasi, sınıfsız komünist bir toplumun kuruluşu nun koşuludur. 

Burjuvazinin, politik iktidardan uzaklaştı rılması, ekonamik gücünün elinden alınması ve askeri olarak silahsızlandırılması sosyalist 


toplumun kuruluşunun koşuludur. Burjuva ve kü çük burjuva düşünce birikimi bugünden yarına ortadan kaybolmazlar, bunlar sürekli çatışmaların konularıdırlar. Çatışmalar ne kadar açık yürütülürse, eski güçler o kadar kolay ye nilebilir ve kenara atılabilir, Onun için bur juva güçleri de, ellerine silah alıp yeni rejime karşı savaşmadıkları sürece, kendi parti lerini kurma, kendi basınları olması hakkı da hil, demokratik haklardan tam olarak yararlan malıdırlar. 
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3. Isci Sınıfının Hedeflerine Ulasabilmesi İçin Siyasi İktidara İhtiyacı Vardır. 
3.1. Bonn'daki Dönüş ve Sonuçları. 


Federal Almanya sermayesi 70'li yılların ortalarından beri, ama sosyal-liberal Koalisyon'un düşürülüp, işveren partileri hükümetine dönülmesinden bu yana daha şiddetli olarak işçi sınıfına karşı, genel bir saldırı yürütmektedir. Bu saldırının ana yönleri şunlardır: 

a) Kitle işsizliğiyle, sosyal güvenlik ağının - Batı Alman İşçi Hareketi'nin savaş sonrası elde ettiği en büyük başarılardan birisi - yı kımıyla, ücretlerin hızla düşürülmesi ve işçi sınıfının anlamsız "işyeri olanlar" "işyeri olmayanlar" diye bölünmesiyle işçi hareketinin savunma güçlerinin, özellikle de örgütsel güçlülüğünün sürekli zayıflatılması. Bununla işçi hareketindeki geleneksel erkekler-kadın-Jar, Almanlar-yabancılar, gençler-yaşlılar bö lünmesi aşırı derecede siddetlendirilmektedir. 

Batı Alman işçi hareketinin önemli örgütsel güçlülüğü nedeniyle, işveren örgütlerinin savaş stratejileri, öncelikle sendikaları ken di aralarında politik olarak bölmeyi hedeflemektedir. 35 saatlik iş haftası mücadelesinde en gerici sendika yönetimleriyle erken emekli lik üzerine, 35 saatlik iş haftası mücadelesi veren sendikaları dışlamak için, anlaşmaya ça lıstılar. Lokavt sonucu işsiz kalan işçilere ödenen kısa çalışma parasının kesilmesi demü cadeleyi göze alan sendikaları hedeflemektedir. Sermayeye en iyi uyum gösteren, sosyal dostluk rotasını en çok savunan sendika yönetimeri, "sermaye ve emek arasında iyi birlik te çalışma" adına entegre edilmektedirler. Dİ renenlere karşı, sermaye, çatışma aramakta,ve onları tekrar dostluk çerçevesinde entegrasyo na zorlamaktadır. Burada sermaye, sendikaların üst düzeyinde görev alan, sosyal dostluk hayalleri yayan, kendi assubaylarına dayanmak tadır. Bugün artık, burjuvazinin sadece kenar kesimleri sendikaların kollektif toplu sözleş me tarafı olduklarından şüphelenmektedirler. 

Bu arada hükümet ne pahasına olursa olsun, isterse atom enerjisi gibi ekonomik olarak saçma ve tehlikeli de olsa, teknolojik gelişmeyi desteklemektedir. Çevreyi koruna program ları göstermeliktir: gerçekte endüstriye şimdiye kadar olduğu gibi çevreyi yıkıma uğratan üretim tarzını sürdürebilmesi için bütün kapı lar açık tutulmaktadır. u 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b) Savaş sonrası on yıllarda, uluslararası çı karlarını daha ziyade ekonomik alanda gerçekleştiren FAC epperyalizmi, bugün daha çok politik ve askeri egemenlik peşinde koşmaktadır. 
Bunu AFT ve NATO çerçevesinde, Orta Doğu ve Afrika'da yapmaktadır.Bu, bir taraftan FAC sermayesinin 60'lı ve 70'li yıllarda Avrupa'- da ekonomide ilk sıraya geçtiğini ve NATO içinde de ABD'nin ardından ikinci sırayı aldığını gösterir. O, Fransız sermayesiyle birlikte AET'yi önemli bir güç merkezi haline ge tirmiştir. Diğer taraftan ABD emperyalizminin devamlı bunalımı, NATO içinde önemli bir poli tik ve ekonamik işbölümünü gerektirmiştir. tkinci Dünya Savaşı Sonucu'nun etkileri ile (FAC'nin atom bombası yapımının yasaklarması, savaş silahlarını kontrol yasasının getirdiği sınırlamalar) ve Avrupa sermayesinin ulusal devlet anlayışıyla hareket eden sermayelere bölünmesi sonucu, FAC emperyalizmi, yapısal olarak ABD emperyalizminden gerçekten bağımsız bir dış ve askeri politika izlemekten yok sundur. ABD'nin askeri "korunmasına" muhtaçtır. Bağımsız olarak yaptığı bazı şeylerde AET ülkelerinin onayını aramaktadır. 

Bunun için FAC'deki bütün işveren partileri, koşulsuz olarak ilk-saldırı atom silahlarıyla silahlanılmasını, buna bağlı olarak Alman Silahlı Kuvvetleri'nin yeni silahlarla si lahlandırılmasını, NATO savaş stratejisine ka tılırmasını ve ABD'nin Uzayın Silahlandırılma sı Programı'na ( genelinde Sovyetler Birliği' ne karşı bir atom savaşının tekrar olası ve kazanılabilir olmasını amaçlayan bir program) katılırmasını istemektedirler. 

NATO Stratejisine uyum, NATO içinde, özellikle Avrupa'lı ve ABD'li sermaye grupları arasında artan çıkar çelişkisinin silah yapımı alanındaki varlığını ortadan kaldırmayacaktır. 
Bu, böyle bir savaşta, FAC ve Avrupa'nın büyük bir bölümünün yok olacağı bilindiği halde Warşova Paktı'na karşı saldırgan bir şekilde silahlanmak olan ortak amaca dokunmamaktadır. 
Burada önemli olan, bu bin yılın kalan kısmı- nın en büyük yatırım programından kimin na ka dar kâr edeceği ve FAC sermayesinin kendi katılımından ne kadar güç ve kâr elde edeceğidir. Avrupa silahlanma ortaklığının güçlendirilmesi ve Batı Avrupa Birliği'nin yeniden canlandırılması öncelikle bu amaca hizmet etmektedir. 

Sözde, "Alman hükümanlığının tekrar oluşturulması" adına, Batı Alman burjuvazisinin bir kısmı, sadece atam başlıklarının ateslenmesi için bir "anahtar" olarak, FAC'nin atom silahlarıyla silahlanması planını tekrar orta ya çıkardılar. Bu gerçekte, bugün ABD'de yapıldığı ölçülerdeki, engellemesiz bir savas hazırlığının başlama işaretidir. Batı Alman İşçi Hareketi'nin direnişi, ekonomik ve politik sorunları tekrar askeri yöntemlerle çözme isteğinin önündeki en büyük engeldir. 


c) Burjuvazinin, Doğu Avrupa'daki bürokratik diktatörlüklere bakarak, sadece kendisinin ga ranti edebileceğini savunduğu demokratik burjuva Özgürlükleri, bunalımın artışıyla birlik te, işçi sımfına direnişini örgütlemek için boşluk bırakması nedeniyle, sermaye önünde bir engel olmaya başlamışlardır. Demokratik hakların elden alınması, bunalımla gelen bir göstergedir: sendikal hakların sınırlandırılması, devletin polis devletine dönüştürülmesi iç savaş orduları için Özel üniformalı birlik lerin eğitilmesi, NATO birliklerinin "iç düşman"a karşı eğitilmeleri, yurttaşlara ilişkin bütün verilerin toplanması ve bu yolla gözetim altında tutulmaları, 60'lı yılların sonun da çıkarılan olağanüstü hal yasalarıyla, kitle hareketlerini askeri güçle dağıtmak için legal koşulların sağlanması. Burjuva hukuk an layısıyla, Parlamentonun çıkardığı yasalar me kanizması, bürokrasinin keyfi yönetimi artık burjuvazinin politik egemenliğini güvence altına alamıyorsa, sözü edilen bu yasalar kulla nılmaya başlanacaktır. Bu şunu gösteriyor ki, sermayenin sınıf egemenliği, en sonunda polis ve Alman Silahlı Kuvvetleri gibi baskı organlarına dayanmaktadır. 


Bugün, burjuvazinin saldırıları karşısında işçi sınıfı kendini savunma konumundadır. Son yıllarda, özellikle Bonn'daki hükümet değişik liğinden sonra, sendikalar ve kitle örgütleri birçok savunma mücadelesi vermişlerdir. Bu mü cadeleler, geniş halk kitlelerinin birincil sorunlarına çözüm istemlerini dile getirmişlerdir: tam ücretle 35 saatlik iş haftası,yeniden işleme tesislerinin yapımının ve Start-' bahn West gibi büyük çevre yıkımına neden olan yarı askeri projelerin engellenmesi, paragraf 218 ile ilgili gerici reforma karşı ve rilen direniş, yabancılara yerel seçimlerde seçme hakkı istemi, FAC'ne yeni orta menzilli atom füzelerinin yerleştirilmesinin engellenmesi gibi. 

Bütün bu savunma mücadelelerinde, işçi sınıfının varolan durumunu koruma anlamındaki savurma istemlerinin bile bugün artık kapitalist sistemin temelleri söz konusu edilmedikçe, hayata geçirilemeyecekleri gerçeği işçi sınıfı tarafından görülmektedir. Ücretliler, sorunun köklerine inecek kapsamlı yanıtlar arıyorlar. Bunun için sınıf mücadelesine inanan bazı sendikacılar, varolan işir, iş saati nin azaltılmasıyla herkese dağıtılması anlamı na gelen tam ücret karşılığı 35 saatlık iş haftasını, yeni işe alımların ve iş koşulları nın işçi temsilcilikleri tarafından denetlenmesi istemlerini yayıyorlar. Bunalımdan Özellikle etkilenen çelik endüstrisi gibi dallar- da çalışanlar ile ilgili kararlarda devletleş tirmenin kendi başına işten çıkarmaları Önleyemiyeceği kavrandığı için, işçi temsilciliği nin denetim hakkına sahip olması koşuluyla &- zel mülkiyetin kaldırılmasını istiyorlar. Bir çok kadın, kürtaj yasasının sertleştirilmesi- nin önlenmesiyle yetinmiyor, kürtaj cezasının 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kaldırılması yolundaki istemlerinde direniyor ve kadınların maddi varlıklarını güvence altı na alacak ekonomik ve sosyal istemlerini de ekliyorlar. Atom santrallerine vb. karşı tek tek ortaya konan savunma istemlerinin yetersiz kalışı, çevrenin ne büyük bir tehlike kar şısında olduğunu bir ölçüde göstermiş oldu.Ba şarılı bir çevre politikasını, onun nedenine, yani endüstriye bağlamak gerektiği bilinçlere her gün biraz daha yerleşiyor .Çevreyi kirleten üretimin ve üretilen malların üretim şekillerini değiştirmeyi amaçlayan bir denetimin gerekli olduğu anlaşıldı. Yabancı düşmanlığına karşı mücadelede, yabancılara, hukuksal, maddi ve politik olarak tam eşitlik sağ- 


Jayacak kapsamlı bir yerleşme hakkı isteniyor. 


Barış hareketi, eski istemlerine, konvansiyonel ve uzay silahlanmasının reddedilmesini de ekledi. Bu hareketin bir kısmı, NATO çerçevesinde barış politikasının olanaksızlığını görerek, FAC'nin NATO'dan çıkmasını veyabancı birliklerin FAC'den çekilmesini istiyorlar. 


Bütün bu istemler, özellikle de, toplumsal yaşamın ücretliler ve bu toplumda yaşayan bireyler tarafından denetlenmesi isteni, artık savunma olmaktan çıkıp, proletaryanın karşı egenenliğinin özünü taşıyorlar. Burada sadece protesto etme ve işgücünü kullandırmamadan Ö- te, kendi egemen olma isteğini dile getiren mücadele şekilleri tartışılıp bazan da uygulanıyorlar. İşyerlerinin işgali, fabrika kapı larının ve askeri tesislerin girişlerinin tutulması, buna bir kaç örnek olarak gösterilebilir. 


Savurma mücadelesinde bir Birleşik Cephe'- nin kurulması, onun başarısının birinci koşuludur. Sendikalar, ekonomik mücadelede Birleşik Cephe'nin en basit şekilleridirler. Bunların birinci ödevleri, ücretlilerin iş gücünü, her bakımdan sermayenin saldırılarına kar şı, varolan kapitalist ekonomik düzen koşulla rında da korumaktır. Çevre yıkımına ve silahlanmaya karşı kurulan Yurttaş İnsiyatifleri, eğer gerçek anlamda kitleselleşir, çeşitli po litik grupları ve bağımsızları da içlerine alırlarsa, onlar da bir birleşik cephe yapısı oluştururlar. Yurttaş İnsiyatifleri, sendikalar tarafından örgütlenmeleri olanaksız toplumsal tabakaları örgütlediklerinden, bu müca delede, sendikaların girişimleri dışında önem li bir işlevleri vardır. Bir çok kere acil so runları ilk ortaya atan ve verdikleri mücadelelerle sendikalarda politik bir düşünce deği şikliğine neden olan onlardır. 

Savurma mücadelesinde bir Birleşik Cephe'- nin kurulması bir dizi görevi kapsamaktadır. 


e Ortak bir mücadeleyi olası kılacak birleştirici istemlerle sendikaların mücadelede birleştirilmesi ve bir dayanışma paktıyla tek tek sendikaların karşılıklı olarak dayanışmalarını sağlamak. 
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e İşçi sınıfının özellikle haksızlığa uğra yan kesimlerinin istemlerini benimseyerek, mü cadeleye etken katılımlarını sağlamak ve sendikal haklarını güçlendirerek onlarla birliği oluşturmak. 


e İşsizleri, eşit haklı olarak sendikalarda Örgütlemek ve sendikaların yeni iş yeri sağlamaya etken katılımıyla birliği sağlarnak. 


e Çevre yıkımına ve silahlarmaya karşı temelden insiyatiflerin kurulması. 


e Sendikaların, yurttaş insiyatiflerinin, etkileren grupların vb. birlikte çalışmasıyla sendikal mücadelenin toplumsal kitle mücadele siyle birleştirilmesi. Sendikal mücadelenin, işyerini aşan toplumsal ve politik mücadeley- le genişletilmesi. Politik grev hakkının müca deleyle alınması. = 


e Mücadele yönetimi demokratik olmazsa, mü cadelede birlik olmaz. Sendikaların demokratikleştirilmesi, işçi temsilcilerinin yerleri nin güçlendirilerek işyerlerindeki sendika üyelerinin mücadele şekilleri, mücadele aşamaları ile ilgili kararlara katılımlarının sağlanması ve toplu sözleşme komisyonunun önerilerinin işyerlerinde oylanması, kararlı ve sert bir savunma cephesinin kurulması için ge rekli bir araçtır. Aynı şekilde, mücadelenin bölünmesini, amacından sapmasını önlemek ve politik manevralara açık kapı bırakmamak için toplumsal kitle hareketlerinde de seçim ve de lege prensibinin hayata geçirilmesi gereklidir. 
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3.2. Politik İktidar İçin Mücadele 


35 saatlik iş haftası için ve orta menzilli 
füzelerin yerleştirilmesine karşı verilen büyük mücadeleler, hükümetin sermayenin çıkarlarının savunucusu olarak sahneye çıkması sonucu, hükümet ile kutuplaşmaya neden oldu. Bu mücadeleler sırasında, işçi sınıfının güncel çıkarlarını hayata geçirebilmesi için, hükümet düzeyinde bir alternatif gereksinimi oldu ğu ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfının politik iktidara gereksinimi vardır. Bu yolda ilk adım olarak, işveren partilerinin hükümetine karşı, kendi partilerinin hükümetini çıkarmayı amaç edinmelidir. Böyle bir hükümeti hayata geçirmek için, işçi sınıfından doğan veya onun bir parçası olarak kabul edilen (SPD gibi), aynı zamanda işçi sınıfının istemlerini destekleyen ("Yeşiller" partisi gibi) bütün politik güçlerin işbirliği gereklidir. 

Bugünkü işçi hareketi kitle partilerinin yönetimindeki bir hükümet, hiç bir zaman işçi sınıfının istemlerini gerçekleştireceğini garanti etmez. Batı Avrupa İşçi Sınıfı, Büyük Britanya'da, İspanya'da ve FAC'nde olduğu gibi sosyal demokrat hükümetlerin, hele Fransa' da olduğu gibi Sosyalist ve Komünistler arasındaki bir koalisyonun, işçi sınıfının çıkar larını savunmak yerine, işçi sınıfına karşı sermayenin çıkarlarını savunarak, hükümet gücünü nasıl kötüye kullandıklarının tecrübesi- ni /0'li ve 80'li yıllarda yaşamıştır. Bundadolayı, işçi sınıfı, böyle bir hükümete karşı, istemlerinden, bunanla hükümete karşı gelmiş bile olsa, hiç bir an için vazgeçmemelidir. 
Bunun için, hükümetteki partilerin kontrolün- den sıyrılabilen, onlardan bağımsız politik ve siyasi yapılar oluşturmalıdır. İşçi sınıfı nın politik iktidar mücadelesindeki hedefi, sendikaların ve kitle hareketlerinin istemlerini gerçekten benimseyip, bunları gerçekleştirmek için yine onları seferber etme gücüne dayanan bir hükümettir. 


Böyle bir hükümet, burjuva sınıfının, yöne tim sisteminin ve hukuk yapısının sert direni şiyle karşılaşacaktır. Bu hükümetin iki seçeneği vardır, ya teslim olmak - ve işçi sınıfı mn istemlerini satmak - , ya da programlarını gerçekleştirmek için, işçi hareketinin bağımsız seferberliğine yaslanacak, bununla da burjuvaziye ve burjuva devlet sistemine karşı kaçınılmaz bir çatışmaya girecektir. Alevlenen her bunalım, işçi sınıfının karşısına bu iki seçeneği çıkarmıştır. Bu, burjuva devlet sisteminin bağımsız olmayıp, burjuvazinin çıkarlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç olduğunu gösterir. 


İşçi sınıfının istemleri, burjuva parlamen tarizmi çerçevesinde samıt olarak gerçekleşti rilemezler.Bundan dolayı, işçi hareketi parti lerinin seçimleri kazanmaları ve burjuva devletinde hükümet kurmaları yeterli değildir. 
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İşçi hareketi toplumsal yaşamın her alanında, sadece savunma mücadelesi vermeyip, aynı zamanda toplumsal yaşamın çeşitli kısımlarını adım adım proleter denetimle örgütlemeye baş layan yapılar kurmalıdır: işyeryerindeki üre tim, yiyecek maddelerinin kentin çeşitli yer lerine dağıtımı, işyeri ve oturma bölgelerini savurmak amacıyla gözetim altında tutmak vb.. 
Bütün bunlar, varolan burjuva devlet gücüne karşın, burjuvazinin direnişini kırmak ve işçi sınıfının istemlerini gerçekleştirmesi için gerekli, proletaryanın karşı gücünün Organlarıdırlar. 


Bu organların tek tek nasıl gelişecekleri, nasıl bir şekil alacakları, hükümetle nasıl ilişkide olacakları, bütün bunlar devrimin so mut gelişimine bağlıdırlar ve spekülasyon konusu olamazlar. 


Biz Proletarya Devriminin Tarihinden görüyoruz ki, bir tarafta burjuva devlet gücü, di ğer tarafta proletaryanın karşı gücünün organ larının yanyana varlığından doğan çifte egemenlik uzun süreli olmuyor. Bu, ya burjuvazinin sınırsız egemenliğinin restorasyonuna ve işçi sınıfının kanlı yenilgisine varır, ya da işçi sınıfının egemenliği ele geçirmesine. Egemenliği ele geçirmenin koşulu, konseyler ya pısının bütün ülkeye yayılması, politik gücü gerçekten üzerinde toplamış olması ve merkezi leşmesidir. Diğer bir koşul da burjuva polis ve ordusunun, silahlı işçi milisleri yararına silahsızlandırılıp dağıtılmasıdır. Ancak, siyasi egemenliğin konseyler tarafından ele alı nıp burjuvazinin silahsızlandırılması, üretim ilişkilerinin, üretim şeklinin ve tüm toplumsal ilişkilerin derin bir değişimini olanaklı kılar: bankaların, sigortaların ve anahtar ko numundaki endüstrinin tazminat ödenmeksizin özel mülkiyetten alınmaları; dış ticaretin devletleştirilmesi; üretimin, işçi temsilciliklerinin denetimi altında geniş kitlelerin gereksinimlerine, ökolojik duruma vb. göre ye niden örgütlenmesi; kollektif bir planlam | çerçevesinde, üretim hakkında halkın kendisinin demokratik olarak karar vermesi. 


4. Sosyalist Demokrasi İçin Mücadele Sınır Tanımaz 


Bir sosyalist demokrasi programı, bugün, ulusal devlet sınırları içinde her zamankin- den daha zor gergeklestirilebilir. 

Sadece kapitalist dünya pazarının iç içe geçmişliği, uluslar arası gelişmelerin FAC iş çi sınıfı üzerinde doğrudan doğruya etkisini göstermesini sağlıyor. Örneğin en şiddetli olarak ABD'nde uygulanan, Batı Avrupa'da dev bir silahlanma isteğini uyandırmak amacıyla, uluslar arası finans sisteminin sarsıntısıyla ve kitle işsizliğinin yukarıya sıçramasıyla sonuçlanacak, devlet borçlanması ve üçüncü dünyanın taları politikası dünyayı tehdit etmektedir. ABD'nde, Batı Avrupa'da ve emperyalizme bağımlı ülkelerde, işçi sınıfı, ulusal devletlerin ayrılığımı, çeşitli ülkelerdeki şçi sınıfını bölmek ve karşı karşıya getirmek için kullanan emperyalist politikanın her zaman çilesini çekendir. Buna karşın, geleneksel uluslararası dayanışma buyruğu özel bir önem kazanmaktadır: İşçi Sınıfı, uluslararası tekellerin ve burjuva hükümetlerinin birleşik cephesine karşı, ancak sınırlar ötesinden kar şılıklı olarak birbirlerini destekler ve koor dine edilirse kendini koruyabilir. Uluslar arası dayanışmanın, sosyal dostluk anlayışlı sendika yöneticileri için ne anlama geldiğini 
1984 Britanya maden işçilerinin mücadelesiyle 
vapılan dayanışma gösterdi. 


Uluslararası dayanışmanın bugünkü odak nok -ası, Orta Amerika Halkları'nın bağımsızlık savaşı, Özellikle de Nikaragua'daki Sandinist Devrimin savunulmasıdır. Onun bastırılması, »mperyalizm için Vietnam'daki tarihi yenilgisini atlatmakla aynı anlama gelmektedir. Bu bütün dünya işçi sınıfı için büyük bir darbe anlamına gelir, çünkü bu, sadece Orta Amerika Halkının büyük bir bölümünün kana boğulması ve Güney Amerika işçi mücadelelerinin yükseli şinin kesilmesiyle bitmez, emperyalizme, dünyanın her yerindeki direniş ve uyanış istekle rini askeri çizmeler altında ezmesi için fırsat verir. 


Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nikaragua, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünün hegemoryasından kendisini kurtararak, kendi gelişme yolunu kendisi seçmiştir. 
Bu, aynı zamanda, geniş demokratik özgürlüklü, çok partili, basın Özgürlüklü, özgür seçimli ve çeşitli düşüncelerin var olduğu bir işçi köylü egemenliğinin olanaklılığını göstermiştir. Sandinist devrimden öğrendiğimiz bir baş ka şey de, emperyalizme bağlı oligarşilerin yıkımının ancak; burjuva sınıfı bir bütün ola rak politik iktidardan uzaklaştırılır, toplum sal reformları ve değişim olaylarını işçi ve köylülerin kurduğu organlar yönetirlerse başarılı olacağıdır: tarım refomu, okuma yazma seferberliği, tarımda ve sahayide ortak üreti min yaygınlaştırılması vb.. 

Sermaye, bir taraftan bütün dünyadaki buna lımını çözmeye çalışırken, diğer taraftan işçi sınıfına ve onun uyanış isteklerine, sömür gelerdeki devrime ve Varşova Paktı ülkelerine karşı saldırılarını sürdürmektedir. Bu ülkele re karşı Özellikle ABD emperyalizmi, gerici insan hakları kampanyalarıyla, ekonomik yaptı rımlarla, en önemlisi de askeri ölüm silahlarmasıyla (varolan kaynakların çoğunun silah larmaya harcanıp, ülke ekonomisinin batması. 
çev. notu) bir açık tehditler ve soğuk savaş politikasının yeni bir baskısına dönmüştür. 
ABD emperyalizminin ve NATO'nun silahlanmada ki en yakın hedefleri, Sovyetler Birliğinin, sömürge devrimlerine yaptığı askeri ve ekonomik yardım engellemektir. Orta vadedeki hedef ise, onları ekonamik olarak dize getirmek bir atom savaşı başlatmak tehdidiyle inanılır şekilde korkutabilmek, böylece de şantaj yapı labilir hale getirmektir. 


NE YAPMALI 


İn İİİ İİ İİ RR Rna ÖRER ki Nr Yi TE nd} 


İşçi sınıfı bu politikaya karşı mücadele etmelidir; çünkü bu politika, kendileri için maddi sefalet, anti komünizme dönüş, bununla da demokratik hakların kısıtlanması ve nihayet savaş hazırlığı anlamına gelir. Aynı zamanda işçi sınıfı, sözde "komünist diktatörlüklerden kurtulma" adına insanlığın köleles tirilmesine ve kökünün kazınmasına izin veremez. Çünkü buradaki amaç, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği için, işçi sınıfının bürokratik bir diktatörlükten kurtarılması değil, sa dece ve sadece kapitalist sömürünün özgürlüğü için yeni pazarların ele geçirilmesidir. Varşova Paktı ülkelerinin işçi sınıfının gerekli kurtuluşu, ancak kendi eserleri olabilir. Dev rimci sınıf dayanışmasının bir başka anlamı da, Varşova Paktı ülkelerindeki demokratik ve sosyalist muhalefetin, sendikal ve demokratik özgürlükler, militarizme karşı, ulusal azınlıkların sınırsız kendi kendini yönetme hakkı, demokratik özyönetim ve planlamanın kamulastı rılması yolundaki mücadelelerini sımrsız ola rak desteklemektir. Ve oradaki işçi sınıfının her türlü yabancı askeri saldırıya, emperyalist saldırıya karşı da silahlı savurma hakkı nı desteklemektir. 


FAC'nde soğuk savaşa dönüşün anlaru; rövan 
şist istemlerin tekrar canlandırılması, 1937 
sımrlarına göre Alnanya'rın yeniden kurulması, FAC emperyalizminin bütün Alman ulusunu tek başına temsil etme isteği (bu, sermayenin "yeniden birleşme"den ne anladığıdır), gerici faşist güçlere oyun alanı bırakan anti komünist kışkırtıcılığa dönüştür. DAC devlet ve parti yönetiminin, devletten bağımsız toplumsal hareketlere karşı uyguladığı baskı politi kası, gerici FAC emperyalizmine karşı oluşturulacak birleşik cephenin önünde her gün artan bir engeldir. DAC rejimi, DAC'ndeki işçi sınıfı tarafından sarsıntıya uğratılır ve bu işçi sımfı FAC işçi sınıfıyla muz omuza verirse, ancak O zaman Almanya'nın demokratik yeniden birleşmesi olanağı doğar. İşçi sınıfı için bunun birinci derecedeki anlamı, burjuva ve bürokratik diktatörlüklere karşı, sosyalist demokrasi için, ortak mücadele verebilmek amacıyla kendi bölürmüşlüklerini aşmaları dır. Bundan dolayı, Batı Alman ve Doğu Alman işçi sınıfları arasındaki gerekli birleşik cephe, hem emperyalist rövanşizme karşı ortak nücadeleyi, hem de her iki Alman devletinde sosyalist demokrasinin gerçekleştirilmesi gö revini kapsamaktadır. 


Uluslararası hukuka uygun olarak, DAC'nin koşulsuz tanınması; FAC ve DAC arasında, eski Doğu Alman bölgeleri üzerindekibütün hakların reddedildiği bir barış anlaşmasının imzalarma sı; her iki Alman devletinden bütün yabancı askeri birliklerin çekilmesi; NATO ve Varşova Paktlarından çıkılması; bütün Almanya'nın atom silahlarından arındırılmış bölge olması; bütün bunlar Alman İşçi Sınıfı'nın ortak istemleridir. Aynı zamanda devrimciler, DAC'ndeki devletten bağımsız barış hareketini, demokratik ve sosyalist muhalefeti desteklerler. 
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Almanya'nın tekrar birleşmesi, gönüllü bir işbirliğinin ürünü olmalıdır. Bu her iki tarafta da, her iki devletin herbirinin karşı askeri blok tarafından kendine karşı bir tab- ya olarak görülmesinden dolayı, ancak gelisimi, demokratik, özyönetimli sosyalist Avrupa olan, Avrupa Devrimi çerçevesinde gerçekleşebilecek politik ve toplumsal değişim anlamına gelir. 

Nihayet, sosyalist devrimin enternasyonalist karakteri, sosyalist devrimcilerin mücadelelerini neden uluslararası ölcekte koordine etmeleri gerektiğini de açıklar. 


5. Devrimci Sosyalist Bir Partinin İnşasının Gerekliliği 


İşçi sınıfının, politik egemenliği ele geçirmek için, politik bir partiye gereksinimi vardır. SPD uzun zamandan beri, yeni, sosya- 


list bir toplum için mücadeleyi terk etmiştir. 


Var olan kapitalist sistem çerçevesinde, çeşitli reformlar gerçekleştirme politikaları, işçi sınıfını ağır yenilgilere götürmüştür. 
Yeşiller, büyük bir çoğunlukla, işçi sınıfının toplumsal değişikliklerdeki ana rolünü kücümsemektedirler. DAC veya Sovyetler Birliği tipi kışla sosyalizmini istediğinden, işçi hareketinin büyük bir çoğunluğu için DKP bir seçenek değildir. Bunun için, işçi sınıfı, özellikle de onun en ileri kesimleri, sosyalist demokrasi için mücadele edecek, yeni bir parti inşa etmenin gerekliliğini duymaktadırlar. 

Bu gerekliliğin bilincinde olan bizlez, bu günden, devrimci sosyalistler olarak örgütleniyoruz. Bizim örgütümüzün, kendi kendine önderlik yetkisi veren parti kurma projeleriyle hiç bir ilgisi yoktur. Biz kendimizi işçi sınıfının "önderi" olarak Ölcmüyoruz. Biz kendi mizi, işçi sınıfının, yeni sosyalist kitle partisini kurmak için çalışan kadın ve erkek devrimci sosyalistler olarak görüyoruz. Elbet teki böyle bir parti, kendi örgütümüzün doğru sal gelişiminden doğmaz. O ancak, politik mücadele ve ayrılıkların olduğu, işçi hareketinin , sendika ve partilerinin toplumsal mücadeleden geriye bir REA bıraktığı, büyük sı nıf savaşlarında kurulabilir. Biz, politik kadronun, Alman ve Enternasyonal işçi hareketinin devrinci geleneklerine göre eğitimini, yeni devrimci-sosyalist bir kitle partisinin inşası için gerekli bir koşul olarak gördüğümizden bugünden örgütleniyoruz. Böyle bir par ti ancak, inşası işçi önderliğinin bir projesiyle hayata geçirilebilir. 

Biz burada, bu gelişmenin bir çok dolambaç lı yollardan geçtiğinin ve bir çok ara aşamaları olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda aşa ğıdaki süreçleri önemli görüyoruz: 

a) Sınıf mücadelecisi bir sendikal eğilimin inşası. Bu, sadece alternatif mücadele ön derliğinin hazırlanması amacıyla ilerici sendika militanlarının koordinesinin gerekli bir şekli değildir. Bu aynı zamanda, sendikal mücadeleyi politik egemenlik mücadelesiyle birleştirmesini bilecek, sendikalarda yeni bir sosyalist önderlik için mücadele edecek kadro ve politika sorunlarını da çözecektir. 

b) Çeşitli kitle hareketlerinin etken güçleri böyle bir projeye kazandırılmalıdır. İşte o zaman, Onların işçi sınıfıyla birlikte, sosyalist devrim amaçlı bir birleşik cephe kurmaları olasıdır. Bunun da koşulu, sol ve sosyalist güçlerin hareketteki politik önderliği ele geçirmek için mücadele edecek, geniş bir koalisyon oluşturmalarıdır. 

c) Artık, yüzlerce kişiden değil, binlerce 


.on binlerce kişiden oluşacak devrimci bir par 


tinin inşası, işçi hareketi içindeki ve yakınındaki politik parti ve örgütler arasında ye niden gruplaşmalar ve yeniden birleşmeler olmaksızın düşünülemez. Burada, SPD içindeki ay rılık ve bölünmeler merkezi bir önem kazanmak tadır. Devrimci kadın ve erkekler bu gelişime katılmalı ve diğer partilerdeki (SPD,Yesiller, DKP) sınıf mücadelecisi güçlerle sonut işbirliği ve birleşme yollarını aramalıdırlar. 
Kendisine böylesine açık bir hedef belirle yen bir Örgüt, içerde, politik tartışmada Özgür ve engellemesiz; dışarıya karşı ise karar lı ve hedefinin bilincinde olursa yaşar. Bunun için de biz, demokratik düşünce oluşturma esasının, devrimci sosyalist bir partinin ilkesi olduğunu savunuyoruz: her üyenin engelle mesiz olarak parti içi bilgilere ulaşabilmesi, her üyenin, düşüncesini yazılı ve sözlü olarak açıklama ve örgüt içi düşünce ayrılıklarında bunu örgütlü olarak temsil etme hakkı. 
Bu örgüt içi demokrasinin maksimal yayılması karşısında, örgüt içi tartışmaların, partinin seçilmiş organları tarafından temel ilkeler düzeyinde yürütülmesiyle, içe karşı; her üyenin çoğunluk kararına uymayı kendine görev bilmesiyle de dışa karşı örgüt birliğini ko-Örgüt içi demokrasi ve devrimci disiplin birbirinden ayrılmazlar. Onlar , örgütün, işçi hareketinin gerçek politik gelişiminden so 
yutlanmamasını garanti ederler. 5 


6.5.1985 Frankfurt 
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KPD MERKEZ KOMİTESİ'NİN 17.08.1985 TARİHLİ PLENUM RAPORU 


Merkez komitemiz bu toplantıda ağırlıklı olarak GIM'le sürdürülen görüşmelerin geldiği noktayı ve kasım ayında yapılacak olan Önümüzdeki Parti Kongresi'ne ilişkin durumu görüştü. 
(GIM-Enternasyonal Marksistler Grubu) GIM'le YAPILAN GÖRÜŞMELERİN VARDIĞI NOKTA. 

Merkez Komitemiz, KPD'nin Program Tasarısı, SIM'in Birleşme Platformu Tasarısı üzerine yapılan tartışmalarda ve aynı zamanda iki örgütün yönetim kurullarının bu dökümanlarla ilgili yaptıkları değerlendirmelerde, programa dair üst derecede görüş birliği olduğu düşüncesindedir. Program temelinde birliğe ilişkin va rılan nokta, KPD Merkez Komitesi'nin düşüncesi ne göre, iki örgütün birleşmesini olanaklı hale getirmektedir. Her halukârda böyle bir birliğin program temelinde gerçekleşmesine ilişkin iki örgütün yönetim organları arasındaki görüşmelerde detaylı bir biçinde işlenen konuların ışığı altında böyle bir sonuca varılabilir. 

Elimizdeki belgeler devrimci - sosyalist bir partinin programına dair hiç de Önemsenmeyecek olan sorunlardaki ayrılıkları da ortaya çıkarmaktadırlar Önümüzdeki tartışmalarda prog ram temelinde gerçekleşmesi mümkün olarak gözü ken bir birliğin kritik sorunları şu şekilde ifade edilebilir: Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın uluslararası düzeydeki rolünün tesbi ti, tarafımızdan revizyonist olarak nitelendirilen revizyonist ülkelerin içteki ilişkilerinin değerlendirilmesi ve Federal Almanya Cumhu riyeti ve Batı Berlin'de işçi sınıfı hareketinin stratijik sorunlarının ele alırması. 

Bu sorunlara ilişkin program tartısmaların- da tesbit edilen ayrılıkların “teorik açıklama lar" aracıyla bütünüyle bertaraf edileceğini düşünmek hayali bir beklenti olur. Çelişkili pozisyonlar geçmişte - ve kısmen de bugün - iki örgüt için oldukça önemli konulardır. 

Önümüzdeki dökümanlarda yer alan ve farklılıklar içeren sorunlarda dahi ortak bir düşüncenin temeli mevcuttur. Ortak temelde kaynakla nan bu düşünceler Doğu Avrupa'da (revizyonist ülkeler kastedilmekte) işçi sınıfını baskı altına alan ve onu sömüren ilişkileri veya Sovyetler Birliği'nin üst derecede silahlanmasını ve hegemonya çabalarını doğru bir biçimde eleş tirmeyi mümkün kılmakta ve devrimci-sosyalist hedefleri bunlardan sınırlandırarak ortaya koy maktadırlar. 

Siyasi pratikte KPD ile GIM'ın birliği önümüzdeki yazılı belgelerde yer alan, örneğin: Bir Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı eleştirisindeki birlimten daha da güçlüdür denilebilir. 
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Ayrıca belirtilen bu farklılıklar, MK'nın düşüncesine göre bir başına ele alınıp incelen memeli, aksine bir bütün olarak program tartış maları çerçevesinde değerlendirilmelidirler. 
Önümüzdeki tartışmanın temelini, GIM'in önerisi üzerine, KPD'nin program tasarısı teşkil edecektir. GIM'in Merkez Komitesi bu tasarıya ilişkin olarak değişiklik önerilerinde bulunacaktır. 

Bir bütün olarak görüldüğünde, var olan farklılıkların, bir parti içinde birleşmeyi olanaksız hale getirmediği düşüncesindeyiz. 
Program temelinde birlişmeye ilişkin varılan görüş birliği düzeyi bir parti içinde siyasi olarak da birleşmeyi gerekli kılmaktadır. Aksi takdirde, "devrimci sosyalistlerin birliği" sloganı boş bir laftan ileriye gidemez. Biz farklı gördüğümüz sorunlarda düşüncelerimizin birliğini tesbit eden, diğer taraltan bir partide farklı pozisyonlar üzerine tartışmayı dayanışma içinde sürekli kılan ortak bir anlayışa varılacağına olanak tanıyoruz. 

Böylece partimiz MK'sının düşüncesine göre: Balangıçta GIM'le yapılan görüşmelere karşın yeni bir durum oluşmuştur. 

Bundan dolayı M.K.'sinin düşüncesi: GM ve KPD'nin yönetim organları arasında vrograma ilişkin sorunlar üzerine görüşmelere yeniden başlamadan önce, bu sorunların genişce tartışılması ve iki örgütün üyelerinin ilkeler temelinde karara varmaları gerexlidir. Bu noktada GIM yönetimiyle aynı dâüşünmedeyiz. Bundan ötürü de; 18.08.1985 tarihinde GM ve KPD arasında gerçekleşen toplantıda bu sorunlar gün deme getirilmedi; aksine parti anlayışı, Örgüt ihşası ve parti içinde düşünce oluşun ve karar alma biçimleri ile ilgili konular görüşüldü. (Her zaman olduğu gibi bu toplantıya ilişkin bir rapor da parti kadrolarına yönelik ola rak yayınlanacak) 

BUNDAN ÖTÜRÜ MK ŞU KARARA VARDI: 

1. Partinin örgütlü olduğu bütün yörelerde üye toplantıları yapılacak ve bu toplantılarda MK'nin temsilcileri GM ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verecek ve bunları MK'nın görüşüne uygun Olarak değerlendirecekler. Üyeler arasında yapılacak bu toplantılara GIM Mer kez Komitesi'nin bir temsilcisi de katılacak. 
Aynı biçimde GIM üyeleri arasında da toplantılar yapılacak. KPD'nin üye toplantıları 21-22 Eylül 1985 tarihlerinde yapılacak. 

Bu üye toplantılarında döküman olarak şunlar önerilmektedir: KPD'nin program tasarısı, GIM'in birleşme platform tasarısı, merkez komitelerinin bu tasarılarla ilgili değerlendirmeleri, merkez komitelerinin program tartış malarının düzeyine ilişkin değerlendirmeleri. 

Belirttiğimiz bu dökümanların yanı sıra, parti üye toplantılarının yapılacağı tarihe ka dar aşağıdaki yazılar elinizde olacak: KPD'nin program tasarısına ilişkin GIM Merkez Komitesi nin değişiklik önerileri, iki örgütün parti an layışı, örgütlenme, parti içinde düşünce oluşu mu ve karar alma biçimleri sorunlarına ilişkin yaklaşımları. 
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2. Üye toplantılarındaki tartışmaların yanı sıra, merkez kamitemiz, GIM ile bugüne kadar yapılan görüşmelerin parti tarafından özlü bir değerlendirmesinin yapılmasını ve görüşmelerin sürdürülmesini gerekli görüyor. 

Bundan Ötürü MK kasım ayında yapılacak olan olağanüstü Parti Kongresinin gündemine bu noktanın eklenmesinin önerilmesini kararlaştırdı. 
Bununla ilgili samut bir karar tasarısı merkez komitesinin 6-7. 9.1985 tarihlerinde yapılacak olan plenumunda tartışılacak ve karara bağlana caktır. Bundan sonra bu karar tasarısı Kızıl Şafak'ta yayınlanacaktır. 


- BELGE- 


PROGRAM TASARISININ OLAĞANÜSTÜ PARTİ KONGRESİNDE GÖRÜŞÜLMESİ ÜZERİNE 


Merkez Kamitemiz daha önce de belirttiğimiz, 18.8.1985 tarihindeki oturumunda program tasarısının olağanüstü parti kongresinde görüşülme si üzerine bir daha tartıştı. Bu tartışmanın yeniden gündeme gelmesinde aşağıdaki noktalar belirleyici bir rol oynadı: 

a) MK'nın program tasarısını Özünde kabul eden, onun tarafından kararlaştırılan program tartışmalarının gidişini kabul etmene terelin- de bir yargıya sahip olan yoldaşlar, tasarının bir çok noktalarına ilişkin kesin kanıya da sa hip değiller. Bunun nedeni: Partinin bazı bölümlerinde, program tasarısının Özünde "revizyonist" olarak değerlendirilip reddeden yoldaş ların sekter düşünceleri üzerine yapılan tartışmaların program görüşmelerine hakim olmasın dan ötürü bu noktalar üzerine detaylı bir biçimde tartışılmamasıydı. 

b) GIM Merkez Komitesi'nin KPD'nin program tasarısını mümkün görünen ortak bir program için yürütülen tartışmalarda temel olarak alınmasını önermesi ve buna ilişkin GIM'in somut değişiklik önerileri hazırlaması gerçeği. 

C)Diğer devrimci-sosyalist örgütlerin program tasarısının açıklanması ile programın kararlaştırılması arasındaki zaman farkının örgütler arası tartışmanın detaylı bir tartışma için olmasına ilişkin eleştirileri. 

Bir bütün olarak belirttiğimiz bu nedenlerden ötürü MK'nın düşüncesi daha önceden kararlaştırılan program tartışmalarının gidişinin değiştirilmesinin gerekli oluşudur. Bundan ötü rü MK olağanüstü parti kongresi gündeminde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını önerecektir: 

l. Olaganüstü parti kongresi yeni bir KPD Programı kararlastırmayacaktır. 

2. Bunun yerine olağanüstü parti kongresi şu kararları alacaktır: 

- Bugünkü parti programını yürürlükten kaldıran ve onu özünden eleştiren onaylı bir açık lamanın kabulü. 
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- Önergeler tartışması temelinde olağanüstü Parti Kongresi tarafından ele alınıp düzeltilen Program Tasarisi metninin kabulü. 

- Program tartışmalarının parti içinde ve devrimci-sosyalistler arasında yeniden tartıri pa zaman tesbitinin yapılması. 


(Kızıl Şafak'tan alırmıştır.Ne Yarmalı) 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KPD MERKEZ KOMİTESİ'NİN 
PROGRAM TASLAĞI N. 


19. Jahrgang 
Preis: 1,— DM 


İşyerinin her an kaybedilebileceği olası- 


lığından doğan ekonomik geçim endişesi ve yo kolma korkusu, kapitalist gelişmenin daha milyonlarca insanın ümitsizliğe düşmesine, geçimlerini dahi sağlayamayacak duruma gelmesine neden olmuş; yaratıcılığa ve öz düşünceye yer vermeyen iş dünyasında insan zamanla makinelerin salt bir parçası veya bürokrasi çarkının körü körüne işleyen bir diş lisi haline dönüşmüş; yalnız güçlü kapitalist lerin çıkarına hizmet eden, demokratik hak ve özgürlükleri gittikçe polis coplarıyla yasal saydığı yollardan kısıtlayarak devlet kontro lüne alıp halkı ganmazlayan, yabancı düşmanlığını körükleyen, ırkçı ve faşist eylemlerin canlanmasına ve gericiliğin ilerlemesine etken olan bugünkü siyasal ortam; 

içyüzü çok çapraşık, zor anlaşılabildiği ve zaten geniş halk yığınlarınca da tesir edilemediği için, parlamento kulislerinin arkasında üst düzeyde bu yoldaki çalışmalara zemin hazırlamakta ve halkı büsbütün karamsar lığa düşürmekte; 

hergün biraz daha artan savaş tehlikesinin yanı sıra bir de içinde yaşadığımız hayati önem taşıyan doğayı hiçe sayıp, halkın yaşamı için en bariz tehlikeleri dahi görmez likten gelen salt kapitale bağlı gelecek, halkın geleceğe olan umudunu kırmakta, güven sizlik ve korku yaratmaktadır. 

Bu dertler ve sorunlar gününüzde bilinçli veya bilinçsiz olarak sayısı gittikçe artan varlıklı ve güçlü sayılmayan işçi, ücretli memur, işsiz emekçiler, gençlik ve aydın tabakanın düşünce ve eylemini tamamen etkilemektedir: 

salt ekonomik gelişmeler artan bir bunalım içine saplanmaktadır.Bundan, burjuva toplumu nun hemen hemen tüm kesimi etkilermekte ve derin bir bunalım içine düşmektedir. 

Diğer taraftan işçi ve memurların büyük bir çoğunluğunun nazarında, kapitalizmin işçi sınıfına getirdiği ağır yüklerin kaldırıl ması ve tüm sorunlara çözüm getirmesini Sosyalizm'de aramak çok yersizdir. Onlar açısın dan Sosyalizm Kapitalizmin insanların gelece ğine yönelik getirmiş olduğu apaçık ortada ` duran uğursuz gelişmeye bir son vermek ve so runlara çalışan insanların çıkarına bir çözüm getirmekten çok uzaktır. Bizde şu anda Sosyalizm anlayışı ve Sosyalizm'e ilişkin tar tışmalarda DAC, Polonya, Sovyetler Birliği ve diğer Varşova Paktı'na dahil ülkelerdeki ko şullara bakılarak değerlendiriliyor, sözüm ona bu ülkelerde Sosyalizm olduğu sanılıyor. 
Gerçek olan şey ise, bu ülkelerde işçi sınıfının aynen bizde, Batı Almanya'da ve Batı Berlin'de olduğu gibi sömürüldüğüdür. İşçile rin yine bizde olduğu gibi, ücretli işçiler olarak kendi öz çıkarları ve toplumsal geliş meyi ilerletmek için çalışmayıp, aksine salt egemen sınıfın karlarını arttırmak için çalıştıklarıdır. Gerçek olan, bu ülkelerdeki 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işçi sınıfının egemen olduğu değil, süâmürüldüğüdür, baskı altında olduğucur. Gerçek olan Dünya'ya egemen olma ve silahlara yarışında ve doğayı yok etme çabalarırda, bu ülkelerin başvurdukları yol, Emperyalist Barı İlxeleri'nde izlenen yoldan temelde niç de değişik olmadığıdır. Bu ülkelerin gerçexte Sosyalist ülkeler olmadıklarını da ayrıca exlevelin. 
Marksist düşünceye göre, Sosyalizm'in temelinde: gerçek egemenliğin ve özgürlüğün işçi sınıfına verilmesi, işçi sınıfının sönürüden kurtarılması ve ekonominin işçi sınılının çı karına işçi sınıfınca yönetilmesi ilkeleri ya tar. Ayrıca Sosyalizm denek: Ewperyalistçe güdülen savaş politikasından tanraren kopmak ve üretimi geliştirerek toplıma insanların doğal yaşam kaynaklarına zarar vermeden toplumsal zenginlikleri geliştirerek insanın in sanca yaşamını sağlamak demektir. Kamünistler kendi Özel egemenlikleri uğruna değil, işçi sınıfının politik iktidar olması uğruna sava şım vermektedirler. 

Bugünkü, ücretli memurların büyük bir kıs mını ve Devlet memurlarının da bir bölümünü içine alan işçi sınıfı, üretimdeki yerine, sayısal gücüne ve toplu eylen yeteneğine bakılacak olursa, tüm insanlığın gelişmesini gerçekten arzulayan herkes ile güç birliği sağlayarak Kapitalizmi devirebilecek, toplumunuzun en güçlü sınıfıdır.Bu nedenle, toplum sal ilerlemeye yönelik her türlü eylemin başa rıya ulaşması, sonuçta yine işçi hareketinin başarısına bağlıdır. İşçi sınıfı şu anda sömürülen ve ezilen sınıf olmaktan kendisini kurtarabilirse ancak O zaman tüm insanlığın kurtarılmasına doğru yönelebilir. İçinde bütün insanların devletsel ve ekonomik zorba- olduğu, herkesin gereksinimlerine göre yasadıkları ve Özgürce kendilerini yetiştirebile cekleri sınıf farklarının ortadan kalktığı Komünist bir toplumun inşasını gelistirebilir. Kapitalizm ve işçi çıkarları bağdaştırı lamaz. 
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Kapitalizm, günümüzde düştüğü derin bunalı ma bakılırsa, işçi sınıfının vediğer emekçile rin ekonomik, sosyal, kültürel ve politik çıkarlarını gözetmekte gittikçe daha fazla aciz kalmaktadır. Bunun temelinde, toplumun tüm ilişkilerinde salt kâra bağımlı yasaların ege men Olduğu bu düzen vardır. Kapitalizm sadece çalışan insanların çıkarlarını hiçe saymakla kalmamakta, aynı zamanda tüm toplumun yaşam kaynaklarını temelinden yok etmeye yönelmektedir. Krizlerin, kapitalizmin dengesiz geliş me yasasının bir sonucu olduğu giderek daha açık şekilde görülmektedir. Bu dengesiz ekonamik büyümenin zirveye ulaştığı yıllarda da hi, tutucu ve liberal çevrelerin ileri sürdükleri gibi, toplumda amansız bir biçimde birbirine düşman olmuş sınıflar arasındaki ayrımın ortadan kalkacağı anlayışı açıkça çürürüştür. 

Aynı şekilde Sosyal Demokratların ve onla ra bağımlı kalan DGB sendikalarının içerisin deki egemen akımların istekleri ve verdikleri sözler havada kalmış, bu ekonanik büyüme iş ile Kapitalin eş-değer kazanmasını sağlayama mamıştır. Toplumsal gerçekler, daha önce ortaya atılmış olan, gelişen refah ile birlikte Kapitalizm tüm bireylere bunalımsız bir ortam yaratır, yolundaki iddiaları kesinlikle çürütmüştür. İşçi sınıfının yarattığı görülmemiş ve devamlı artan zenginlik özellikle büyük kapitalistlerin küçük bir kesiminde, tröstlerde, banka ve sermayedarların tekelin de yoğunlaşırken, diğer vanda yoksulluk ve işsizlik giderek artmakta, emekçilerin sömürülmeleri şiddetlenmekte, yeni yeni kısıtlamalar getirilmekte ve işçilerin geçim zorluk ları hat safhaya ulaşmaktadır. 

Genel işsizliğin ve yeni sefaletin gelişmesiyle birlikte işçi sınıfının,endüstriyel üretim araçlarını egemenliği altına almış olan kapitalistlere ne denli bağımlı olduğunu, bir kez daha ezici ağırlığıyla hissetmelerine yol açmıştır. Teknolojik ilerlemeler, çalışan işçilere, zaten git gide arttırılan üretim verimliliğini yükseltmek için bir bas kı aleti olarak kullanılmaktadır. Aynı anda, yapılan iş de gittikçe monotonlaşırken, bir de çalıştırılan her elemana uygulanan denetlemeler iyice sıklaştırılmaktadır. Bir emekçinin bütün iş gücünü beklenilen en son verim seviyesinde kullanmak amacıyla vardiyalı ve hafta sonlarında da çalıştırmak esnekliği vb. 
ücretli işçinin tüm yasamını kapitalist üretim sürecinin koşullarına gittikçe boyun eğer duruma sokmaktadır. Otomatizasyon ve ras yonelleştirme eğilimi, bunalımlı ekonominin üretim kudretsizliğiyle birlikte işsizliği günden güne körüklemektedir. Kapitalistler bu genel işsizlikten ve buna bağımlı olarak belirgin bir şekilde ortaya çıxan işçi sınıfı içerisindeki rekabetten 'yararlanarak işçi üc retlerini düşürmekte, emekçilerin iş, yaşam ve savaşım olanaklarını ellerinden geldiğince daha da güçleştirmektedir. 

Salt emekçinin işyerini kaybetme kaygısı, gittikçe daha fazla ön plana çıkmakla kalmamaktadır. Kapitalist ekoncmide yapılan bünye sel yeniden düzenlemelerle, çeşitli yatırım olanakları arasında sermayenin en fazla kazanç sağlayacağı yer nerede ise, Oraya yönel tilen kâr avcılığı, aşırı mal üretimine eğilimli olmakta, bu da fazla mal birikimine ne den olduğundan, iş yerlerinin tümünde çalışan işçiler, hatta bu tür sanayi dallarında çalışan diğer işçi ve ücretli memurla” da dahil olmak üzere, varlıklarını kaybetmemek için toptan işten çıkarılmalara ve iş yerlerinin kapanmasına karşı savaşmak zorunda bırakılmaktadırlar. Tröstlerin ve bankaların bazı kent ve bölgelerde, çelik ve gemi sanayilerinde veya kömür madenlerinde uyguladıkları gibi, sanayiini kökünden kazıma stratejisi buraların iyice yoksullasmasına neden olmaktadır. Bu saydığımız koşullar altında, sendi kalarda örgütlermiş işçi hareketinin, gittik çe daha da zorbalaştırılan, kapitalist sömürü ye etkin bir şekilde karşı kovabilmesi oldukça zorlaşmakta ve çalışan emekçilerin ekonomik durumlarının günden güne kötüye gitmesi eğiliminin önüne geçilmemektedir. Kapitalist toplumda işçilerin tek yaşama olanakları, emek güçlerini ücret karşılığı kapitaliste sat mak olduğu halde, bu sömürülen varlıklarından dahi gelecek açısından emin olamamaları Kapitalist düzenin insanlık düşmanı yüzünü apaçık ortaya çıkarmaktadır. 

İşsiz olmak, salt emekçinin geçimini sağlama olanağının elinden zorla alırması anlamına gelmemekte, aynı zamanda uzun sürede iş sizlikle birlikte yoksulluk sınırlarının en altına düşmesi demektir. Ayrıca işsizler, özellikle işsizlik parası alabilme hakkının kayıp olmasıyla birlikte, dilenci durumuna düşmektedirler. Herşeyin salt değerine göre kıyaslandığı Kapitalist Toplum gibi bir toplum yapısı içerisinde, bundan zarar gören tüm emekçi arkadaşlarımız, kişiliklerinin de değer kaybettiğini hissetmektedirler.Aynı şekil de, burjuva politikası işsizlere: bir gider faktörü, sosyal güvenlik sisteminin hizmetle rinden yararlaran ve Devlet Bütçesinden para yiyen fakat bunun karşılığında kendilerinden artık değer sağlanamayan parazitler gözüyle bakmaktadır. Evet, işte böylesine hayasızca işleyen burjuva propagandası ,Kapitalizmin ken dilerini felakete sürüklediği hiç suçları olmayan emekçileri bir de bunun suçlusu olarak göstermek istemektedir. İşsizlere, sosyal yardımla yaşamını sürdürenlere, yaşlı ve has ta insanlara, halkın yoksul kesimine karşı uygulanan devlet politikası bu insanları daha da yoksullaştırmayı amaçlamaktadır. İşsizlik parası, işsizlik yardımı, sosyal yardım, has talık ve emeklilik sigortaları hizmetleri ödentileri gittikçe düşürülmekte ve bu tür yar dımlardan yararlanma koşulları da ağırlaşmaktadır. Uygulanan bu politikanın neticesi ola rak milyonlarca insan toplum dışına atılmakta ve tekrar iş sürecine alınma şansı olamadan, Devlet'ten insanca yaşamaları için bir güven ce bekleyemeden, salt Devlet ve diğer kurumlarca verilen sadakalara bağımlı sürdürdükle ri yaşamları en az geçim sınırlarına indirgen 


mektedir. 


SAYFA: 26 


Varlıksızların ve yoksulların ellerinden alınan paralar, varlıklılara vergi armağanla rı, devlet yardımları ve devlet yatırımları şeklinde ödenmektedir. Ekonomik bunalımın ge tirdiği tüm ağır yükler işçi sımfının vedi ğer emekçilerin sırtlarına bindirilerek sermayenin -özellikle tekellerin- bu bunalım içerisinde dahi olanaklar elverdiğince aşırı kâr edirmesi sağlarmaktadır. Kapitalizm krizin yükünü emekçilerin ve özellikle toplumun yoksul kesiminin sırtına yükleyerek çalışan insanların direncine karşı kendisini güvence altına almak isteyen sermaye, gittikçe güçlendirdiği reaksiyoner politik stratejileri- ni uygulamaktadır. Bu tür çabaların en göze çarpan belirtisi, tekellerin ve işveren kurumlarının doğrudan doğruya sahneye koydukla rı oyunla Sosyal Demokrat bir yönetim olan Schmidt hükümetinin devrilip onun yerine, is tek ve yeteneği doğrultusunda açıkça sendika lara ve sosyal hareketlere karşı cephe alarak sermayenin çıkarını gözeten gerici politikaya sahip şimdiki yönetimin getirilmesidir. 

Yeni durum, artık, temelinde, finans çevrelerinin sendikaları da burjuva politikasına dahil etme emelinden vazgeçip, onun yerine açıkça cephe alma stratejisine geçtikleri ni simgelemektedir. Bu stratejiden elde edil mek istenen amaç, sendikaların daha tesirli bir şekilde zayıflatılması yoluyla yokedilme si, başarılamazsa da kollektif toplu ücret sözleşmeleri sistemini temelinden sarsıp, yı karak işçi sınıfının savaş veren örgütlerini eylen yapamaz hale getirip, emekçileri silah sız bırakarak, sermaye diktatörlüğünün altına sokmaktır. 

Söz konusu strateji çerçevesi içerisinde gericilik, emekçi sınıflar arasında uçurumlar yaratarak birbirine kışkırtmayı denemektedir. 
Bu durum,özellikle gericilerin ortaya attığı, sözüm ona "Almanya yabancılaşıp benliğini kaybediyor" yaygarası altında Faşist örgütler le birlikte, açıkça yabancı işçilere karşı sürdürdükleri kinci kampanya ile kendini göstermektedir. Gittikçe artan genel işsizliğin vekrizin günahkarı yabancı emekçiler gösterilerek, şamar oğlanına çevrilerek, aynı zamanda amaçlarına uygun yönlendirdikleri yabancı düşmanlığını daha da kışkırtıp, ırkçı kamı o yunu seferber etmek üzere kullanmaktadırlar. 
Böylelikle yabancı emekçi arkadaşlarınızı tüm haklarından soyutlayıp, sonunda bütün iş çi sınıfının da haklarının ellerinden alırma sı için zemin hazırlamaktadır. 

Bu derin uçurumlar açma stratejisinin önemli bir bölüm de, kadının toplum içerisindeki yerini hedef almaktadır. "Çifte kazanç sağlayanlar" parolası tekrar hortlattıkları analık ideolojisiyle birleştirip kadınları iş yaşa mından dış etmeyi, böylelikle kadına salt ai le yaşamı içinde sosyal bir görev tanıyarak, Devleti kadın emekçilere karşı olan görevlerinden arındırıp, aile ocağı içersine tıkmak istemektedirler. 


Gericiler, sendikal hareketin haklarını kullanabilme serbestliğine yaptıkları saldırıları, emekçilerin geniş cephelerde verdikleri savaşımla elde ettikleri demokratik hak larına karşı da uygulayarak, sermaye çıkarla rına zarar getirebilecek her türlü kitle eylemini kamıoyuna bir canilik olarak yansıtmak istemektedirler. Buna paralel olarak da Devlet'e bağımlı baskı araçları silahlandırı lıp iç savaşa hazır duruma getirilmekte, 

lun askerileştirilmekte. Emekçiler arasında karşıt cerhelerin kontrolünde hiç bir şeyin gözden kaçmaması için tüm eksiklikler kapatıl maya çalaşılmaktadır.Böylelikle, işbirlikçi sermaye çıkarlarına ters düşecek kitle eylen lerini, askersel güçle bastırıp dağıtabilmek amacıyla - daha önce yasalaştırdıkları sıkıyönetim kanunları gereğine uygun - koşullar yaratılmak istenmektedir. Emekçiler için en tehlikeli olanı da, kapitalistlerin "bunalıma çözüm olarak baş vurdukları ve gittikçe daha da hızlanarak sürdürdükleri silahlarma yarışıdır. Federal Almanya'da yoksulluk gittikçe arttığı halde, Alman Ordusu'nun ve NATO'nun silahlandırılması için yıldan yıla ek milyon lar harcarmaktadır. Kapitalist tekeller Devletin günden güne arttırdığı silahlarma giderlerinde, pazarlama koşullarının kötüleşmesine rağmen, kendileri için en uygun fırsa tı görüp, sürekli olarak en yüksek kârı elde etmeye çalışmaktadırlar. Sermaye, doğal olarak, askersel harcamaların arttırılmasını zorlayarak, tüm çıkarlarının dünya çapında güvencesini sağlama çabasındadır. 

Bugün, Batı Alman Emperyalizmi - Alman Em peryalizminin kendisinin çıkardığı Dünya Savaşı'nın yenilgisinin üzerinden daha çok uzun süre geçmeden - uluslararası en büyük sümürü cü gruplar arasında yer kapabilmeyi başarmış tır. Ayrıca Ortak Pazar'ı da egemenliği altına çekip geliştirerek, önemli bir emperyalist güç birliği durumuna getirmeyi de başar mıştır. Batı Alman Emperyalizmi, bugün, Dünya'nın en büyük sanayi ürünü dıssatımcısı, uluslararası çapta en önemli alacaklılardan ve dışarıya sermaye taşıyıcılarından birisidir. 
NATO içerisinde de ABD'den sonra en üstün as kersel güçtür. 

Günümüzde evrensel olarak etkinliğini gös termeye başlayan bunalım belirtilerine, tim dünya pazarlarında artan rekabete ve sürekli kendisini gösteren sosyal sarsıntılara karşı Batı Alman sümürücüleri kullanmayı tasarladık ları Alman Ordusu'nu ve NATO'yu güçlendirmek istemektedirler. Ve elde edecekleri bu olanak larla da tüm dünya üzerinde kurmuş oldukları sömürü çıkarlarını korumayı ve gerektiğinde askersel güvenceyle genişletmeyi amaçlamakta dırlar. Evrensel bunalım koşulları ve bunlar dan kaynaklanan sorunlar karşısında güç durumda kalan sermaye kârını korumayı kendine amaç edinen sömürücü güçler, ham maddenin, yatırım olanaklarının ve etki sahalarının tehlikeye düştüğünü görerek daha da saldırgan bir tutum içerisine gimmislerdir. 

Bu tutumları, sürekli artan bölgesel savaş çıkarma eğilimlerinde kendisini açıkça göster mektedir. NATO ve Varşova Paktı'na üye devlet ler gibi iki saldırgan askersel blok arasında günümüzde artık evrenselleşmiş olan çekişmezliğin her an bu iki blok arasında ve böylelikle de bu blokların başını çeken güçler, ABD ile Sovyetler Birliği arasında askersel bir çarpışmaya yol açabilecek nitelikte oldu ğu göz önüne getirilecek olursa, üçüncü bir emperyalist savaş tehlikesi ihtimali ortaya çıkar ki, bu da kaçınılmaz şekilde Avrupa'yı savaş alanı durumuna sokacak ve büyük olasılıkla da tüm insanlık için bir atom felaketiyle sona erecektir. 

İşte bu tür evrensel tehlikeye karşı, tim ülkelerin işçilerinin ve bütün dünya halklarının, sömürü ve baskılara karşı verdikleri savaşlarını, ulusal sınırlarının dışına taşı rarak birlikte eyleme geçmeleri kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra, kapitalist gelişmenin ve burjuva politikasının Federal Almanya ve Batı Berlin'de işçi hareket lerine karşı yarattığı ağır sorunlar da aynı şekilde uluslararası karakterdedir. 

Burjuva sınıf, uluslararası ilişkileri ge liştirme maskesi altında Batı Almanya ve Batı Berlin'de bulunan emekçileri "Ulusal çıkarlara" tabi kılıp, bunun sorumlusu tutarak, kendisi gerçekte sermayenin dışa açılıp yayıl masına Olanak sağlamaktadır. İşçi sınıfından “Alman Ekonomisinin" dünya pazarlarında reka bet yeteneğini kaybetmemesi için, sämürünün daha da arttırılmasına işçi sınıfının göz yum ması beklenmektedir.İşçi sın ıfından, üçüncü dünya ülkelerindeki, bu ülkelerin ham maddele rinin bizim ülkeye akışının ve sürüm pazarlarının güvencesi açısından, bu ülkelere karşı uygulanan saldırgan politikayı işçi sınıfının desteklemesi beklenmektedir. 

Böyle ulusal çıkarların veya toplum çıkar larının uydusu olmak, her şekliyle ancak işçi sımfı hareketinin zayıflamasına yol açar. 
Kendisine cephe almış olan sermayenin de gücüne güç katmasına yarar. "Kerdi" burjuvazisinin dünya pazarını elde etme istemlerini desteklemeyi amaçlayan bir işçi sımfı, ülkesinde bir kez Ödün verip, işçi ücretlerinin düşürülmesine olanak sağladığı takdirde, bunun arkasından toplu işten çıkarmaların, yapılan işin yoğunlaştırılmasının vb. geleceği ni bilmelidir ki, bu durumda da dünya pazarlarında birbirleriyle rekabet halinde olan tüm ülkelerde çalışan emekcilerin yaşam koşulları ağırlaşacak, bundan yararlanmak isteyen burjuva kesimi, kesinlikle yeniden bir kez daha sömürüsünü arttırarak dünya piyasasındaki rekabet önceliğini güvence altına al mak arzusuna kapılacaktır. Bundan işçi sını fı ve örgütlerinin uluslararası dayanışmalarını ve eylem birliklerini daha da arttırmalarının ne kadar zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu dayanışma, hem Batı Almanya'da işçi sınıfının kendi yaşam çıkarlarını savunabilmesi açısından kaçınılmaz bir zorunluluk, hem de işçi sınıfının sömürüye, baskı ve savaşa karşı evrensel uğraşısını güçlendirdiği gibi, bunların da dışında geri kalmış ülkeler de verilen anti-emperyalist ulusal bagımsızlık hareketlerine destek olup, bu ülkelerde emperyalist askersel potansiyellerin zayıfla masını sağlar. 

Bir ülkede sömürü egemenliğini devirebile cek, işçi sınıfının politik ve sosyal kurtuluşu için vereceği savaşımın başarıya ulaşma 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sı ancak dünya işçi sınıfının ve ezilen halk ların bu savaşıma geniş katkılarıyla emperya listlerin evrensel konumlarını zayıflatabile cek ve işbirlikçi sömürücülerin uluslararası aşırı gücüne karşı, devrim hareketini yüksel tip uluslararası güç kazandığı düzeyde düşünülebilir. Biz aşağıda Batı Almanya ve Batı Berlin için işçi hareketine ilişkin tasarılarımızı ortaya koyarken, işçi sınıfı hareke tinin uluslararası içerikliliğinin ve yapısı nın bilincindeyiz. 


İŞÇİ SINIFI POLİTİK İKTİDAR OLMADAN YAŞAM DÜZEYİNDE TEMEL DEĞİŞİKLİK ELDE EDEMEZ 


Metal ve Baskı Sanayii Sendikası'nın 1984 
yılında, ücret kaybı olmadan haftada 35 saatlik çalışma uygulanması için verilen grev kav gasında, Bonn'daki CDU-CSU-FDP hükümeti açık ça işverenlerin safında, onların yardakçısı olarak işçilerin, ücretli memurların ve sendikaların karşısına dikilmiştir. Gemi ve çelik sanayiinde, videocular, AEG ve benzeri iş kollarında çalışan işçiler, işyerlerini kaybetmemek için verdikleri savaşımlarında salt işveren yönetimlerini, büyük bankaları ve servet sahiplerini değil, aynı zamanda Federal Hükümeti de karşıların- da bulmuşlardır. Devlet yöneticileri, kârcı kapitalist çıkarcılara karşı iş yerlerinin yok olmasını önlemek üzere bu iş yerlerini devletleştirme önerilerini sadece geri çevir memişler, aynı zamanda kapitalistlerin işyer lerini imha etmesini, vergi kaynaklarından Ö dedikleri devlet yardımıyla önemli ölçüde desteklemişlerdir. Barış sever gruplar, halkın büyük çoğunluğunun sempatisini kazanıp Pershing 2 roketlerinin yerleşmesine hayır dedikleri halde 1984 yılının sonbaharında fü zelerin yerleştirilmesine başlarmıştır. 

Demokratik eylemler, sıkıyönetim yasaklarıyla meslek yasağı, 218. maddenin kaldırılması, gerici Yabancılar Yasası'nın değiştiril mesi gibi konularda halkın büyük bir çoğunlu ğunun bu istekler için desteği kazanıldığı halde, devlet tüm gücünü bunlara karşı harekete geçirirken, diğer yönde bu güçler, Devlet'in kendileri üzerinde bir baskı aracı ol duğunu doğrudan doğruya hissetmektedirler. 

Doğayı koruma hareketi, Bonn'un Atom ener jisi programna karşı veya Frankfurt Hava Alanı'na eklermek istenen yeni kalkış pisti- nin yapımına engel olmak için verdikleri savaşımda, Federal - ve eyalet yöneticilerinin Brokdorf, Grohnde, Frankfurt hava alanı vb. 
yerlerde bir iç savaşı andırır koşulların ya ratılmasını göze aldılar.Fakat en güçlü işbirlikçi sermaye çevrelerinin ekonomik çıkar larına ters düşecek Atom Enerjisi gibi önemli bir konuda da Ödün vermeyeceklerini belir tirken , Halkın edinilen geçek demokratik is teği ve kararı doğrultusunda hareket etmeye yanaşmadıklarını bir kez daha yaşamışlardır. 

Gerek işçi eylemcilerinin ve gerekse diğer ilerici eylemcilerin, temelinde anti-kapitalist dahi olmayan güncel istekleri doğrultusunda verdikleri savaşımlar, hemen hemen herşeyin sermaye kârı yasalarına göre düzenlendiği bir toplumda devlet egemenliğinin halkın elinde olmadığını açıkça göstermiştir. 
Evet, önemli derecede kısıtlamalar da olsa, parlamenter-burjuvazi sistemi halka Federal Almanya ve Batı Berlin'de birtakım hak ve öz gürlükler tanımaktadır. fakat bunun yanı sıra işçi sınıfının ve halkın büyük çoğunluğunun da siyasal yaşamda etkin söz sahibi olma sını tamamen olanaksız kılmaktadır. 

Burjuvazinin ağır basan çevreleri CDU/CSU, FDP ve SPD saflarındaki politik yardakçıları nı ve sermaye güçlerini kullanarak ortama ha kim olabilmektedirler, salt SPD içerisinde büyük sermaye Birlik Partileri ve FPD'ye oranla biraz daha az kişi tarafından temsil adilmektedir, hepsi o kadar. Parlamenter kulisin arkasında - doğal olarak her türlü kamusal tartışmalardan ve denetimden uzakta - işveren örgütleri, tröstlerin ve sermaye çev relerinin özel çıkarları doğrultusundaki fak törler esas alınarak, hükümetin izleyeceği genel politika ve gerekli yasalar hazırlanmak tadır. 

Ekonominin bunalımsal gelişmesinin getirdiği sorunlar karşısında egemen sınıf, çözüm arama baskısı ne ölçüde artarsa, aynı ölçüde de sermaye çıkarcıları burjuva politikasının gerici yöntemlerine eğilim göstermekte, daha acımasızca sermaye çıkarlarını gözetmeye baş layarak, sendikaları politikadan soyutlamaya, sistematik bir şekilde zayıflatmaya ve parça lamaya çaba göstermekte ve böylelikle de kapitalist buhranı çözme politikasına karşı iş çilerin her türlü direnç gösterme olasılıkla rım kırmak istemektedirler. 

İşçi hareketine karşı en düşmanımsı tavrı takınan Birlik Partileri'nin güçlü sağ kanadı aynı zamandapolitik personel ve parasal acı- dan da en gerici finans-kapital çevreleriyle iç içe bağlı olanıdır. Sendikaları ortadan kaldırmak ve özellikle de tüm demokratik eylemcileri ve örgütleri toptan yok etmeye elverişli politik zemini hazırlayabilmek amacıyla, bu türden örgütlenmiş işçi hareketlerine ve demokratik eylemlere karşı daha saldırgan bir kitle kamuoyu ve kitle hareketi yaratma çabasındadırlar. 

Biraz malsal varlığı olan veya olduğunu sanan orta tabakaya, sendikal savaşımı işçi veücretli memurların çıkarları açısından "kamu yararına" zararlı, ekonomik bunalımın ve genel işsizliğin asıl sorumlusu olarak gösterip, bu sınıf sendikalara ve işçi hareketine karşı, olduğu gibi seferber edilmekte dir. 

İşveren örgütleri, birlik partileri yönetimindeki Federal Hükümet ve tutucu gerici çevrelerin, IGMetal ve IG Baskı ve kâğıt sen dikalarının, 1984 yılı sendikal savaşımında ortaya attığı tam ücretle haftada 35 saat ça lısma istemlerine karşı yürüttükleri saldırı propagandasının ve takındıkları tavrın Özünde, örgütlermiş işçi hareketine karşı butür bir saldırgan seferberlik stratejisi apaçık görülmektedir. 
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Böyle bir strateji için ise Özellikle orta tabakanın bazı kesimlerinde gerçekten uygun bir zenin vardır. Birlik Partileri'nin aşırı olmasa dahi özünde "halkçılık düşüncesini", sınıf çatışmasını ve sendikaları cephe alarak yürüttükleri ideolojiyle seçim kampanyasında kazanmış oldukları başarı bunu göstermektedir. 

Tutucu ocakların ve işveren örgütlerinin gittikçe güç kazanan en gerici eğilimlerine karşı dahi sosyal-demokratların gösterdikleri muhalefet "yukardakilerin sınıf çatışmaları- na" sosyal-demokrat bir tepkiden ileriye gidememektedir. Sermaye çıkarcılarının acımasız ca kabul ettirmeye çalıştıkları gerici programlarına, SPD işçilerin, ücretli memurların, işsizlerin ve yoksulların çıkarlarına uygun düşecek bir hükümet politikası uygulanması yolunda tek bir karşıt istek dahi sunmamıstır. 

İster hükümet, ister muhalefet partisi ol sun SPD için önemli olan, ağır basan işbirlikçi kapitalist çevrelerin katında kabul edilebilir bir parti görünümünde olrasıdır. 
SPD'nin, hükümet politikasını içeren tartışmalarını dikkate aldığımızda, politikasının temelinde kapitalist sistemin kalıcılığının ve emperyalist çıkarların korumasının yattı ğını görürüz. Bu durum SPD'nin 1966'dan 1982' ye kadar 16 yıl süren yönetimleri sırasında 

sıkıyönetim yasalarının çıkarılmasında, radikallere karşı hazırladıkları kararnameler- de ve NATO'nun güçlendirilmesi için uyguladık ları politikada üstlendikleri sorumluluklarda açıkça görülmüştür. 

Kapitalistlerin gözünde hükümet partisi o larak görülebilmesi için verdiği rn ile, işçi sınıfının çıkarlarının temsilciliğinin birlikte yürütülmesi çelişkilidir. 

Hükümetin tutucu-reaksiyoner burjuva poli tika türünün yerine SPD, bunalımlı koşullar altında dahi "sosyal barışı" korumak için, sendikalara ölçülü ödünler vererek hoşgörüle rinin alınmasına, sınıf çatışmalarının daha da ilerlemesinin önüne geçilmesine bağlı bir takım önlemlerin alırmasını istemekten ileri ye gitmemiştir. 

Sermaye ile emek arasındaki çelişki nesnel olarak ne kadar artar, kapitalistler “sosyal barışın" koruması ilkesini, artık politik ilk hedef olarak görmekten ne kadar uzaklaşır larsa, o oranda da sosyal demokrat ideoloji- nin ve propagandasının çelişkisi somut olarak 

Aynı oranda da işçi ve sendikal hareketle rin tehlikeye ve şaşkınlığa düşmesine neden olan sosyal-demokrat etkinlik, örgütlermiş işverenlerin ve politik gericiliğin ekonomiye, işçi sınıfının toplumsal ve politik haklarına, sendikal eylemlere yaptıkları saldırıların daha çetin ve daha acımasızlasmasına neden o lurken, işçi sınıfının ve sendikaların serma yeye ve gericiliğe karşı verdikleri savaşın gerekli sertlik ve kararlılıkla yürütülmesi- ne engel olmaktadır. 

Kapitalizmin gelişme yasaları, eninde sonunda proletarya ile burjuvazi arasındaki ka çınılması olanaksız sınıfsal çatışmayı güçlen dirip doruk noktasına eriştireceği halde, sen 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dikaların sosyal demokrat görüşte yönlendiril meleri ancak sermaye çıkarcılarıyla, onların deyimiyle egemen sınıfın "akıllı" kesimiyle sosyal ortaklık kurup birlikte çalışmaya ite cek, ki bu da sendikaların, sermaye babaları ve gericilerin saldırılarına karşı silahsizlandırılması, savaşım gücünün erimesi demek olup, sonuçta politik bir teslimiyeti doğurur. 

Özellikle gerici partilerden apaçık destek gören finans kapital, devlet mekanizmasını gittikçe doğrudan kendi çıkarlarına alet etmektedir. Devlet ve yönetim daha da açıktan açığa ve yoğun bir şekilde kapitalist ekonominin ve egemen sınıfın çıkarlarını koruma bilincinde, işçi sınıfının, sendikaların ve diğer ilerici güçlerin karşısında eyleme geçebilmektedir. Fakat sosyal demokratlar halâ . 
devletin sınıfsal çatışmalara karşı tarafsız lığını koruması fikrinde direnmektecirler. 

Bu tür istekler hep boş laf olarak kalmamş mıdır? Sosyal-demokratların yönetiminde uzun yıllar Bonn'da görevlerini sürdüren bakanlar kurulları devlet egemenliğini ve hükü met politikasını, sermaye çıkarcılarına değil de, kimin hizmetine sunmuşlardır yani? Schmidt yönetimindeki sosyal-demokrat hükümetin son safhasında, sosyal-demokratların egemen oldukları DGB sendikaları dahi, neden toplumsal hizmetlerin azalmasına karşı direnmek zorun da kalmıştır? 

Ekonomik bunalımın getirdiği sorunlar art tıkça işçi sınıfı ve sendikalar sınıfsal açı dan tarafsız bir devlet olasılığı düslerinden uyarmakta - en basit ekonomik istemleri için verdikleri savaşımda dahi açıkça hükümet ve devleti karşısında bulmakta, emekçilerin ve ücretli memurların ekonomik durumlarının biraz olsun düzeltilmesi yolundaki tüm girişim leri, politik bir güçler çekişmesi haline gelmektedir. 


Bu nedenle sonuçta, işçi sınıfı politik etkinlik kazanmak için çaba göstermediği sürece, işçi sınıfının ekonomik ve toplumsal çıkarları uğrunda verdiği savaşta kesin bir başarı gösteremez. İşçi hareketi, en gerici çevrelerin işçi sınıfına ve sendikalara karşı en düşmanca tavırla cephelesme sürecinde ve özellikle onlara hizmet eden hükümet egemenliğine karşı, kesin kararlı bir savaş ver melidir. İşçi sınıfının, politik gericiliğe ve faşizm tehlikesine karşı savaşımında, ara larındaki tüm siyasi ve örgütsel bölünmeleri bırakıp, tek cephede toplanması işçi hareketi için gerçekten bir yaşam sorunudur. Bu so runda işçi sınıfının pasif kalması veya eylem yeteneksizliği, egemen sınıfların yüreklenme sine ve güç kazanmasına yarar, ki bundan tutucu-gericiler ve hatta faşist güçler, sendi kal, demokratik, anti-militarist ve toplumsal direnç potansiyelini söndüreceklerini um maktadırlar. İşçi hareketi, devlet politikasında etkinlik kazarma mücadelesinden vaz ge çemez; altında ezildiği sorunlara gerçekten çözüm getirmeye çaba gösteren bir yönetimin gerçekleşmesi için çalışırsa, kapitalist 31- nıfın politik iktidarının sadece seçimler ve parlamenter çoğunlukla sınırlı olmadığını so nuçta anlayacaktır. 
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Burjuva toplumunda politik egemen olan sı nf, kapitalist sımftır; çünkü, ekonomiye de onlar hakimdir. İşyerleri ve üretim araçları kapitalistlerin elinde olduğu için uygu lamada ekonomik politikayı onlar denetimleri altında tutmaktadırlar, diğer sınıflar ve top lumun tüm kesimi onlara bağımlı kalmaktadır. 
Bu toplum içersindeki egemen konumu sonucun- da büyük sermaye, devlet mekanizmasının Önem li sektörlerinde: Devlet bürokrasisinin en üst düzeyindeki uçlarda, yasama organlarında, polisve özellikle de ordu içersinde, en geçer li etkinliği sağlamaktadır. 

İşte bu konumlarıyla finans kapitalist çev reler, parlamento içersinde bir olasılıkla ço ğunluğu dahi sağlanmış olsa, sınıfsal egemenliklerinin tehlikeye düşeceğini anladıkları anda, böyle bir yönetimi alaşağı ederek, işçi sınıfının ve halkın ilerici güçlerine kar şı - işçi hareketinin kadrosuna yönelik örgüt lü terörden tutun da polis ve orduyu dahi sı kıyönetim yasalarınca iç çatışmalarda görev vererek, her türlü direnmeye zor kullanınıyla karşı koymaktadır. 

İşyerlerinin yok edilmesine ve işsizliğe, ücret - ve toplumsal hizmetlerin düşürülnesi ne, silahlanmaya, emperyalist savaş politika sına, demokratik hakların geri alınmasına ve sürekli olarak doğanın kirletilmesine vb. kar şı savaşınında işçi sınıfı, politik etkinliği ni elde etme uğraşı vermeden, kapitalist ve politik gericilik karşısında başarılı olamaz. 
Tarihsel deneyimler, işçi sınıfının politik egemenlik kazanma girişimlerinin, nihayetinde burjuva düzeninin tüm kişiliğini açıkça ortaya koyarak, salt kapitalin zorbalık iktidarına dayalı olduğu noktasında birleştiği ni göstermiş, işçi sınıfında ve ilerici güçlere ise tek olasılık olarak ya kapitalist reaksiyonun zorbalığı karşısında teslim olma sını ve diktatörlerine boyun eğmesini veya nolitik devrimle burjuva egemenliğine son verip politik egemenliği eline geçirmesi bırakılmıstır. 


ÖZGÜRLÜK VE İŞÇİ İKTİDARI İÇİN 


İşçi sınıfının bu politik devrimi salt ka pitalist iktidarı devirmekle kalmaz, ayrıca kendi çıkarlarını gözetecek yeni bir yönetimin kurulabilmesinin koşullarını da sağlar. 
Daha da önemlisi, sımf olarak politik iktidarı üstlenip tutunmasına ve böylelikle kendisini politik ezilmekten tamamen kurtararak, toplumda sosyal değişimi başlatır; ücret kar şılığı çalışma sistemini ve her türlü sömürü yü ortadan kaldırmaya çalışır. 

İşçi sınıfının demokratik iktidarının Federal Almanya ve Batı Berlin'de gerceklesmesi ve tutunması ile birlikte, hemen tün poli tik alanlarda beklenen köklü devrimlerin baş latılmasına olanak sağlanmış olur, ki bugün kapitalist koşullar altında dahi milyonlarca insan bu devrimler için etkin çaba sarfetmek tedirler. 

Köklü bir toplumsal ve politik devrim Özel likle aşağıdaki önlemlerde kendini gösterecek tir: 
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- İşsizliğin hemen ortadan kaldırılması, haftalık, yıllık ve tüm çalışma yaşamı boyun ca çalışma süresini, istihdam politikası önlemleriyle, hiçbir gelir eksikliği olmadan, belirgin biçimde azaltarak, herkesin çalışma hakkını gerçekleştirmek. 

- İşçi sınıfının sömürüden kurtarılması O lanağını sağlayacak tüm politik ve yasal koşulların yaratılması, ücret karşılığı çalışma düzeninin yok edilmesi ve ekonomi politi- 
, kasının tamamen toplum yararına yöneltilmesi ni sağlamak. Ki bu özellikle kapitalistlerin varlıklarının kamulastırılmasını, sanayi işletmelerinin, bankaların, sigortaların ve bü yük ticari şirketlerin yeniden düzenlenerek örgütlenmesini, toprak ve arsaların toplumun ortak malı olması gereksinimini getirir. 

- Toplumsal politik önlemlerle, tüm insan lara - yaşlılık, hastalık ve isgörememezlik durununda - her türlü ekonomik sıkıntıdan uzak, insanca yaşama güvencesi getirmek. 

- Kadınları ezen ve onlara haksızlık geti ren tüm yasaların hemer. ortadan kaldırılması; kadınları küçük düşürücü her türlü eylemin yasaklarması; kadınlara ve kızlara öncelik tanıyan önlemler alarak, onların meslek eğitimi ve öğrenim eşitliğinin gerçekleştirilmesi. Sosyalizmde kadın eşitliği salt tüm ka dınları çalışma sürecine katmakla bitmemekte dir. 

- Federal Almanya'nın bir göçmen ülkesi olduğu ilkesini kabul ederek, bu doğrultuda ülkemizde yaşayan tüm yabancılara toplumsal ve yasal tam bir eşitlik getirmek, bu arada, daha önceki vatandaşlıklarını kaybetmeleri koşulunu aramaksızın, Federal Almanya vatandaşlığına geçebilme olanağını vermek. Yabancı düşmanlığını ve ırkçılığı açığa vuran tüm klişelere karşı savaşmak. 

- Yaşamımızın temelini oluşturan doğal kay naklarımızın sürekli olarak kirletildiğini dikkate alarak, tez elden bir program hazırlayıp en ivedi önlemlerden başlayarak, doğanın geniş bir kapsamda tekrar düzelmesini sağ lamak. 

- Sümürgeci savaş politikasından ve silah lanma çılgınlığından tümü ile kopmak. Bir em peryalist ordu olan Alman Ordusu'nu dağıtarak onun yerine, halkın silahlanmasını gerçek leştirmek. Tüm atam ve diğer kitlesel kıyım silahlarının Federal Almanya'dan ve Berlin'- den kaldırılması, tüm devlet sınırları içinde kalan bölgenin, atom silahlarından arınmıs bölge ilan edilmesi, ABD ve NATO emrindeki tüm yabancı orduları, Almanya'yı terke zorlamak, özellikle de emperyalist savaşçılar birliği NATO'dan çıkıp, tarafsızlığın ilane dilmesi, salt barış hareketinin temel isteklerinin nihayet gerçekleşmesini sağlamayacak, ayrıca Avrupa'da ve tüm dünyada üçüncü bir emperyalist dünya savaşının çıkma tehlikesine karşı verilen savaşım için, en uygun koşul ları yaratacaktır. 


- ABD'nin ve SSCB'nin egemen oldukları sal dırgan, askersel NATO ve Varşova Paktı blokla rının kesiştikleri noktada bulunan Almanya'da gittikçe artan savaş tehlikesi sorunu ile Al 


NE YAPMALI 


man Ulusu'nun iki ayrı devlete bölünmüş olma sı ve Batı Berlin'in de özel politik bir yerinin olması sorunu iç içe birbirine bağımlı sorunlardır. Revanşistlerin savaş kışkırtmalarına neden olması dolayısıyla, iki ayrı Al manya sorununa son vermek, hem Batı Almanya' daki ve Batı Berlin'deki işçi sınıfının ve hem de DAC'ndeki işçi sınıfının çıkarınadır. 
Devletlerarası hukuk kurallarına göre DAC'nin hemen kayıtsız şartsız tanırması, Münih Antlaşması'nın başından itibaren bir hiç ve geçersiz sayıldığının açıklanması, Avrupa'da şu arda bulunan sınırların konumunun tartışmasız kabul edilmesi, özellikle de Polonya'nın batı sınırının kabulü, işçi iktidarının barışçı bir politika yolunda tez elden alacağı önlem lerin vazgeçilmez Ögeleridir. 

- Bununla Almanya'daki ulus sorunu tümden çözümlenmiş sayılmamalıdır. Batı Almanya, Ba tı Berlin ve DAC'nin tekrar birleştirilmeleri sorununa, DAC'nin devlet olarak bagımsızlığını tehlikeye düşürecek saldırgan bir politikayla yaklaşmak, asla emekçi insanların çıkarlarıyla bağdaştırılamaz. Ancax hem Batı Almanya'da, Batı Berlin'de ve DAC'nde işçiler politik iktidarı ele geçirir ve yeni bir durum yaratırlarsa, işte o zaman demokratik bir oylamayla, kendi kaderlerini kendileri tayin ederek, tekrar birleşip birlesmeyeceklerine karar verirler. 

Yönetimin birini diğer bir yönetimle değiş tokuş edip kendisi izleyici kalan bir işçi sınıfı, ezilen sınıf olmaktan egemen sınıf O labilmeye geçme başarısını gerçekleştiremez. 
Yeniden politik haklarından yoksun bırakılma sının önüne ancak, devletin kendisini politik baskı altında tutmak için kullardığı önemli aletleri; burjuva devlet mekanizmasının dalbudak salan hiyerarşik-merkezi yapıya sahip bürokrasisini , güçlü her zaman hazır ordusunu, işçi sınıfının ve halkın büyük bir çoğun luğunun ezilmesi için kurulmuş polis - ve yar gı organlarını tenelinden yok ettiği takdirde 

geçebilir. 

Burjuvazinin egemenliğine son verdikten sonra da, bugün DAC'nde, Sovyetler Birliği'n de ve Varşova Antlaşması'na bağlı diğer ülkelerde olduğu gibi halktan soyutlarmış, hal kın etkinliğinden tümüyle uzak, toplumsal ya şantının her bölümünü denetimi altında tutan ve bunları, yeni bir egemen sınıfın elinde zorbalık - ve baskı araçları olarak kullandı ğı ayrı türden bir devlet mekanizmasını orta ya çıkarabilecek politik koşulların yaratılmasına da göz yumamaz. 

İşçi sınıfı her şeyden önce, burjuva egemenliğinin yıkılmasından sonra, hemen en geçerli politik etkinliğin gerçekten işçi kitlelerine geçmesini güvence altına almak, bu etkinliğin yeniden küçük bir azınlığın eline geçmesine izin vermemelidir. 

Bu nedenlerle işçi sınıfının, kendi çıkar larını ve istemlerini içeren savasımlarının, devletin yasaklamalarından ve kısıtlamaların dan arınmış - gerekirse işçilerin yönetimi altında bulunan bir devlete karşı olsun - te mel haklarının bulunması vazgeçilmez bir gereksinimdir. DAC'nde veVarşova Antlaşmasına bağlı diğer ülkelerde olduğu gibi, uygulama- da bu tür temel hakların gereksiz ve geçersiz sayılması yerine, işçi egemenliğinin kurulma sı halinde bunun tam tersi gerçekleştirilmeli, burjuva toplumunda kapitalist zorbaların getirdikleri ve boyun eğilen her türlü kısıtla ma ve kesintilerden arınmış, işçi sınıfının tümüyle sınırsız yararlanabilmesini sağlayacak: düşünce - ve basın Özgürlüğü, örgütleşme - ve Özellikle de sendikal özgürlük, gösteri — ve toplantı Özgürlüğü ye da grev hakkı gibi, demokratik temel haklar tümüyle ger çekleşmeden, işçi sınıfının gerçekten politik egemenliğe kavuşması düşünülemez. 


Fakat işçi iktidarı salt bu demokratik te mel hakların - ki bunlar burjuva toplumunda da Özgürlük hakları olarak verileceği resmen açıklarmış olan hakların gerçekten yerine ge tirilmesi anlamına gelmektedir - gerçekleşti rilmesiyle yetinilmemelidir. İşin temelinde daha da önemli olanı, işçilerin ve ücretli memurların şimdiye kadar yönetilen olmaktan çıkarak, kitlesel yöneten sırıf durumra geç meleridir. Bunu gerçekleştirmek için ise, top lumur: münkün olduğu kadar çeşitli kesimlerin de adım adım özerklik ve kendi yönetimini ele geçirme ilkesini kabul ettirmek zorundadır. 

Evet, işçi sınıfının politik iktidarının gerçekleştirilmesi için belirli ve önemli bir ölçüde merkezi devlet örgütlerine gereksinme duyulacaktır. Fakat - burjuva toplumun da olduğu gibi - artık küçük sömürücü bir azınlığın, halkın yoğun büyük bir çoğunluğuna siyasal isteklerini kabul ettirmeleri sözkonusu olmayacağı için, toplumun bir çok kesiminde merkezsel karar ve hükümlere duyulan gereksinme, merkezi devlet yönetiminir: başına buyruk mercileriyle birlikte kaybolacaktır, zira güncel sorunlarını bundan doğrudan etkilenen insanlar birlikte tartışıp, verecekleri demokratik kararlarla pratik olarak cözümleyebileceklerdir. 

Bir işçi devletinin, gerçekten işçi sınıfının siyasal iradesi doğrultusunda çalıştığını ve bu iradeye boyun eğdiğini kanıtlaması için, burjuva parlamentarizmini, kendine Özge yasama, yönetme ve yargı organları ayrımıyla birlikte yok ederek, onun yerine daha yüksek düzeyde demokrasinin doğrudan uygulanmasını geliştirip, emekçilerin, devlet yönetiminin tüm kesiminde aracısız etkili olabilneleri olanağını sağlamalıdır. 

Diğer türden burjuva parlamentarizmi - Fe deral Almanya'da olduğu gibi - işte böyle bir etkinliği, neredeyse kökünden yok etmeye yönelik bir düzendir. Halkı temsil edecek parlamenter heyet adaylarının listelerini hazır lamak, genelde seçmenlerin elinde olan bir şey değil, partilerin tekelinde olan bir olay dır. Seçilen bu millet vekillerine seçmenlerine karşı sorumlu, ne de seçmenlerin iradesini yerine getirmekle yükümlüdür, gerçekten salt parti merkezlerine, yani maaş listelerin de adlarının geçtiği tröst ve kapitalist çıkar gruplarına bağımlıdırlar. Aslında parlamenter temsilcilik organları devletin çalışmalarına karşı gerçekten etkili olabilecek 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bir olanağa da sahip değildirler: hatta yönetimi ve emrindeki bürokratik mekanizmayı denetleme olanağından bile çok uzakta kalmaktadırlar. 


Daha da kesin olanı yargı erkidir - Federal Anayasa Mahkemesi görünümünde önemli ëlçülerde, aşağı yukarı her politik girişime karışması gibi - ki parlamentoyu bir tarafa bırakalım, sözümona egemen halkın dahi, her türlü denetiminden arındırılnıştır. Halk oyuna suma yöntemlerinde olduğu gibi, yönetim organlarının verecekleri bazı kararları doğrudan doğruya seçmenlerin iradesini bağla yıcı tüm düzenlemelere, özellikle Federal Al manya'daki parlamen..r sistemde, ya kesinlik le hiç yer verilmemiş, ya da salt çok önemsiz bir ölçüde yer verilmiştir. Böylece bu düzen, halk yığınlarının devlet organlarına karşı, etkinliğinin kesinlikle dış edilmesini güven cesi altına alarak, bu organların egemen kapitalist sınıf tarafından, maddi ve politik etkinliğini kullanması yoluyla hükümetleri, bürokratik uçları, parti merkezlerini vb. avucu içine alıp, denetimini ve kendi çıkarla rına kullanımını sağlamaktadır. Ni 

Doğrudan demokraside, burjuva parlamentarizminin kaldırılması, halk temsilcileri organlarının da kaldırılması anlamına gelmemek tedir. Doğrudan demokrasi diğer yandan, Varşova Antlaşması ülkelerinde halk egemenliği adı altında saptırılmış biçimiyle uygulanan, gerçekte emekçi yığınlarının geniş ölçüde öz gürlüğünü elinden alan ve haklarından yoksun bırakan demokrasi anlayışıyla da kesinlikle ters düşmektedir. doğrudan demokrasinin, içe rikliğini daha ziyade dolaysız ve kayıtsız, şartsız, tüm devlet organlarının ve temsilci lerinin, seçimler yoluyla ya da halk oylamasıyla olsun bu yığınların dile getirmiş olduk ları iradelerine boyun eğmelerini güvence al tına almayı amaçlar. 

Emekçiler, devlet organlarına seçecekleri temsilcilerini doğrudan ve gizli oyla seçerler. Milletvekilleri seçmenlerin kendilerine vermiş oldukları görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler ve yine her an seçmenlerin oyuyla bu görevden alınabilirler. Bencilce mev ki hırsına kapılmaları tehlikesinin önüne ge çilmesi için bunlara ancak bir işçinin orta lama aldıkları ücret Ödenecektir. Ancak bu şekilde teşkil edilecek temsil organları, ya sama ve yargı görevini olduğu gibi, aynı zamanda yürütme ve yönetim görevlerini de üstlenerek, bu sözkonusu görevleri üstlenen ki şilerin, daha yüksek organlara karşı sorumlu değil, tüm devlet düzeyinde, tamamen seçmenlerin iradesine bağımlı kalmalarını güvence altına alarak, seçmenlerin denetiminden uzak laşan bir bürokratlar sınıfı haline dönüşmelerini önleyebilecek niteliktedir. 

Devlet hizmetinde çalışıp, halka yukarıdan bakan imtiyazlı bir kesimi oluşturan devlet memurluğu meslek kadrosu ortadan kaldırılacak; devlet görevlerine - eğer seçimle bu gö reve atanmamışlarsa - basit ücretli memur statüsünde çalışacak kimseler getirilecektir. 
Yargıçlar ve hükümet savcıları da, diğer hal 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kı temsil eden organlarda olduğu gibi halk tarafından seçilecek, seçmenlerine karşı sorumluluk taşıyacak, istenildiği her an bu gö revinden geri alınabilecek ve ortalama işçi ücretine yakın bir maaşla çalıştırılacaklardır. Devlet ve kiliselerin konmları birbirin den ayrılacak, din özgürlüğü kavıtsız sartsız güvence altına alınacaktır. Doğrudan demokra 


si, halkı temsil edecek organların adaylarınıpartilerin belirleyebileceği, gerçekte bir parti tekeli üzerine kurulmuş, partiler demok rasisi değildir. Fakat bunların yanı sırada demokratik işçi devleti, emekçilerin özgür siyasal iradelerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla, emelleri açıktan açığa tekrar işçi sınıfına veya halkın büyük bir çoğunluğuna -orbalık rejimi getirmeye yönelik olmayan, -üm siyasal partilerin yasal varlığını ve ça iısmalarını güvence altına almak zorundadır. 

İşçi sınıfının iktidarının ve özgürlüğünün ana koşulu, işçi sımfının emperyalist güçle re, politik gericiliğe ve diğer tüm kapitaiist unsurların, politik egemenliği yeniden cle geçirme çabalarına karşı savaşını, kesin kararlılıkla devam ettirmesidir. 

Birtakım tutarsızlıkların, sorunların ve çıkar çelişkilerinin sosyalist bir toplumda çözümlenmesi, halk yığınlarımın geniş bir düzeyde özgün etkinliklerini geliştirmeleri koşuluna bağlıdır. Doğayı koruma- veya kadın hareketleri gibi hareketlerin geliştirilmesi ne devam edilmesi de aynı kapsama girer. Sözün kısası: sınıfsal savaşı devan ettirmek, sosyalist toplunun gelişmesinin ve toplumun komünizme doğru ilerletilmesinin en zorunlu koşuludur. 

Karşı devrimciliğe boyun eğdirmeden, proletarya diktatörlüğünü kapitalist ve gerici güçlere karşı kullanmadan işçi egemenliğinin devamlı kalıcılığı sağlanamaz. Bu savaşın Özünde, halkın yoğun ve ezici çoğunluğunun, önceki kapitalist baskı düzeninde görev almış birtakım sömürücülerden ve diğer parti yandaş larından oluşan küçük bir azınlığa karşı sava şı yatmaktadır. Aslında bu savaşımın yukarıda belirttiğimiz nedenle, bir polis hareketi şek line sokulması dahi gerekmez. zira emekçi yığınlar bunlara karşı kendiliğinden eyleme geçeceklerdir. 


SOSYALİST EKONOMİNİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN 


Özgeçim korkusundan uzakta, yaşlılığında nasıl geçimini sağlayacağı endişesinden arın mış, çocuklarının geleceği güvence altına alınmıs gönengli bir yaşam arzusu FAC gibi var lıklı bir ülkede yaşayan tüm insanlar için ko layca kesinlikle gerçekleştirilebilir. Eğer ekonomik gelişmeler toplumsal gereksinimler doğrultusunda yönlendirilirse, ekonomik buna lımlara da engel olunabilir. Fakat bunun için ekonominin kökten değiştirilmesi gerekir. Ka pitalist "Serbest Piyasa Ekonomisi" kaldırılarak, yerine planlı Sosyalist Ekonominin ge tirilmesi zorunludur. = 

İşçi ve emekçi sınıfına yıkım getiren kapi talist ekonomik bunalımların ana unsurları şu veya bu hükümetin ekonomik politikasında aran mamalıdır, bu unsurlar bütünüyle kapitalist düzenin temelinde yatmaktadır. 
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Sosyal-demokratların öne sürdükleri, belir li ekonomik siyasal önlemlerle, kapitalizmin bünyesindeki bunalımlar giderilebilir yolunda ki iddiaları, açıkça ne kadar yanılgıya düştüklerini göstermiştir. Zira, Batı Almanya ve Batı Berlin'de milyonları bulan yeni işsizlik, aynı sosyal-demokratların 70'li yıllarda hüküm sürdükleri günlerde oluşmuştur. 

"Serbest Piyasa Ekonomisi" adı verilen bu düzende, ekonomik bunalımlar önlenemez. Çünkü bu düzende, her türlü ekonomik etiknliğin amacı ve hedefi, tüm toplumsal üretimi çalışan insanların hizmetine sunmak değil, bunun tersi, birbirleriyle rekabet halinde buluran ëzel şirketlerin münkün olduğu kadar fazla kâr avıdır. Günümüzde ekonomi politikasını bütünüyle etkisi altında tutan özel kapitalist çıkarlar, toplumun gereksinimleri ve is temleriyle hağdaştırılması olanaksız bir kar şıtlık içinde bulunmaktadırlar. 

Bu durum sendikaların sunmuş oldukları, işçilerin şirket kararlarına katılma taslağının başarısızlığa uğramasıyla da doğrulanmıştır. Demek ki bütün tröstlerin denetim ku rullarında, işçilerin de oy hakkının olması ve böylece ekonamik gelişmeye katkıda buluna rak, kapital çıkarlarının yanı sıra “eşit hak larla" oradaki işçi ve ücretli memurların çi karlarının da temsil edilmesi açıkça mümkün değildir. Bu birbirine uyuşması olanaksız çı karlar çelişkisine barışçı bir çözüm getirme yolundaki tüm ileri sürülen fikirler ve dene yimler, Anayasa'da dahi piyasa ekonomisine "toplumsallık" getirilmesi öngörülmesine kar şın, bugünkü ekonomik konunda yine yoksul ül kelerdeki insanların çoğunluğu açlık ve sefa lete mahküm kalmakta, varlıklı ülkelerdeki - tüm zenginlik bunu yaratanların sırtından ka zanılmaktadır. 

Ancak üretim araçları özel tasarruf hakkın dan koparıldığı takdirde, işçi sınıfının ve halkın büyük çoğunluğunun çıkarları, toplumsal gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda siyasal ekonomiyi belirleyen faktörler olabilirler. 

Bugün dahi, kapitalist koşullar altında işçiler, işçi temsilcileri ve sendikal mutemet Örgütler bunalımdan aşırı derecede etkilenen Çelik ve Gemi sanayii gibi sanayi dalla rında, bu işyerlerinin devletleştirilmelerini önermektedirler. Tröstlerin ve bankaların piyasa ekonomisine göre getirmek istedikleri çözüm tarzının, bundan etkilenen komünlerde ve bölgelerde yaşayan işçilere getirdiği felaketi gördükleri için, buna tek alterratifi devletleştirmede aramaktadırlar. 

KAPİTALİSTLERİN ÖZEL MÜLKİYETLERİNİN KAMJ LAŞTIRILMASI, BÜYÜK SANAYİ VE TİCARİ ŞİRKETLE RİNİN DEVLETLEŞTİRİLMESİ VE EKONOMİNİN BİRLİK TE YÖNETİLMESİ; EKONOMİNİN TOPLUMSAL GEREKSİ— NİMLERE GÖRE DEĞİŞTİRİLMESİ YOLUNDA ATILACAK İLK ADIMLAR VE KACINILMAZ KOŞULLARDIR. FAKAT SALT BUNLARLA İŞÇİ SINIFININ SÖMÜRÜLMESİNİ ORTADAN KALDIRACAK KESİN UNSURLARIN YARATIL-DIĞI DÜŞÜNÜLEMEZ. 
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DAC ve Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeler, tümüyle sanayiin devletleştirilmiş olması ko şulları altında dahi küçük bir azınlığın, na sıl ekonomiyi kontrolü altında tuttuğunu ve işçi sınıfını kendi çıkarına sünürebildiğini göstermektedir. Demek ki, salt üretim araçla rının devletleştirilmesi, toplumsal üretimin gerçek üreticisinin eline geçmesini güvence altına almamaktadır. Bunun tam tersi olarak, bu ülkelerde ekonomik egemenlik devlet ve parti militanlarının dar bir kesiminin eline geçmiş ve bunlar da işçi sınıfını, ekonominin yönetimine ilişkin her türlü etkinlikten ayrı bırakmaktadırlar. 

Bu sözde kalan reel sosyalizm ülkelerinde halkın büyük çoğunluğunun temel gereksinimle ri dahi karşılanamazken, diğer yanda küçük bir azınlık refah içinde yaşamaktadır. Bu sanıldığı gibi planlı ekonominin sonucu ortaya çıkmış değil, bu ülkelerde bunun tam tersi. 
planlı ekonominin birlikte yönetilmediği ger çeğini ifade etmektedir. Ekonomik planlamanın bu ülkelerdeki temel unsurları, egemen sınıfın kazancı ve ekonomik çıkarlarına göre yön lendirilmiştir. Plan tartışmaları adı altında yapılan görüşmelerde işçilerin, Planlama dairesinin kararlarına karşı etkinlik kazarmaları konusuna kesinlikle yer verilmeyip, aksine salt öz işgücü veriminin nasıl artırılabilece ği konusunda düşünce belirtme hakkından öteye gitmemektedir. 

Belirttiğimiz bu nedenlerden ötürü, kapitalist özel mülkiyetin kamulaştırma ve devlet leştirme önlemleri alımrken, halk ekonmisi yönetiminin işçi sınıfının eline geçmesine özen gösterilmelidir ve yönetim işçi sınıfına devredilmelidir. 

Batı Almanya ve Batı Berlin'de işçi sınıfı kazandığı zengin üretim bilgisi ile, tüm ekonomi-politikayı pekala yönetebilecek güçtedir. 
Örneğin, bunu, sendikaları, işçi temsilcilik leri, ya da işçilerin ve memurların en yoğun kitlesini kapsayan ve onların denetiminde olan demokratik örgüt biçimleriyle gerceklestirebilir. 

Kapitalizmde işçi ve ücretli memurlara söz hakkı verilmesi yoluyla önemli kararlarda da hi tam bir etkinlik sağlanamazken, sosyalizm de bu tam kapsamıyla gerçekleştirilebilir. 

İşçi sınıfı, başarılı bir üretimi ve bunun dağılımını, kapitalist yöneticilere ve devlet kuruluşlarına gerek duymadan sağlayabilir. İşte, ekonomik egemenliği bu tarzda e linde tutabilen bir işçi sınıfı, politik ege menliğini de güvencesi altına sokmakta en önemli unsuru elde etmiş sayılır. 

Demokratik iradenin oluşunu ve kararları konulu tartışmanın özü, birlikçi ekonomik plan dır. Fakat bu, her işçi, işçi kollektifi ve personel, salt erişebileceği kendi üretimar tırımnı tartışcağı anlanına gelmemelidir. 
Asıl amaç, bu süreç içersinde ekonominin gelişmesini yönlendirecek temel alternatif ola nakları, planın yan değerlerini - örneğin, çevremizdeki doğaya etkilerini - tartışıp ka rara bağlamaktır. > 


İşçi sınıfınca demokratik kurallarla yöne tilecek ekoncmiye, doğal olarak bir de isyer 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lerinde hak ve görevleri düzenleyen yasa ge- 


tirilerek, kapitalist fabrikalarda sürdürülen buyrukçu rejime son vermelidir. Bu en azından 


işyerlerinin kollektif yönetimi, işyeri yöne timinin personel tarafından onaylanması veya değiştirilebilmesi ve personele karşı sorumlu olması ilkelerini içermelidir. 

İşçileri temsil eden organların tüm sorun larda, geniş kapsamlı bir söz, denetim ve ve to hakkı vardır. İşyeri yönetiminin, işten çıkarması ve disiplin cezası vermesi yasaktır, iş disiplinine ilişkin tüm sorunlar, ancak personel veya temsilci orcanları tarafından ele alınıp, çözümlenebilir. 

İşçi sınıfını canından bezdiren, şimdiki kapitalist üretim sürecinden kurtulurmasıyla birlikte, yapılan işin kendisinin de köleleş tiren yapısını kaybetmesi gerekir. 

Bununla birlikte, işgücünden acımasızca en son haddine varıncaya kadar yararlanılma- sı için, işçinin sıkıp posasını çıkaran seri fabrikasyon tezgâhları, götürü işler, en monoton iş haline indirgenmiş çalışma yerleri vb. gibi, kapitalistlerin iş süresini ordani ze etme yöntemlerinin en kısa sürede ortadan kaldırılması zorunludur. 

Artık insanların yaptıkları işi, salt var lıklarını korumaları için katlanmak zorunda kaldıkları bir zorlanma olarak değil, aynı zamanda yaratıcı yeteneklerini ve gerçek kişiliklerini geliştirebilecekleri bir olanak şeklinde de görebilmelerini sağlamak amacıyla, o küçük bir azınlığı her türlü bedensel çalışmadan kurtarıp, diğer yandan çoğunluğa ise sadece kol gücüyle yapılan işi gösteren, 


dg 


katı toplumsal ayrımı yavaş yavaş ortadan kal 


dırmalıdır. Bu kafa ve kol gücüyle yapılan işler arasındaki çelişkinin kaldırılmasıyla birlikte, nihayet yapılan iş de tüm köleleştiren yapısını yitirecektir. 


SINIFSIZ BİR TOPLUM İÇİN! 

Sosyalizm salt bir kez elde edilmiş olan siyasal, ekonomik ve toplumsal düzen değildir. Bunun tam aksine: sosyalizm eğer tekrar yeniden işçi sınıfının ezilmesini ve sünrül mesini getirecek bir düzen kurulup sona erdi rilmezse, aralıksız kendini yenileyebilecek devrimsel gelişme süreci içinde bulunan bir toplum düzenidir. İşçi sınıfının savaşımı an cak, sınıfsız bir toplumun gerçekleşmesiyle sona erer. Ve işçi sınıfının varlığı da orta dan kalkar. 


Toplumda sınıf ayrımının ortadan kalkmasıy 


la birlikte, Devlet'in başvurduğu zorlayıcı 


önlemler de gerekliliklerini tamamen kaybeder 


ler. Sınıfsız, Komünist toplumda, zaten Devlet kavramı büsbütün ölmüş olacaktır. Toplum sal ilişkilerden doğacak tüm sorunları, toplum yine kendisi çözümleyecektir. Sınıfların ortadan kaldırılmasıyla, insanın insan tarafından ezilmesini ve sömürülmesini sağlayan temel unsurun da ortadan kalktığı, insanlık için yepyeni bir çağ açılmış olacak. İnsanlar her türlü zorlamalardan arınmış, özgür bir yaşam yaşayacak. Bireylerin Özkişiliği geliştirmede toplumsal barikatlarla karşılarmadığı bu düzende toplumun her ferdi öz kişiliğini geliştirme olanağı bulup, bu itici güçle de, tüm insanlığın ileriye dönük gelişmesini sağlayacaktır. 


* 


(KPD-GİM birleşmesine karşı çıkarak KPD'den ayrılanların açık mektubu) 


YAŞASIN ALMANYA KOMÜNİST PARTİSİ 


ERNST AUST'UN YOLUNDA İLERİ! 
Açık Mektup 


Sevgili Yoldaşlar, 

Bilindiği gibi, Merkez Komitesi hiç hakkı olmadığı halde uzun zamandan beri Parti'nin geçerli program ve tüzüğüne karşı çalışıyor. 
Yine bilindiği gibi parti içinde sayıları her gün artmakta Olan yoldaşlar, Merkez Komitesi'- nin bu tavrına çok sert karşı çıkıyorlar, Merkez Komitesi kendisine karşı çıkanlardan hiç etkilenmiyor. Parti'nin içinde bulunduğu durum dan dolayı yapılması zorunlu olan 6. Parti Kongresi'nin hasırlanması isteği, Merkez Komitesi tarafından reddedildi. Merkez Komitesi, 

- eğer pratik bir çalışma halâ yapılabiliyor- 

sa- pratik politikanın parti norm ve kararları na uymayan bir şekilde, kendi ölçülerine göre 

belli bir çizgi etrafında toplanmasını öne alı yor. Ve böylece Merkez Komitesi partiye ve par ti temeline karşı olan bir fraksiyondur. 

Eğer Merkez Komitesi'nin partimize cephe al dığı yoldan hiç bir eleştiriyi dinlemeden sert ve dikkafalı bir vaziyette gittiğinin en son bir örneğini vermek gerekirse, Merkez Komitesi nin 17.08.1985 tarihindeki aldığı kararları gösterebiliriz. (Bu kararlar Roter Morgen'de sayı 33/34'de yayınlandı S.3) Merkez Komitesi' nin düşüncesine göre "yeni programın temelini oluşturacak olan bu olağanüstü kongre" esas olarak iki görevi yerine getirecek. 

Birinci olarak, halâ geçerli olan program "temelden eleştirilmeli ve geçerliliği kaldırılmalı" imiş. Bunun anlam, parti marksistleninist temele Merkez Komitesi'nin düşüncesine göre veda etmelidir. (Biz burada ince ayrın tılara girmiyoruz. "Partinin Yolu" l. sayıda çıkan "MK"nin program taslağı - Kendiliğinden ciliğe yalvarış ve marksist-leninist bilimin değerinin düşürülmesi"ni ve "Partinin Yolu"nun 
2. sayısında çıkan "Merkez Komitesi burjuva devletinin zorla yıkılması zorunluluğunu redde diyor" konularının okunmasını öneriyoruz) 

İkinci olarak, Troçkist GİM ile birleşme pratik olarak rayına oturtulacakmıs. 

Fakat GİM ile birleşmek ne anlama geliyor? 

GİM'in programı Troçki'nin 1938'de kaleme aldığı "geçiş prgramını" ve IV.Enternasyonal' in taslağını temel alıyor. GİM'in düşüncesine 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göre, "işçi hareketinin bugünkü kitle partileri tarafından idare edilecek bir hükümet kurul malıy"mış, bu hükümetin idaresi altında "prole ter karşı iktidar" doğacakmış ve bu "iki başlı iktidardan" sosyalizm ortaya çıkacakmış. 

"Bu günkü isci hareketinin kitle partisi" diye SPD'ye işaret edildiği hiç bir şüpheye yer vermeyecek kadar ap açık ortadadır. Merkez Komitesinin, geçerli olan programdaki " emekçi ler, oylarıyla nihayetinde tekelci burjuvazinin bir hükümetinin yerine diğer bir hükümeti nin geçmesini etkileyebilirler" şeklindeki ifadeyi neden "doğrudan doğruya yanlış" olarak gördüğü anlaşılmıyor. (Karşılaştır "Kommunist" 1/85, s.20) Merkez Komitesi'nin ileri gelen temsilcileri, bilindiği gibi, oportunistleri "işçi sınıfının önderleri" olarak görecek kadar ileri gittiler. (T.H. "Oportunizme darbeler indirirsek, işçi sınıfının en ilericileri- ne darbeler indirmiş oluruz." Karşılaştırın "Partinin Yolu" 2. sayı, S.13) 

Proletarya içinde politik çalışmanın yapıla cağı yere, seçim kampanyalarında SPD'nin desteklenmesi, yeni seçimler için genelinde "tesiri büyük olan kişiliklerden" imza alınarak yapılan imza kampanyaları v.b.... İşte MK'nın "geçiş hükümeti" için verdiği mücadele böyle bir mücadele. 

Emperyalizmin gericiliğe ve faşizme eğilim- li olduğunu görecekleri ve ona karşı mücadele 


. edecekleri yerde, Troçki, GIM ve MK, sosyaliz- 


me geçişi, emperyalizm içinde demokrasinin devamlı olarak daha genişletilmesine bağlıyorlar. 
Sosyalizm'in propagandasında Merkez Komitesi, devrimin zora dayanarak yapılması sorununda kitlelere karşı sistemli olarak yan çiziyor. 
(Karşılaştır: Örneğin NRW'den Ek-bildiri RM 15/85 ve "Blind Zeitung" l Mayıs sayısı) Bütün bunlardan netice olarak çıkarılan düşünce: disiplinli, Leninist normlar üzerine kurulan Komünist mücadele partisinin gereksiz oluşu. 
(H.D.Koch: Bütün eski parti taslağı, örneğin legalite ve illegaliteden boş lakırdı, politik olmayan pılı pırtıdır. Karşılaştır "Partinin Yolu" 2. sayı s.13) 

Merkez komitesinin önde gelen temsilcilerinin, Troçki'nin kişiliği hakkında ne düşünürse düşünsünler, öz itibariyle çoktan beri Troçkisttirler. Onlar bilinçli olarak marksistleninist partimizi ölüm döşeğine düşürdüler. 
GIM ile birleşerek partimizi temelli öldürmek istiyorlar. 

GIM hakkında burada uzun uzun açıklamalara girmeyeceğiz. Size önerimiz bu konu hakkında "Parti Yolu"nun 4. sayısında çıkan Türkçe yazı yı okumanızdır. 

Burada sadece söyleyelim, GIM'in bağlı oldu ğu IV.Enternasyonal, Tito revizyonistlerini sa dece propaganda olarak desteklemedi, Genç Tugaylar denilen grupla binlerce genci Yugoslavya'ya göndererek eylemsel olarak da onlara des tek sağladı. Titoistler Amerika Birleşik Devletleri Emperyalizmi'nin satılmış tanpon tugay ları olarak dünyanın her yerinde karşı devrimi aktif olarak ileri çektiler, örneğin Macaristan'da: GIM daha ileri giderek, içinde işçi sınıfı üzerinde burjuva diktatörlüğünün hüküm 


NE YAPMALI 


SAYFA:35 


ma 


sürdüğü devletleri işçi devletleri olarak propaganda yapıp, sosyalizmin değerini düşürüyor. 
Hatta emperyalist Sovyetler Birliği'nin “korun masını" savunuyor. 


Yoldaşlar: 

GIM ile birleşmek marksist-leninist partinin gerçekten yıkımı olacak. Merkez Komitesi ne pahasına olursa olsun, bu birleşmenin haya ta geçirilmesi konusunda kararlı. Merkez Kami tesi tarafından uygulanmak istenen program ve 22.09.85 tarihindeki tüzüğe karşı olarak Troçkistlerin üyeler toplantısına katılmaları doğrultusunda atılan ilk samut adımdır. 

7/8 Eylül tarihlerinde Marksist - Leninistlerin Frankfurt'taki yaptığı toplantıda, bu şartlar altında Troçkist MK-Fraksiyonu ile bir parti içinde kalmanın zararlı olduğu ve partinin varlığını tehlikeye attığı düşüncesine varıldı. Partinin varlığının korunması ancak bu antimarksist-antileninistlerden aleni ayrılmak la sağlanabilir. Bu yüzden Konferansta şu kararlar alındı: 

1. Konferans, H.D.Koch ve onun etrafındaki Troçkist Fraksiyonu partiden ihraç eder. 

2. Konferans, Koordinasyon Komitesi'ni, yeni Merkez Kamitesi'nin ve yeni parti Merkez Kontrol Komisyonu'nun seçileceği KPD'nin VI. 
Parti Kongresi'ni hazırlamakla görevlendirir. 
Parti çalışmasının temeli, geçerli olan program ve tüzüktür. Olağanüstü bir parti kongresi yapılamaz. 

3. En geç 22.09.85 tarihinde yapılacak olan üyeler toplantısına kadar, KPD örgütsel olarak H.D.K. ve etrafındaki Troçkist fraksiyondan ay rılığı resmen gerçekleştirecektir. 

4. Marksist-Leninistlerin 3. Konferansından sonra KPD altı hafta içinde partinin yeniden örgütlenmesi için eyaletler düzeyinde genel üye toplantıları düzenliyecek. 

5. Konferans bütün yoldaşlara hangi yoldan 


ğâdeceklerine karar vermeleri için çağrı yapar: 


Tpoçkist batağa giden yol veya Komünist Partisi'nin yolu. 

Parti, Merkez Komitesi'nin revizyonist hain liğine karşı mücadele eden, fakat parti içinde şu anda yeniden örgütlenmeye karar verememiş olan bütün yoldaşlarla beraber çalışmaya uğraşacaktır. Parti bu yoldaşların VI. Parti Kongresi'nin hazırlanması ve yapılması için ön hazırlıklara katılmalarına gayret edecek. 

Merkez Komitesi fraksiyonunun örgüt dagıtıcı, antimarksist eylemi, parti içerisinde zor bir durum yarattı. Biz parti içerisinde çok sayıda marksist-leninistlerin Merkez Komitesinin çizgisine karşı mücadele verdiklerini, par tinin yeniden örgütlenmesi konusunda bizimle beraber çalışmaları için tereddüt ve itirazlarının olduğunu biliyoruz. Bu yoldaşların itirazları ve tereddütlerini anlayışla karsılıyoruz. Partinin var-yok olmasının söz konusu olduğu şu ortamda, bu yoldaşlardan bu konuda enine boyuna yeniden düşünmelerini talep ediyoruz. Bütün konularda birbirlerine ters düşen ve uymayan düşünceleri bizler marksizn-leninizm temelinde ti normlarına ve disiplinine bağlı olarak ve kalarak tartışma ile çözebiliriz ve çözmeliyiz. Marksist-Leninistler için partinin ayakta kalması için parti düsmanları- 


na karşı verilen mücadele, öbür sorunlar ne ka dar önemli olursa olsun ikinci dereceden sorun lar olmalıdırlar! u 

Partiyi, Merkez Komitesi'nin Revizyonist-Troçkist hainliğine karşı koruyalım, Partiyi yeniden örgütleyelim! 

Bolşevik Partisi bütün tasfiyecilerden daha güçlüdür: 


KPD Koordinasyon Kamitesi 


Deçeru NE YAPMALI OKDUNCULARI: Stuipe PİNOCMET METATORKUĞU UZUN GİR SUREDEN Bu MANA Guiu KİTLE GOYXERİLERİ TARASINDAN GUN GESTIESE OYNADA SARSILMAKRTA. 


lssi GOTIÈR cn we KESULLAR ALTINDA MENIDEN  ORGETLENMEETE MWN TOR BİR sı-NAVDAN GECMEFETELER. 

BunLARIN İŞİNDE BERDUNEH ENTERN MS YON ALIN Sina ŞEKSİMONU = DEV RIMS SOSUNAUST PARTİ DE VAR. 

VE GELLİKLE SAAKENT SANTA GO' SA ÜNERLE - RİNİN VE SENDİKALARIN ÖRCUTLENMESINDE ÖNEMLI BIR ROL OYNEMOR. 


Daas CEsitu DEN RımCı GEL LERİ DEVRİM MARKSIZMIN BAYRAĞI ALTINDA YOYARLAMA İÇİN 
DANA YAZAN Güç igin. 
DAMA SAZLA BİLA: İÇİN 
SİK, 

VRV 

Ga a 

LATİN AMERiKANA 
DANA SAZLA VİETNAM 
DAVA FAZLA NIiKARACĞUALAR QN.. _ 
NE MAPMALI OLUYLEVUARINI Shii MOLDAS - YARA YAROM. KAMPANYASINA AFFE Fayı — UMA AĞIRMO REZ. 
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PSchA Frankfurt 
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BLZ 500 400 60 
Stichwort: PSR 
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